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WONDEREN BESTAAN 

 
Mensen kijken vaak met angst naar de toekomst 
denkend: hoe zal het ons gaan. 
We maken ons te druk, te veel zorgen voor morgen. 
maar wonderen bestaan. 

 
Deze wereld vol van angst en pijn, leed en onrecht 
oorlog blijft altijd bestaan. 
Maar kijk ook om je heen, wat het leven kan geven, 
Wonderen bestaan. 

 
Alle oorlog, alle leed in de wereld 
kunnen we samen verslaan. 
Het lijkt een utopie, maar wij blijven dromen 
want wonderen bestaan. 

 
Een wereld zonder onrecht, het lijkt een zinloos geluid, 
bestaat alleen maar in onze dromen, 
maar dromen komen soms uit. 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
Datum    tijd    plaats    voorganger       organist 
 
07 sept.  10.00 uur   Oosthuizen ds. T.de Boer   mw. D.Schuijtemaker 

                         
14 sept.  10.00 uur   Berkhout   ds. B.Olde         dhr. J.Stens 
 
21 sept.  10.00 uur   Oosthuizen  ds. M.Camarasa    dhr. J.Stens 
                Vredeszondag    
 
28 sept.  10.00 uur Ursem     ds.H.Smit        mw. D.Schuijtemaker 

 
05 okt.     15.00 uur Beets         ds. H.Reedijk        dhr. J.Stens 
                Korte gebedsviering.  
                Aansluitend de voorstelling; zie publicatie in dit blad. 
 
12 okt.    10.00 uur Oudendijk    ds. B.Rap   mw. B.Conijn   
 
19 okt.  10.00 uur  Avenhorn     ds. H.Reedijk      mw. B.Conijn 
                Avondmaal 
                                                              
26 okt. 10.00 uur Beets         dhr. J.Talma          mw. D.Schuijtemaker 
 
02 nov. 10.00 uur Ursem        ds.H.Reedijk          mw. B.Conijn 
    Allerzielen. Met medewerking van de cantorij 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

DE COLLECTES BEHORENDE BIJ DE KERKDIENSTEN 
LEEST U OP PAGINA 6 EN 7 
 
 
Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten. U bent van harte welkom. 
 
 
Van Harte Welkom Bij Ons 
Het komt momenteel steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp of 
plaats, op de zondag een kerkviering is. Wanneer u behoefte heeft om 
op de zondagochtend mensen te ontmoeten, samen te zingen en 
samen te bidden voor de nood in de wereld in deze periode, samen 
een kopje koffie of thee te drinken en een praatje te maken na de 
dienst, kom dan gewoon binnen op de ochtenden die vermeld staan in 
onze lijst van kerkdiensten.  
Samen, met elkaar in deze tijd, hoe mooi is dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:        Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:      Berkhouterkerk,     Ringleiding aanwezig 
       Kerkebuurt 172, 1647 ME 
Avenhorn:       De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:      Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:        Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:      Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:      Kwadijk 87, 1471 CE 
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COLLECTEROOSTER VOOR SEPTEMBER EN OKTOBER 

 
07 september: Diaconie: De Regenboog 
Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand en ze 
maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog Groep wordt iemands 
verslaving geaccepteerd en (ex)-verslaafden een buddy geboden. Ook 
iemand met een psychiatrische achtergrond kan een maatje krijgen. 
De Regenboog motiveert hen om structuur aan te brengen, talenten te 
ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te versterken.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
 
14 september: Diaconie: Stichting Dromehof 
De stichting organiseert en ondersteunt activiteiten, waarbij ouderen op 
een laag-drempelige wijze sociale contacten kunnen opdoen, 
zelfredzaamheid wordt bevorderd en gezorgd wordt voor mooie 
momenten. Sommige ouderen hebben tegenwoordig moeite om rond 
te komen van hun AOW. Vele vrijwilligers zijn verbonden aan deze 
stichting, die in Zwaag ook een winkel heeft waar tweedehands spullen 
kunnen worden gebracht om  weer doorverkocht te worden. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
21 september: Diaconie: Economische crisis in Libanon 
Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. 
Veel jonge mensen willen hierdoor emigreren. Kerk in Actie-partner-
organisatie Lutheran World Relief biedt jongeren een vaktraining in 
ondernemersvaardigheden. Met een klein startbedrag kunnen ze daar-
na een eigen bedrijf beginnen. Van zuivel- tot kledingindustrie: in veel 
sectoren zijn nu meer jonge ondernemers te vinden. Op hun beurt 
bieden zij anderen weer werk én inkomen.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
28 september: Diaconie: Kerk zoekt jonge zinzoekers op 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, 
maar wel op zoek zijn naar zingeving  en misschien wel naar God. De 
Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere 
events te organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een 
nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie opsociale media 
terecht. Zo wil de kerk toekomstgericht werken en ook voor deze  
jongeren een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
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05 oktober: Diaconie: Grensgevallen 
De voorstelling “Grensgevallen” is niet alleen een theatervoorstelling, 
maar ook een initiatief van Zending over Grenzen, dat zich inzet voor 
eenzame ouderen, arme gezinnen en kwetsbare kinderen. De 
opbrengsten van de voorstellingen gaan naar deze goede doelen. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
 
12 oktober: Diaconie: Gedetineerde Nederlanders. 
Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland, zitten vaak in 
zware omstandigheden. St. Epafras biedt sinds 1984 geestelijke en 
praktische steun aan deze onzichtbare groep, gedreven door de 
Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
19 oktober: Diaconie: Bangladesh 
Innovatief kooktoestel verandert levens In Bangladesh hebben veel 
vrouwen weinig inkomsten uit de verkoop van hun Landbouw-
producten. Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. 
Dit kooktoestel bespaart brandhout vermindert de uitstoot van CO2 en 
produceert minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Bovendien 
zet het toestel brandstof om in biogas, een restproduct dat wordt 
gebruikt als natuurlijke bodemverrijker. Vrouwen gebruiken dit op hun 
eigen land of verkopen het aan boeren. Met een hoger inkomen 
kunnen zij hun gezin voldoende eten geven.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
26 oktober: Diaconie: Hospic ‘Het Thuis van Leeghwater’ 
De diaconale collecte is voor de hospice `Thuis van Leeghwater` in de 
Middenbeemster. Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig 
heeft in de laatste levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of 
levensovertuiging. Het hospice is afhankelijk van giften en vrijwiligers. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website of contact opnemen 
met de diaconie. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
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                                                                Protestantse Gemeente 

                                                                      Zeevang-Oudendijk 

                                    

ALGEMEEN NIEUWS                  
 
GRENSGEVALLEN   zie collecte  zondag 5 oktober  
Is er een aangepaste dienst met het toneelstuk Grensgevallen. 
De dienst begint om 15.00 uur in Beets. 
 
Zending over Grenzen voert samen met het christelijk 
theatergezelschap Orde der Dwazen het toneelstuk 
Grensgevallen op. Het verhaal is gebaseerd op echte 
Levensverhalen zoals de oudere Olga uit de Oekraïne, 
vader Iwan van een Roma gezin en het jongetje Ardi  
in Albanië dat graag naar school wil. 
 
Zending over Grenzen geeft hulp bij armoede in het 
Oostblok.zendingovergrenzen.nl  
 

De dienst begint met een korte gebedsviering, gevolgd door het 
toneelstuk van 50 minuten. 

 
In Grensgevallen maken we kennis met Levi Loos, een doorsnee, 
hardwerkende Nederlandse man die op zijn eigen manier begaan is 
met de wereld om zich heen. Hij ontmoet Greet Grens die mensen 
helpt om met hun grenzen om te gaan. Samen beleven ze bijzondere 
avonturen, waarbij Levi zijn eigen grenzen onder ogen komt en ontdekt 
dat de wereld een andere vraag aan hem stelt dan hij dacht. Wat 
vraagt de wereld van hem? En van u? 
Een toneelstuk dat raakt en inspireert. 
 
Grensgevallen combineert humor met diepgang en biedt een unieke 
ervaring die inspireert, aan het denken zet en u tegelijkertijd laat 
lachen. Het stuk brengt een krachtige boodschap die bijblijft. Ideaal 
voor gemeenteavonden, verenigingen, catechisatiebijeenkomsten of 
kerkdiensten. 
 
Van harte aanbevolen, komt allen en nodig ook eens je buren uit. 
 
Ted Landaal 
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Voortgang Fusie PG Zeevang en PG Koggenland 
 
De stuurgroep heeft onderzocht hoe de vier Jaarrekeningen van 
diaconie en kerkvoogdij van beide gemeenten tot twee Jaarrekeningen 
kunnen worden samengevoegd. De Plaatselijke Regelingen bijeenvoe-
gen tot één document blijkt iets lastiger omdat de PKN inmiddels een 
nieuw format heeft uitgegeven waarin beide Regelingen kunnen 
worden geïntegreerd. 
Dat wordt op enkele punten een proces van ruimte geven aan elkaar. 
Wat nog wel een klus wordt en waarvoor externe deskundige onder-
steuning nodig is, is het vormgeven van een fusiedocument waarop, 
nadat het stuk door de kerkenraden is heen geloodst, de beide 
gemeente goedkeuring kunnen geven.  
Maar zover zijn we nu nog niet. 
 
Mede namens Gert en Ted, 
Hans Reedijk 

 
 
 
 
 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 

 
Voor het komende kerkblad is het thema 

 

 GEDENKEN 
 

De redactie nodigt iedereen van de gemeente Zeevang-
Oudendijk en Koggenland uit om een bijdrage te leveren. 

 
Kopij inleveren kan tot en met 13 OKTOBER 2025 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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RECYCELEN IN DE KERKELIJKE GEMEENTEN 
 
Voor lege catridges, oude mobiele telefoons en postzegels staan 
er inleverdozen in de hal van de kerk in Ursem. 
Deze opbrengst komt ten goede van Kerk in Aktie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie weet of heeft u 
een inzamelpunt voor gekleurde plastic doppen 

voor de Stichting Blinde Geleidehonden? 
 

 
 
Graag uw reactie naar: Greet Hoffman-Weijtze, redactie. 
greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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FILM 
 
 
De Filmavond in Oudendijk die gepland 
was op 24 september is verzet naar: 
 
 
 
De filmavond wordt een filmmiddag. Op 8 oktober a.s. wordt om 
14:00 uur in de kerk te Oudendijk de film ‘As Good As It Gets’ 
vertoond. De toegang is gratis voor eenieder, dus neem gerust de 
buren en/of vrienden mee. 
 
 
De obsessief compulsieve schrijver Melvin Udall schrijft romantische 
boeken en beledigt alles en iedereen. Met behulp van een serveerster, 
een homoseksuele schilder en een hond helpen ze elkaar om de ander 
te accepteren zoals de ander is, zonder oordeel. Een mooie film waarin 
menselijk gedrag met veel humor onder de loep gelegd wordt. 
 
Peter Verschoor 
 
 
 
 

 

 
 

DOE IETS GEKS 

DENK IETS MOOIS 

ZEG IETS LIEFS, DAN 

HEEFT ELKE DAG IETS 

POSTIEFS 
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GELOOFSBELIJDENIS 

 
 
Ik geloof in God de Vader 

Hij die heel de schepping draagt 

als een vriend komt Hij ons nader 

wanneer wanhoop ons belaagt. 

Hij doorgrondt en kent ons leven 

en wij zijn door Hem aanvaard 

Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 

want wij zijn Hem alles waard. 

 

Ik geloof in Jezus Christus 

Zoon van mensen, Zoon van God 

die als broeder ons nabij kwam 

toen Hij droeg het menselijk lot 

Hij leerde ons dienstbaar leven: 

kiezen voor de minste mens 

Zelfs de dood hield Hem niet tegen 

want verzoening was zijn wens. 

  

Ik geloof de Geest, die heilig 

als een vuurgloed ons verwarmt 

die ons troost en steeds bemoedigt 

als het leven ons verlamt. 

Gods Geest wil ons inspireren 

zo verfrissend als de wind 

Als een bron wil zij ons voeden 

die gemeenschap samenbindt. 

 
 
 

De geloofsbelijdenis is geschreven door ds Mirjam Sloots 

de vrouw van ds. Burret Olde. 
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EEN TERUGBLIK OP ZONDAG 29 JUNI IN BERKHOUT 

 
Het was een zonnige en warme zondagmorgen. In de dienst ging voor 
ds. Burret Olde en Jan Stens bespeelde het orgel. Aan mensen in de 
kerk geen gebrek, het was gezellig vol. Hermein was ouderling, Jan en 
Danny vervulden het ambt voor de rondgang van de buul voor de 
Diaconie en Kerk, Hilda was lector deze ochtend.  
Het thema voor deze ochtend was: ‘De Heilige Geest’ naar aanleiding 
van het boekje ‘Van U is de Toekomst.’            
 

Tijdens de overweging  kregen we twee vragen voorgelegd. 
1. Kun je je een moment herinneren waarop iemand anders voor jou 
een geschenk van God werd? Hoe was die persoon? Wat deed 
diegene? Waarom verraste die persoon jou? 
2. Kun je je een moment herinneren waarop jijzelf een geschenk van 
God voor iemand anders was? Hoe was je toen? Wat deed je toen? 
Wat deed je juist niet? 
 
Aan het eind van de overweging werd het ernst. Er werd ons gevraagd 
om samen met je naaste, het liefst iemand die je niet goed kende, 
deze beide vragen te bespreken. Het werd stoel verwisselen en hier en 
daar werd stevig overlegd. Een pittig zwaar onderwerp waarin men 
zich niet graag helemaal bloot gaf. Dat bleek dan ook bij de vraag van 
ds. Burret Olde waarover er allemaal gesproken was. Het bleef op een 
enkel antwoord na, behoorlijk stil. Uiteindelijk bleken antwoorden heel 
simpel. Gewoon net op dat moment een telefoontje krijgen als je er 
doorheen zit. Net even iemand aan de deur die voor een bezoekje 
komt of aandacht via een aangereikte maaltijd of pannetje soep.  
 

Ds. Burret Olde las een mooie hedendaagse geloofsbelijdenis voor die 
gezongen kan worden op de melodie van: Wat de toekomst brengen 
moge. De tekst leest u op de linker pagina.  
 

Na de dienst kon men zoals altijd weer gezellig aanschuiven voor 
koffie of thee met een koekje. Ook hiervoor had Hilda als koster deze 
ochtend al ver voor de kerk begon gezorgd. Daarnaast waren ook Jan, 
Danny en Hermien ver voor 9 uur bezig met stoelen zetten, de tafel en 
het liedbord klaarmaken. ‘Napraten’ na de dienst wordt er altijd 
gedaan, alsof we elkaar in geen jaren gezien hebben.   
  
Greet Hoffman-Weijtze 
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TERUGBLIK OP DE KERKDIENST EN DE ‘ZOMER’BBQ 
 
Vroeg in de ochtend was er nog overleg wat te doen? Gaan we buiten 
eten met z’n allen of toch binnen. De weersvoorspelling bracht twijfel. 
Er werd voor binnen gekozen. De preekopstelling en stoelen werden 
voor de bar geplaatst en de eettafels met buffet op het breedste 
gedeelte van de kerk.  
Na een de dienst was er eerst weer  koffie en onderhand begaf  “het 
Koole-BBQ-koppel Bram en Rob” zich weer naar de voor hen zo 
bekende plek achter de bbq waar het altijd gezellig is. Inmiddels bleek 
dat het weer redelijk oké bleef, zodat sommige van ons zich aan de 
buiten tafels nestelde en u snapt wel, dichtbij de BBQ.  
Binnen was de sfeer ook prima, men genoot van de heerlijk salades, 
het stokbrood, het vlees wat constant werd gebracht. En genietend van 
de gesprekken en grappen met elkaar. Het verbindend karakter van dit 
soort dagen is dan ook zeer waardevol. 
Een grote waardering voor Willie, Rob en Bram. DANK voor weer een 
geslaagde BBQ ,  
 
Tijdens de dienst waarin ds. Hans Reedijk samen met ouderling Loes 
Wijers voorging, deed Loes de overweging. Het thema luidde: De 
Vrucht van de Geest. Galaten 5: verzen 22-23 sluit hierop aan.  
Titel: Leven door de Geest; 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  
23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Maar wat is de vrucht van de Geest? Wie de Heilige Geest ontvangt, 
ontvangt niet één van de negen vruchten, die ik noemde maar, alle 
negen. De Vrucht van de Geest is één geheel en daarom praten we 
niet over vruchten maar over vrucht in enkelvoud. Wel bestaat deze 
vrucht uit verschillende partjes zoals bijvoorbeeld bij een mandarijn. 
Die partjes heten Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid en 
Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid, Zelfbeheersing. Wanneer iemand 
tot geloof komt, krijgt hij of zij de éne vrucht van de Heilige Geest. Alle 
partjes zijn daarin aanwezig. Wat houdt de vrucht van de Geest nog 
meer in? De vrucht van de Geest heeft Vruchtenpartjes waarin mensen 
kunnen uitblinken in de omgang met elkaar. Naast al die vruchtenpart-
jes, eigenlijk “eigenschappen”, speelt de kwaliteit van de vrucht ook 
een rol. 
 
Tekst BBQ: Nelleke Stroo                   
Overweging: Loes Wijers- ouderling,   Foto’s: Greet Hoffman-Weijtze © 
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TERUGBLIK OP DE DIENST VAN 27 JULI IN URSEM 

 
In het vorige kerkblad in het gedeelte van Zeevang-Oudendijk was 
het ‘schrijfthema’ VASTGEROEST. Deze zondag 27 juli jl. met als 
voorganger de heer Jacob Talma blijkt toch echt wel dat onze 
kerkelijke gemeente beslist niet vastgeroest is. Wat was het weer een 
speciale dienst in Ursem met een volle kerkzaal. Het orgel werd 
bespeeld door mw. Bets Conijn. Het lied “Mijn Gebed” heeft nogal wat 
losgemaakt in het vorige kerkblad. Zo blijkt dat de cantorij de tekst 
inmiddels ook op papier heeft en het op de repetities al gezongen is. 
Nu speelde Bets deze muziek voluit op het orgel waarbij de tekst werd 
uitgesproken door de voorganger. Op de tafel stond deze zondag-
morgen een bijzonder houten kruis van flink formaat. Een gieter water 
ernaast en handdoeken om de nattigheid op te vangen. 
 

Het thema van de dienst was: ‘Heer leer ons bidden” 
De lezing was uit Lucas 11:1 t/m 12 wat gelezen werd door Jacquelina. 
Lucas beschrijft hoe Jezus een gebedsonderwijs geeft aan zijn disci-
pelen. Nadat hij een gebed heeft voorgedaan, vragen de discipelen 
hem te leren bidden zoals Johannes de Doper zijn leerlingen had 
geleerd. Jezus geeft hen het Onze Vader als voorbeeld, een gebed dat 
begint met aanbidding en vervolgens een reeks verzoeken omvat.  
 
Gezongen werden lied 836: O Heer die onze Vader zijt en  
Lied: 1006. Onze Vader in de hemel. 
 
Ja en dan…, zal u zich afvragen, wat dan met het kruis en die gieter 
water? Wel, dat water was symbolisch voor het niet alleen bidden voor 
goede en mooie dingen maar ook voor wat wij verkeerd deden.  
“En vergeef ons wat wij deden, en zo weer samen verder gaan. Zoals 
op dat kruis geschreven staat: Jij en ik. WIJ voor GOD. “ Die het ons 
heeft voorgebeden in woorden van de Gekruisigde van Golgotha: 
Vader vergeef het hun! En vooral voor al diegenen die het in de wereld 
niet goed doen. Zij hebben juist ons gebed nodig. 
 
Aan Ruud Meerveld, die altijd de kaarsen op de tafel aansteekt werd 

even extra aandacht besteed. Ruud was 10 jaar op de zorgboerderij in 

Spierdijk en was daar geëerd met een trofee van een gouden koe. En 

aandacht vanuit je eigen kerkgemeente voelt natuurlijk ook heel goed. 

Greet Hoffman-Weijtze, ouderling         tekst en foto’s © 
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UIT DE PASTORIE  

 
Wat is geluk voor mij? Daarvoor wil ik eerst graag een onderscheid 
maken tussen groot geluk en klein geluk. Bij groot geluk kunnen velen 
van ons zich wel iets voorstellen. We kunnen allemaal wel iets noemen 
dat in ons leven van grote betekenis is of is geweest. Maar naast dat 
grote geluk bestaat er ook klein geluk. Dat zijn de momenten waarop 
klein geluk groots kan zijn. 
 
Voor mij is klein geluk het geluk dat je zomaar komt toevallen. Een 
onverwachte ontmoeting. Een vriendelijke groet. Een blijk van her-
kenning. Een attente opmerking of een blijk van met elkaar meeleven. 
Het zijn de kleine geluksmomenten in het menselijk samenleven die 
een mens zomaar onverwacht kunnen laten stralen, zoals een bos 
bloemen de huiskamer kan opfleuren. 
 
In het Liedboek waaruit we zondags zingen staat een lied over geluk. 
 

Voor mij is geluk     Voor mij is geluk 
  de wind om mijn oren   het leven te delen 
  de zon in de lucht    een hand in mijn hand 
  en languit in ’t gras.    en samen op pad. 
  Voor mij is geluk     Voor mij is geluk 
  de stilte te horen     mijn huisdier te strelen 
  om zo te ontdekken    en zachtjes te fluisteren: 
  hoe het ooit was.     ‘Jij bent mijn schat’. 
  
Kun je geluk oefenen en daarmee je geluk vergroten? Hier volgen 
twaalf tips om een gelukkiger leven te leven. Misschien helpt het?  
 
Zorg goed voor je lichaam. Maak geregeld een wandeling. Zorg dat je 
voldoende slaapt. Houd je gewicht onder controle. Wees goed voor 
anderen. Vergelijk je niet met anderen. Koester geen wrok. Stop je 
negatieve denkpatronen. Maak een strandwandeling. Ga met iemand 
een kopje koffie drinken. Wees vergevingsgezind. Vraag eens: ‘hoe 
gaat het met je?’ of ‘wat houd je nu bezig?’ 
 
Met hartelijke groeten, 
Hans Reedijk 
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DE MONNIKEN REPUBLIEK ATHOS  
 
Het Griekse schiereiland Athos wordt bevolkt door 1500 monniken en 
herbergt twintig kloosters. Volgens de kloosterregels worden er per 
dag maximaal honderd Grieks-orthodoxe en tien buitenlandse 
geestelijken toegelaten. Om Athos te bezoeken, is een visum nodig. 
 
Het eiland Athos is qua oppervlakte iets kleiner dan Texel en is met zijn 
ongeveer 2000 meter hoge heilige berg met de gelijknamige naam 
Athos de heiligste plaats voor orthodoxe christenen. Athos ontvangt 
orthodoxe bedevaartgangers van over de hele wereld.  
 
Het hoofddoel van de monniken is het nastreven van een spiritueel 
leven, gericht op gebed en de beoefening van het orthodoxe 
christendom. Men leeft in gemeenschappen afgezonderd van de rest 
van de wereld om zich te wijden aan hun religieuze roeping. 
 
Pelgrims mogen maximaal drie nachten verblijven in verschillende 
kloosters, waarvan Simonos Petras qua ligging het meest prominent is. 
Het is gebouwd als een arendsnest 250 hoog op de rotsen met 
uitstekende balkonnetjes op duizelingwekkende hoogte. 
 
Het klooster Xenophontos is bekend om de Byzantijnse kerkmuziek, de 
eenstemmige zangtraditie die ontstaan is in het vroegchristelijke 
Constantinopel. Het Russisch klooster Zographou is het noordelijkste 
klooster aan de westkant van het schiereiland Athos. 
 
Om negen uur ’s avonds worden de kloosterpoorten gesloten. Hun 
kerkdiensten beginnen met een vroege dienst om drie uur ’s nachts. 
De pelgrims worden verzocht om de kerkdiensten bij te wonen. Na de 
maaltijd worden er leergesprekken met de pelgrims gevoerd. 
 
Mijn verblijf op Athos is een goede gelegenheid om me te verdiepen in 
het geloofsgoed van de monniken dat zij al eeuwen lang vrijwel 
onveranderd doorgeven aan wie na hun komen en om mijn kennis en 
ervaringen met hun bijzondere manier van geloven te vergroten 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Reedijk 

 
 



20 
 

Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 

OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE. 
 
Op 8 augustus jl. is mevrouw G. Piet- van Noord, Kerkebuurt 214 in 
Berkhout overleden op 81jarige leeftijd.   
 
Wij wensen haar man en allen als familie en 
nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies  
een goede plek te kunnen geven. Dat er 
veel mooie herinneringen mogen zijn om 
over haar te blijven praten met elkaar 
zodat zij niet vergeten zal worden. 

 
Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze 
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WEBSITE 

 
 
 
Hier vindt en leest u allerlei wetenswaardigheden van onze kerkge-
meente en blijft u op de hoogte. 
De foto’s van de zomerkerkdienst en de BBQ kunt u bekijken bij het 
fotoalbum. 

 
De website kunt u bereiken onder de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland. 
 

 

GELUK 

Geluk houdt niet van denken. 
Geluk is een gevoel. 
Dus pak dingen aan met gevoel,  
werk met gevoel, 
praat met gevoel, 
leef je gevoel. 

 
Inez 

 
 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de 
Westfriese Kerken, die is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp en 
begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-situaties. Samen met u 
zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                            e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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BROODKRUIMELS 
 
 
 
die moet je koesteren en 
van top tot teen bekijken 
om ze vervolgens te bewaren 
bij je meest waardevolle bezit 

                                                                       

Koester wat je hebt, 

niets is vanzelfsprekend. 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 17 september is er een  

Prot. kerkdienst om 15.30 uur met 

de heer Kees van Lenten 

 

Woensdag 15 oktober  is er een  

RK. kerkdienst  om 15.30 uur met Josué Enmanuel Mejia                                                  

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 18 september is er een  

Prot. kerkdienst om 15.30 uur met  

de heer Kees van Lenten 

 

Donderdag  16 oktober  is er een 

RK. kerkdienst  om 15.30 uur met Josué Enmanuel Mejia 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 
Hieronder leest u de opbrengst van 
de collecten in de maanden juni en juli.. 
 
01 juni          Avenhorn        € 73,90   
Myanmar, Kerken ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
 
15 juni          Ursem              € 68,80    
Pioniersplek stadsoase voor rust twintigers in Emmen 
 
29 juni          Berkhout          € 96,20    
Straatjournaal Courant  van Noord - West Nederland. 
 
13 juli           Avenhorn         € 88,00   
Experimenteren online kennisplatform over pionieren 
 
27 juli           Ursem              € 94,21    
Ondersteuning Clini Clowns met hun mooie werk. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 
Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 

 

 

 

 

 

DE ACTIE KERKBALANS 2025 

 
Voor 2025 is op papier toegezegd €.9.670,-  
Op 19 augustus is er €.10.485,30 ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw kerkelijke bijdrage.  
 
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 
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PASTORAATGROEP        

 
In de afgelopen periode stond er weer een pastoraatvergadering ge-
pland. Zulke ochtenden zijn voor ons heel belangrijk zeker nu het 
pastoraat alleen bestond uit ds. Hans Reedijk, Hermien en Greet. 
Deze ochtend hadden we Miranda van der Hoeven ook gevraagd om  
mee te denken. Miranda heeft aangegeven mee te gaan werken bij de 
kerkdiensten als lector. Verder zal Miranda bij verjaardagen en diverse 
gelegenheden in Avenhorn en De Goorn een kaart bij u in de bus 
doen. Heel blij zijn wij met deze uitbreiding in ons pastoraat. Bij deze 
Miranda ‘VAN HARTE WELKOM’ in ons team. 

 
U kunt Hermien, Miranda of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 34. 
 
 

LUISTEREN 
 
Een oude man ging vaak urenlang achter in de kerk zitten. 
Op een dag vroeg de priester hem wat God hem zoal te zeggen had. 
“Niets,”zei de man, “Hij luistert.” 
“En wat vertel jij dan voor bijzonders?”vraagt de priester. 
“Ik zeg ook niets,” zei de man, “ik luister alleen maar”. 
 
Uit “Spuigat 
 
 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Greet Hoffman-Weijtze 
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen? Wanneer u niet ge-
noemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of 
jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of  
ds. Hans Reedijk.  
 

De bloemen van de kerkdienst  gingen naar: 

 

Zondag 13 juli    mevr.D. Balk-Nobel in de Berkenhof  

Zondag 27 juli    kregen de heer en mevr. Leeuw in 

                           Grosthuizen de bloemen aangereikt. 

Zondag 10 aug. kreeg mw.J.Jonker de bloemen. 
Zondag 25 aug. werd de bloemengroet gebracht  
                           naar Mw. I.van der Hoek-Vink. 
 

 
 
 
 

Gebed 
 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
gastvrij voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
Amen 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  
 
SEPTEMBER 
 
02 sept.  Mevr. J.C.Schmalgemeijer, Oosteinde 25, 1647 AB Berkhout  

05 sept.  Mevr. A.J. Versluis -Reedijk, Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem  

08 sept.  Dhr. J. Bronder, Ariens 13, 1633 HG Avenhorn  

11 sept.  Mevr. G. Koster-Ris, Gabrielstraat 13, 1645SP Ursem 

11 sept.  Dhr. P.J. Koeman, Oosteinde 73, 1647 AD Berkhout   

13 sept.  Dhr. G. van der Roest, Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn  

26 sept.  Mevr.J. Braas-Boot, Kolblei 303, 1633 DX Avenhorn 

29 sept.  Dhr. P.S. Koster, Zuid-Spierdijkerweg 79, 1641 LD Spierdijk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKTOBER 
 

07 okt.   Dhr. A. van Doornum, Reigerlaan 45, 1645 TB Ursem  

13 okt.   Mevr. C.M. Groot-Staal, Kantbeugel 69, 1648 HR De Goorn 
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GOD VERANDERT GELUKKIG NOOIT 
 
De kerk kent een eeuwenlange geschiedenis. Zo zijn er veel mensen 
die een belangrijke invloed hebben gehad op de vormgeving van de 
kerk, kloosters en andere geestelijke instellingen. Veel gebruiken zijn 
door de eeuwen heen veranderd, maar God verandert gelukkig nooit, 
net als zijn Woord. Een heilige die veel invloed heeft gehad op 
christenen aan het eind van de 12e en het begin van de 13e eeuw is 
Franciscus van Assisi. Hij richtte zich op een sober leven, waarbij hij 
zich volledig richtte op het zoeken en dienen van God. De 
Franciscaner kloosterorde bestaat nog tot op de dag van vandaag. In 
een film kwam ik het gebed van Franciscus tegen, waardoor ik meteen 
geraakt werd. Het gebed is vandaag de dag nog steeds relevant en 
prachtig om te bidden.    
 
Gebed om VREDE- van Franciscus van Assisi (1181-1226)  
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  

laat mij verzoenen wie in onmin leven,  

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,   

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  

niet bemind te worden, maar te beminnen.  

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  

door te verliezen, dat men vindt  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.  

 
 
Bemoediging 
Het gebed om vrede is een mooie bemoediging. Voor jezelf, maar 
vooral ook voor anderen. Het gebed richt zich op het brengen van 
vrede. Het brengen van vrede voor anderen, brengt jezelf ook weer 
vrede, dus dat is mooi meegenomen. Toch gaat het daar niet om. Het 
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gaat erom om precies te doen wat er niet van je wordt gevraagd, 
precies te brengen wat er niet aanwezig is en niet wordt verwacht. Het 
is een gebed waarin je jezelf aanbiedt als instrument. Je biedt jezelf 
aan om actief ingezet te worden op plekken waar het donker is om licht 
te zijn en niet alleen maar te verkondigen. Uiteindelijk was het ook 
Franciscus die zei: ‘Evangeliseer. Desnoods met woorden.’  
 
Bidden kan je heel de dag door!  
Stel God de volgende vragen aan de hand van het gebed.  
– Hoe kan ik liefde brengen waar haat heerst?  
– Hoe kan ik vergeven wie mij heeft beledigd?  
En zo kan je het hele gebed omschrijven. Ik geloof dat God graag 
antwoord wil geven op jouw vragen. Wees dus niet bang om deze te 
stellen! Je zult wellicht nog versteld staan van de antwoorden. Maar 
God is ook met je om je te helpen bij het zijn van licht, op eigen kracht 
kunnen we niets. We mogen juist ook door dit soort vragen en 
gebeden leren om vanuit Gods kracht te handelen en vanuit zijn kracht 
licht te zijn.  

Nienke Alblas 
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OPA EN KLEINZOON 
 
’t Is een wijsneus die kleinzoon van ons. En momenteel in de, u 
herkent dat nog wel, in de waarom-leeftijd. 
“Opa, waarom heb ik een gaatje in mijn plasser?” Dus ik zeg: “om te 
plassen kerel.” 
Zo dat is wel genoeg voor vandaag, dacht ik. Kinderen vragen vaker 
naar de bekende weg, maar ik had hem onderschat. “Waar komt die 
plas vandaan, opa?” “Uit de blaas, mijn jongen.” 
Veel verder moet hij niet gaan of ik weet het zelf niet meer. 
“Hoe komt die plas in de blaas, opa?” Op zulke momenten verwijt ik 
mezelf niet beter te hebben opgelet bij de biologie-lessen op school. Ik 
wil een eind aan dit gesprek maken. Mijn gezag dreigt ondermijnd te 
worden. Dan maar op de noodrem, die alle onwetendheid moet 
verhullen: GOD. Dus ik zeg: “Zo heeft God de mensen nu eenmaal 
gemaakt.” 
Maar het ventje moet op stoom zijn gekomen. Hij schijnt er plezier in te 
hebben. En hij is weer aanzet: “Opa, wie heeft God gemaakt?” 
 
Halleluja, in schaaktermen sta ik nu schaakmat. Welk antwoord is hier 
op te geven? Mijn zelfrespect is op een dieptepunt, maar ik moet een 
poging wagen, dus ik antwoord: “God is niet gemaakt.””Oh nee?”vraagt 
hij verbaasd. “Nee, zeg ik, God is er. Hij is de bron, de oorsprong. 
Eerst was er God en daarna kwamen de mensen. “Hij kijkt me steeds 
verbaasder aan. Alle logica is zoek. Blijkbaar mag je niet teveel 
verwachten van oude mensen. “Geeft niet opa” zegt hij medelijdend, 
“ik vraag het wel aan mamma.” Hij staat op, trekt aan m’n mouw en 
zegt: “Zullen we voetballen?” 
 
Bronvermelding: Purmerkerkblad van jaren her. 
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JEUGD VAN NU   
 

Het Woordeloze Boek   
 
Duizenden, ja echt duizenden verschillende Bijbels zijn er in de wereld. 
Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord. 
De bijbel wordt ook wel eens HET BOEK genoemd. Maar heb jij wel eens 
van HET WOORDELOZE BOEK gehoord? 
Eigenlijk is dat de Bijbel in het kort. Er zijn in het Woordeloze Boek 
maar vier bladzijden, nee, eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook 
mee. Over de hele wereld wordt dit boek gebruikt om wat er in de 
echte Bijbel staat kort samen te vatten, begrijpbaar in elke taal. 
  
Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent: 
Zonder woorden. Wat heb je nou aan een boek zonder woorden. Dat 
kan toch geen mens lezen? Toch wel. Want de bladzijden spreken tot 
ons door hun kleur. Er is een gouden (of gele) bladzijde, een zwarte, 
een rode, een witte en een groene. 
  
Als ik jou zou vragen wat voor kleur jij het mooiste vindt, dan zou je 
waarschijnlijk antwoorden: ‘De gouden.’ Gelijk heb je. De gouden 
bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk en van een land, waar 
je altijd gelukkig bent, de hemel. 
Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is?  Zit je soms 
niet te denken: ‘Hoe zou het zijn als je dood bent?’ Wel, de Bijbel 
vertelt ons daar een paar dingen over. 
In de hemel is het mooi. Mooie kleuren, geluiden en vormen. Mooier 
dan je je ooit kunt voorstellen. Daar zijn geen tranen meer, want God 
zelf zal alle tranen drogen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen 
oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer slechte dingen, zoals 
liegen, stelen, vloeken…  
 
Weet je wat Jezus ons beloofde? ‘In het huis van mijn Vader zijn veel 
woningen. Ik ga heen om voor jou een plaatsje klaar te maken. Als dat 
klaar is mag je bij mij komen wonen.’ 
Er is ook een Boek van het Leven? Als je gelooft in de Heer Jezus, 
staat je naam erin. 
  
De zwarte bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij 
elkaar noemt de Bijbel: zonde. Iedereen doet zonde. Jij en ik. 



31 
 

Sommigen veel, anderen een beetje. Er is niemand die altijd maar 
goed doet, zelfs niet één. 
Door die zonde kunnen we niet in de hemel komen. BEHALVE…. 
  
Nee, wacht, daarvan vertelt de rode bladzijde.  
God houdt zoveel van ons dat Hij een plan bedacht heeft om ons te 
redden. Hij zond zijn eigen zoon Jezus, naar de aarde om voor onze 
zonden te boeten. De Bijbel zegt: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 
leven.’ Jezus betaalde met zijn bloed voor onze zonden. Vandaar de 
kleur rood. 
  
En die witte bladzijde? 
Ja, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood. Na drie dagen stond Hij 
op uit het graf. Hij geeft ons een nieuw leven, een eeuwig leven. Wil jij 
dat ook wel hebben? Je mag het aan Hem vragen. 
‘Heer Jezus, geeft U mij alstublieft ook een nieuw, eeuwig leven.’ 
En dan ben je EEN KIND VAN GOD. Je krijgt als het ware een wit shirt. 
Doe je dan geen zonde meer? Tuurlijk wel, maar je wilt het niet echt. 
Het is net alsof je een vlek op je mooie witte shirt hebt gekregen. Dat 
doe je toch in de was? Jezus wil je dagelijks reinigen. 
Hij leert je op die manier hoe je schoon kan blijven van wat slecht is. 
  
De buitenkant van het Woordeloze boekje is groen. Groen is de kleur 
van nieuw leven. Van gras, dat groeit. Wij mogen ook groeien in het 
geloof. Als je in je bijbel leest, of er over leert, bijvoorbeeld op school, 
groei je. Als je bidt of naar de kerk gaat, of anderen helpt, groei je in 
het geloof. Je wordt een boom, die zijn wortels diep in de grond heeft. 
Je wordt een sterk kind van God. Zo wordt de wereld gered. 
  
 
Bron; Bijbelverhalen.nl 
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Jeugd Gebed 
 
Computers zijn fantastische dingen, Heer. 
ik zie het op de TV 
en ze weten overal een antwoord op. 
Ik zou graag op al die knoppen 
willen drukken en de 
knipperende lichtjes willen zien. 
Computers kunnen van alles doen, 
ze zijn bijna menselijk. 
Maar het meest fantastische is, Heer 
dat U een mens gemaakt heeft 
met zoveel hersens 
dat hij bijna zelf hersens maken kan. 
 

 
 
 

HOEVEEL WOORDEN KAN JE MAKEN UIT HET WOORD 
 

V e r d r a a g z a a m h e i d 
 
 

Je mag alle letters door elkaar gebruiken.  

 
 1 ver 
 2 draag 
 3 arm 
 4 veer 
 5 heide 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
 
 
Scrabblen maar. Tot hoeveel woorden kom jij. 
Meer dan 30 of nog veel meer misschien? 
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COLOFON                                     
 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  vacature 

U kunt contact opnemen met Hermien of Greet van het Pastoraat. 

 

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

Ouderlingen - Pastoraat 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20      

1647 BH Berkhout 

e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58     

1641 LR Spierdijk 

 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

Contactpersoon 
Mw. M.I.E.M. ( Miranda) van der Hoeven                   06-54 73 26 19 
Pieter Grootstraat 7           
1648 KS De Goorn  
e-mail:  miemvanderhoeven@hotmail.com 
 

mailto:Piet@4nell.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:miemvanderhoeven@hotmail.com
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Ledenadministratie   
ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn        06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

C O N T A C T  KOPIJ 

voor NOVEMBER en DECEMBER 2025 

graag vóór 15 OKTOBER  a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem     
Telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne tweemaandelijkse editie. 
 

 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 
 

  

 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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ook in de herfst 

 
KERKBLAD DE WALVIS 

 
 SEPTEMBER - OKTOBER 2025 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

http://www.pknzo.nl/
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

 
 GEDENKEN 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

Zoals u in het voorgedeelte op pagina 9 kunt lezen, kunnen 
mensen uit Zeevang-Oudendijk en Koggenland voortaan hun 

schrijftalenten insturen. 
 

Kopij inleveren kan tot en met 15 OKTOBER 2025 
bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 
 
 
 
 
ETEN IN DE KERK voor senioren. 
 
Vanwege het grote succes in de zomer van 2025 wordt opnieuw een 
reeks maaltijden verzorgd is samenwerking met Club- en Buurthuis-
werk van de Gemeente. 
Locatie: Grote Kerk te Oosthuizen. 
 
Aanvang maaltijd om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is de Kerk open. 
Kosten: € 13,50 excl. consumpties.(Let op! Pinnen is niet mogelijk) 
De maaltijd zal plaatsvinden op: 
 
- woensdag 24 september-  
   
U kunt zich hiervoor opgeven via 0299-363328 of 
info@cbwedamvolendam.nl 
 
Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam  
W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH Volendam (Ingang aan de Zeestraat)  
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Groet Marlies Bel   

OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
IN HERINNERING  Irene van der Woude 
Onlangs ontving ik met de post de rouwkaart van Irene van der 
Woude. Zij is de echtgenote van Jan Blankert. Jan was luchthaven-
predikant op Schiphol en na zijn emeritaat gingen ze in Oosthuizen 
wonen. Irene is ook Theologe. Ze heeft deel uitgemaakt van onze 
redactie en Jan is regelmatig voorgegaan. Jan schrijft op de kaart: 
 “Een leven vol solidariteit en liefde, 67 jaar sociaal-democraat in 
hart en nieren”.  
 
Ik heb Irene ervaren als iemand met een gouden hart op de goede 
plek, innemend en een en al zachte kracht. 
Ik kan mij met geen mogelijkheid voorstellen hoe het moet zijn voor 
Jan om haar te missen en ik wens hem daarbij alle sterkte. 
 
Peter Verschoor 
 
IN HERINNERING Martje Beekelaar-de Vries 
Drie maanden na het overlijden van haar man Roel, is op 31 juli jl. 
overleden Mevr. Martje Beekelaar-de Vries. Geboren, getogen en 
overleden te Oosthuizen. 
Martje, een gezellige, zorgzame vrouw. Niet alleen voor haar gezin 
was er aandacht en zorg, maar ook voor vele anderen en zichzelf 
weleens wegcijferde. Door het vroege overlijden van haar vader ging 
ze van school af. Ze had heel graag door willen leren, maar samen met 
haar moeder zorgde ze voor het gezin. Werkte verscheidene jaren in 
de Sparwinkel, later op het naaiatelier en bij Kosters Kaashandel. 
 
Na de zorg en overlijden van haar man, dachten velen, dat ze betref-
fende haar eigen gezondheid weer wat op zou krabbelen. Maar het 
tegendeel was waar, de lach op haar gezicht werd minder en ook haar 
fysieke  gesteldheid ging achteruit. 
 
Onder enorme belangstelling hebben we afscheid van haar genomen 
in de Noorderkerk te Hoorn, met woorden, muziek, een drankje en een 
hapje. 
Wij wensen haar familie en nabestaanden heel veel sterkte en moge 
de herinneringen aan haar en haar man, hen tot troost zijn. 
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Riet Koole-Ossebaar 

BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. 
Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen 
worden voorzien van adressen.  Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag 
wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
22 juni  Mevr. R. Zomer uit De Goorn 

06 juli    Mevr. van Leeuwen uit Oudendijk 

20 juli  Dhr. C. van Lenten uit Oudendijk 

03 aug.  Fam. Adema uit Oosthuizen 

17 aug.  Fam. Beekelaar uit Oosthuizen 
 

 

 
 
 
 
JUBILEA   
 
 
01 september zijn 35 jaar getrouwd 
De heer en mevrouw T.D.R. Landaal   
Weth. M. Biermanstraat 6, 1474KG  Oosthuizen         
     
18 september zijn 50 jaar getrouwd 
De heer en Mevrouw J. Bakker  
Durkweg 1, 1471EE Kwadijk    
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 
 
SEPTEMBER 
 
10 sept. Dhr. H. van Ark, Edammerdijkje 32, 1472GD Middelie  
14 sept. Mevr. M. Kastelein-Lont,  Seevancksweg 72, 1474HD  
                                                                                  Oosthuizen 
 
 
 

 
 
 
 
 OKTOBER 
 
02 okt Mevr. G.T. van der Meer-Kleppe, Raadhuisstraat 25, 1474HH  
                                                                                              Oosthuizen  
03 okt. Dhr. A.J.W. van der Flier, Beets 113, 1475JH Beets  
05 okt. Dhr. C.H.H. Platteeuw, Seevancksweg 91,1474HT Oosthuizen  
05.okt Dhr. J.C. Houtman, IJsselmeerdijk 5 1474MX Oosthuizen 
12.okt Dhr. J. Huiberts, Kwadijk 130, 1471CH Kwadijk 
18.okt Mevr. M.T. Wessels,-Vonk, Oosteinde 48,1474MD Oosthuizen  
18.okt Dhr. A. Burggraaf, Oosteinde 61, 1474MD Oosthuizen  
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WAT is GELUK 

Wat is geluk, is dat hetzelfde als gelukkig zijn? Of ben je gelukkig en is 
dat dan een geluk? 
Is geluk hetzelfde als mazzel, wat men altijd zegt over een gebeurtenis 
waar van men heel blij wordt en zeker niet had verwacht,. En ben je 
dan daarna gelukkiger? 
 
Toen ik over deze vraag wat nadacht kwam opeens het liedje van 
Dorus in mijn hoofd, over de twee motten, met daarin de zin: 
Je raakt gewoon weg van je stuk, als je dat ziet, dat pril geluk. 
Invoelen in het geluk van de ander (ook al is dit een fantasieliedje) 
daar wordt jezelf ook een beetje blijer van of misschien wel gelukkiger. 
 
Hoe ervaar ik geluk? Voor mij, is dat een moment wat uit actie of 
beweging ontstaat en verbonden is aan het mazzelgevoel. Een 
voorbeeld: Je komt op een totaal onverwacht moment en locatie net 
die ene persoon tegen, waar je de laatste tijd zo vaak aan dacht en 
met wie je door de tijd heen alle contact verloren hebt. Door deze, zo’n 
onverwachte ontmoeting, breng je dan samen een aantal waardevolle 
uurtjes door en is het contact hersteld. 
 
Gelukkig zijn heeft voor mij meer te maken met een constant basis-
gevoel. Dat constant aanwezig is en ook in moeilijke tijden En dat ik 
daardoor blij en dankbaar kan zijn over de dingen die op dat moment 
wel goed gaan. Maar het is bovenal een tevreden zijn in rust en ver-
trouwen, dat is voor mij gelukkig zijn. 
 
Dat is niet berusten in wat je overkomt en gelaten daar over treuren. 
Kun je of wil je de situatie gedeeltelijk of geheel veranderen? Probeer 
het. Als dit onmogelijk blijkt dan aanvaarden en accepteren, zelfs als 
het enorme pijn of verdriet doet. 
 
Er is altijd een lichtpuntje, een geluksmoment, in de vorm van een 
gesprekje, een uitgestoken hand, een gebed, het liedboek, muziek, de 
pracht van de natuur, vogels, de liefde van je huisdier (en), de intense 
stilte, artikel wat je leest of hoort, je hobby.  
Sta open voor deze “ontmoetingen”, ook al lijken ze soms zo ver weg, 
ze zijn er ….. 
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Wens jullie allen, vele gelukkige momenten toe, tevredenheid met het 
leven en vertrouwen in Gods nimmer loslatende Liefde. 
 
Hartegroet, Nelleke Stroo 
 

Uit een oud poëziealbum dit gedichtje: 
 

Tevreden wezen is een gunst 
Tevreden schijnen is een kunst 
Tevreden worden is een geluk 

Tevreden blijven is een meesterstuk. 
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GEBED 

 

Wij kunnen u niet domweg bidden , O God,  

om aan de oorlog een eind te maken,  

want wij weten, dat U de wereld zó gemaakt hebt  

dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden  

bij zichzelf en bij zijn naaste.  

Wij kunnen u niet domweg bidden , O God,  

om een eind te maken aan de hongersnood,  

want U hebt ons de middelen al gegeven  

om de wereld van voedsel te voorzien  

als we er maar wijs gebruik van maken.  

 

Wij kunnen u niet domweg bidden , O God  

om de vooroordelen uit te roeien,  

want U hebt ons al ogen gegeven  

om in ieder mens het goede te zien,  

als we er maar juist gebruik van maken.  

 

Wij kunnen u niet domweg bidden , O God,  

om een einde te maken aan de wanhoop,  

want U hebt ons de macht al gegeven  

om sloppenwijken op te ruimen  

om weer hoop te schenken,  

als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. 

 

Wij kunnen u niet domweg bidden , O God,  

om een eind te maken aan ziekten,  

want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven,  

waarmee we geneesmiddelen en therapiën kunnen uitdenken,  

als we er maar konstruktief gebruik van maken.  

Daarom bidden wij U in plaats daarvan, O God,  

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,  

om te doen, in plaats van alleen maar te bidden,  

om te worden, in plaats van uitsluitend te wensen.  

Amen. 
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BERICHT VAN DE DIACONIE 
 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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COLOFON 

 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

   e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.   

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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 Ursem                Berkhout 

 Avenhorn                       Kwadijk  
  
 
              

 
 
 
 

   

 

 

 

 
            Oosthuizen                  Oudendijk 

   
            Beets 
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