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Wat blijft het toch een geweldig  wonder 

dat alles in het voorjaar weer bloeien gaat 

en zelfs na een  lange donkere winter 

de lentetijd ons volop genieten laat. 

De natuur blijft  gewoon bijzonder  

dat uit de aarde, door liefde en licht 

bij planten, dieren en mensen 

de schepping een groots wonder verricht. 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
 
Datum    tijd    plaats    voorganger        organist 
 
01 mrt. 10.00 uur Beets            ds. T.de Boer          mw. D.Schuijtemaker  
Tweede zondag van de 40 dagentijd  
   
08 mrt. 10.00 uur  Ursem        ds. H. Reedijk     mw. B.Conijn 
Derde zondag van de 40 dagentijd  
                      
15 mrt.   10.00 uur   Oudendijk ds. H.Reedijk           dhr.J.Stens 
Vierde zondag van de 40 dagentijd 
 
22 mrt.   10.00 uur Berkhout       ds. H.Haandrikman dhr. J.Stens 
Vijfde zondag van de 40 dagentijd  
                                  
29 mrt.   10.00 uur Oudendijk      ds.  H.Reedijk     mw. D.Schuijtemaker  
Zesde  zondag van de 40 dagentijd,  Palm-en passiezondag  
 
03 apr.   19.30 uur  Avenhorn    ds, H.Reedijk          dhr. J.Stens 
Witte Donderdag / Goede Vrijdag 
 
05 apr.   08.30 uur  Beets   Paasontbijt     Eerste Paasdag 
              10.00 uur   Beets            ds.H.Reedijk           dhr. J.Stens 
 
12 apr. 10.00 uur Berkhout       ds. J.Meinders        dhr. J.Stens 
Beloken Pasen 
 
19 apr. 10.00 uur Oudendijk      ds. H.Reedijk          mw. D.Schuijtemaker 
 
26 apr.   10.00 uur   Ursem           ds. O.Reitsma         mw. B.Conijn 
 
03 mei   10.00 uur   Beets          ds.H.Reedijk           dhr. J.Stens 
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DE COLLECTES BEHORENDE BIJ DE KERKDIENSTEN 
LEEST U OP PAGINA 6 EN 7 
 
Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten. U bent van harte welkom. 
 
 
Van Harte Welkom Bij Ons  
Het komt steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp of plaats, op 
de zondag een kerkviering is. Wanneer u behoefte heeft om op de 
zondagochtend mensen te ontmoeten, samen te zingen en samen te 
bidden voor de nood in de wereld in deze periode, samen een kopje 
koffie of thee te drinken en een praatje te maken na de dienst, kom 
dan gewoon binnen op de ochtenden die vermeld staan in onze lijst 
van kerkdiensten. Ook als u van een andere religie heeft bent u van 
harte welkom bij ons.  
Samen, met elkaar in deze tijd, hoe mooi kan dat zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 

OP WEG NAAR DE LENTE 

 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:        Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:      Berkhouterkerk,     Ringleiding aanwezig 
       Kerkebuurt 172, 1647 ME 
Avenhorn:       De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:      Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:        Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:      Grote kerk,  Raadhuisstraat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:      Kwadijk 87, 1471 CE 
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COLLECTEROOSTER VOOR MAART EN APRIL 

 
01 maart: Hospice ‘Thuis van Leeghwater’ te Middenbeemster.  
Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in de laatste 
levensfase ongeacht de woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. 
Het hospice is afhankelijk van giften en vrijwilligers.  
 
08 maart: Straatjournaal Noord-West Nederland 
Dit is een krant waarmee de verkopers, die wat verder weg staan van 
de maatschappij een eigen inkomen kunnen verdienen.  
 
15 maart: Kinderen en ouderen worden gezien 
Door de hoge werkeloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 
buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg 
en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania worden kinderen na schooltijd opge-
vangen, krijgen een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
krijgen thuis een maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra 
terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 
 
22 maart: PISA HOORN 
Bij PISA vind je een veilige thuishaven waar iedereen die met kanker 
te maken heeft, welkom is. Of je nu zelf de diagnose hebt gekregen, 
een dierbare bent verloren, of samen met familie en vrienden de 
impact van kanker ervaart – bij PISA kun je terecht voor steun, begrip 
en een luisterend oor. 
 
29 maart: Kinderen in de knel 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 
achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 
leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaar-
lozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun. 
 
03 april: Kinderfonds MAMAS 
De MAMAS in Zuid-Afrika staan op voor kinderen in ernstige armoede. 
Iedere dag opnieuw. Met opvang, bescherming, eten en vooral veel 
liefde geven zij 88.586 kinderen weer een toekomst. Kinderfonds 
MAMAS steunt vanuit Nederland met veel passie deze MAMAS, om zo 
veel mogelijk kansarme kinderen een betere toekomst te kunnen 
geven.  
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05 april: India 
Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-
kinderen komen op school niet mee omdat ze met nek worden aange-
keken. Of ze stoppen vroegtijdig met school om te werken. De organi-
satie Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: buiten-schoolse activiteiten. 
Ze krijgen via huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen waardoor de 
schoolprestaties verbeteren. De organisatie praat met ouders over het 
belang van onderwijs en geeft ondersteuning voor meer inkomen. 
 
12 april: Burkina Faso 
In Burkina Faso leeft 90 % van de bevolking van landbouw. Door on-
voorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten en is er regel-
matig te weinig te eten. Boeren en boerinnen leren droogtebestendige 
gewassen te verbouwen op een milieuvriendelijke manier. Voor-
namelijk vrouwen krijgen kansen via spaar-en kredietgroepen om 
kleine bedrijfjes op te starten. 
 
19 april: Pastoraat op bijzondere plekken 
In heel Nederland bieden zo’n 500 geestelijk verzorgers van de 
Protestantse Kerkzorg en aandacht aan mensen die behoefte hebben 
aan een specifieke vorm van pastoraat. Het is actief in 10 verschillende 
domeinen: zorg, krijgsmacht, justitie, studenten, binnenvaart, koop-
vaardij, doven, Schiphol, politie en brandweer. Categoraal pastoraat is 
met haar steun op maat een essentieel onderdeel van kerk-zijn in de 
samenleving. 
 
26 april: Missionair werk Nederland Kliederkerk 
Samen met kinderen en volwassenen ontdekken, vieren en eten. 
Samen in het voetspoor van Jezus willen gaan. Kliederkerk is een 
levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en oud, gelovig of 
niet-gelovig, samenkomen. Op een speelse en creatieve manier 
Bijbelverhalen ontdekken en de betekenis voor het leven van alledag. 
 
03 mei: Prinsenstichting 
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en 
mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán!  
 
DE EERSTE collecte is voor de genoemde DIACONALE projecten. 
 
DE TWEEDE collecte is voor de Kerkvoogdij voor instandhouding 
van de Erediensten. 
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                                                                Protestantse Gemeente 

                                                                      Zeevang-Oudendijk 

                                    

ALGEMEEN NIEUWS    

 

P A A S O N T B I J T 
Op zondag 5 april is het 1e Paasdag  
en we nodigen u uit om deze dag  
te starten met een gezamenlijk ontbijt. 
 
U wordt van harte uitgenodigd in de kerk van Beets. 
Het ontbijt begint om 08.30 uur. 
 
Om verspilling te voorkomen vragen wij u zich op te geven zodat 
we weten met hoeveel bezoekers we rekening kunnen houden. 
U kunt zich op geven via de mail: info@pknzo.nl 
Tel: 0299-403894 of na afloop van een dienst bij mij: Willie Koole 

 

 

 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 
Het schrijfthema is deze keer 

HELDEN of HELDINNEN 
Wie of wat is een held? Iemand die een moedig daad heeft gedaan of 
zich duidelijk durft uit te spreken? Of vindt al die grootse verering van 
personen geen pas hebben? Welke Bijbelse helden en verhalen zijn 
er? Zijn we alleen gefocust op grootste daden en zien we de klein 
liefdevolle niet meer? Deel u mening of misschien wel een heldendaad 
met ons.  
 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 

 
Kopij inleveren kan tot en met 15 APRIL 2026 
bij Nelleke Stroo-van der Zwaag, graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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UIT DE PASTORIE 

 

We leven in een tijd waarin onzekerheid bijna vanzelfsprekend is 
geworden. Veranderingen in de wereld, zorgen om gezondheid, werk 
of relaties en de voortdurende stroom aan informatie kunnen mij een 
gevoel van onrust geven. Zekerheden waarop ik vroeger vertrouwde, 
lijken minder vast. Dat kan vragen oproepen zoals: waar gaat het heen 
en wat betekent dit voor mij?  
 
Geloven betekent niet dat twijfels verdwijnen of dat problemen 
plotseling worden opgelost. Het is geen garantie voor een zorgeloos 
leven en geen manier om moeilijke vragen uit de weg te gaan. Ook in 
de Bijbel zien we dat gelovigen worstelen, zoals in de Psalmen, waar 
angst en vertrouwen naast elkaar bestaan.  
 
Het verhaal over de Storm op het Meer uit het Nieuwe Testament laat 
dat mooi zien. Terwijl de leerlingen in paniek raken en de golven over 
de rand van de boot slaan, ligt Jezus rustig te slapen. Dat contrast is 
veelzeggend: menselijke onrust tegenover diep vertrouwen. Het nodigt 
ons uit om midden in de chaos te zoeken naar innerlijke rust. 
 
Onderlinge steun kan daarbij helpen. Door zorgen en onzekerheden te 
delen, verdelen we de last en weten we van elkaar dat we er niet 
alleen voor staan. Rituelen zoals gebed, zingen of stilte geven houvast 
en helpen ons om contact te maken met de diepere grond in ons 
bestaan. Zo wordt de onrust van het dagelijks leven niet opgeheven, 
maar krijgt het hopelijk wel een plek om ermee om te gaan, zonder er 
in ten onder te gaan. 
 
Met hartelijke groeten, Hans Reedijk 
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DE VEERTIGDAGENTIJD EN DE SCHILDERIJEN 
 
De Veertigdagentijd is inmiddels alweer  
voor de helft voorbij. Naast de voorbereiding 
op de Goede Week – de week vóór Pasen –  
kan deze periode ook een tijd zijn van inkeer 
en bezinning op je eigen geloof. Het is een  
uitnodiging om van ‘wat dóet het ertoe?’ te verschuiven naar ‘wat doe 
ik ertoe?’. Zo kan de Veertigdagentijd leiden tot verandering, tot 
verdieping, of tot nieuwe inzichten in ons leven en geloven. 
 
Pasen valt dit jaar vroeg, en om de schilders wat rust te geven, richten 
zij zich dit voorjaar uitsluitend op het Paasverhaal. Dit Bijbelverhaal 
vertelt hoe Maria de tuinman ontmoet. Wanneer zij haar naam hoort, 
beseft dat het Jezus zélf is die haar aanspreekt. Het is een moment 
van plotselinge herkenning en nabijheid van het heilige. 
 
Mogen ook wij ons, net als Maria, geraakt en aangesproken weten 
door datzelfde heilige dat soms stilletjes en onverwacht dicht bij ons 
komt. Het nodigt ons uit om te luisteren, te zien en te voelen waar 
geloof ons raakt in het dagelijks leven, en om zo, midden in gewone 
dagen, iets van het wonder van Pasen te ervaren. 
 
 
 
 
FUSIE EN GEMEENTEBERAAD VAN 22  FEBRUARI 
 
Wanneer ik dit schrijf, moet het gemeenteberaad nog plaatsvinden. 
Daarom kan ik vandaag (13 februari) nog geen verslag doen maar kan 
ik wel mijn verwachtingen delen. Ondertussen heeft de fusiegroep – 
Wim, Gert, Ted en Hans – niet stilgezeten en enkele belangrijke 
documenten opgesteld: een beleidsplan, een plaatselijke regeling, een 
onderbouwing van de omvang van de gewenste diaconale deeltaak en 
een financieel plan. 
Wat nog rest, is het opstellen van het eigenlijke fusiedocument, enkele 
formaliteiten en de bekrachtiging met de benodigde notariële akten, 
zodat de fusie officieel kan worden. 
Ik hoop dat wij na het gemeenteberaad kunnen terugkijken op een 
geslaagde ochtend en dat we samen met vertrouwen de volgende 
stappen kunnen zetten richting de afronding van dit proces. 
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VERDIEPINGSOCHTEND 
 
Op woensdagochtend 15 april is er weer een verdiepingsochtend. We 
lezen het verhaal van Jezus die over het water loopt en Petrus die hem 
tegemoet gaat (Matteüs 14:22-33). Het is een prachtig verhaal, maar 
waar gaat het eigenlijk over…? 
 
Tijdens de nacht kwam de boot van de leerlingen in zwaar weer terecht 
door een sterke wind. Tegen het einde van de nacht verscheen Jezus 
lopend over het water. Zijn leerlingen waren doodsbang en dachten dat 
het een spook was. Petrus, altijd impulsief, riep: Here, als U het werke- 
lijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe moet komen; Jezus 
zei: “Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus 
toe. Maar toen hij de kracht van de wind merkte, werd hij bang, begon 
te zinken en riep: ”Heer, red mij! Direct greep Jezus hem vast en zei: 
”Kleingelovige, waarom twijfelde je?” 
 
Dit verhaal gaat over moed en geloof, maar ook over twijfel en angst. 
Het is een verhaal uit het leven gegrepen – misschien ook uit ons 
eigen leven. Lijkt het je boeiend om de betekenis van dit verhaal te 
ontdekken en je eigen ervaringen te delen met anderen?  
Meld je dan aan via e-mail bij de dominee.  
 
De verdiepingsochtend is op woensdag 15 april in de Consistorie van 
de kerk in Beets van 10.00 tot 12.00 uur. Koffie en thee staan klaar 
vanaf 9.45 uur. 
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PALM-EN PASSIEZONDAG 
 
Palm- én passiezondag vormt een indringend contrast. De uitgelaten 
menigte roept: “Hosanna!” Dat betekent “Red ons nu” of “Help ons, 
Heer”. Het is ook een feestelijke begroeting voor de Koning die komt. 
Maar nauwelijks een paar dagen later klinkt het oordeel:“Kruisigt Hem!” 
Dit herinnert ons eraan dat vreugde en lijden vaak dicht bij elkaar 
liggen, niet alleen in het verhaal van Jezus, maar ook in ons eigen 
leven. Heden en morgen herkennen wij in onze eigen ervaringen van 
verdriet en tegenslag, blijdschap en hoop. 
 
Jezus kiest ervoor om Jeruzalem te betreden op een ezel. Niet op een 
paard dat macht en oorlog symboliseert. Maar op een lastdier dat 
dienstbaar is en draagt wat nodig is. De ezel staat symbool voor 
nederigheid en dienstbaarheid, eigenschappen die Jezus ook zelf 
belichaamde. Hij diende anderen, was beschikbaar voor wie hulp nodig 
had en droeg de lasten van de wereld op zijn eigen manier. Op deze 
manier laat Hij zien dat ware kracht in dienstbaarheid ligt. 
 
Ook wij worden uitgenodigd het Ambt van de Dienstbaarheid te ver-
vullen, niet door te heersen, maar door te dienen, te helpen en bij te 
dragen waar het nodig is. Want de Koning van de armen komt niet op 
een paard, maar op een ezel. Paarden dienen de oorlog; een 
ezel de mens. Laten we in deze dagen van Palm- en Passiezondag 
stilstaan bij dit bijzondere voorbeeld en ons afvragen hoe wij, in ons 
eigen leven en in onze gemeenschap, dienstbaar kunnen zijn zoals 
Jezus dat was. 
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WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG 
 
Voor de komende Goede Week is in goed overleg met de cantorij 
voorgesteld om de belangrijkste onderdelen van Goede Vrijdag en 
Witte Donderdag samen te voegen. Zowel de instelling van het avond-
maal als het lijden en sterven van Jezus gedenken we, met enkele 
andere onderdelen op Goede Vrijdag 3 april in de kerk van Avenhorn. 
 
We verwachten dat deze viering ietsjes langer gaat duren dan anders, 
maar door de samenbundeling ook kan rekenen op meer bezoekers en 
de actieve participatie van de cantorij. We willen het graag eens uit-
proberen. We evalueren de uitvoering en de beleving ervan in de 
kerkenraden, en de conclusies delen we vervolgens in ons kerkblad. 
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PAASONTBIJT 
 
Het feest van de opstanding van Jezus begint met het paasontbijt. Het 
is een samenzijn van vreugde en nieuw leven, vaak met eieren die het 
aanbreken van het nieuw leven symboliseren. En juist door samen te 
eten, te delen en te vieren, verbinden we ons met elkaar op een een-
voudige, maar diepe manier. 
 
 
EERSTE PAASDAG - een opstandig verhaal 
 
Met Pasen vieren we het wonder van de opstanding van Jezus 
Christus. Het is het hart van het geloof en een bron van hoop voor wie 
zich erdoor wil laten inspireren. Maar kan deze opstanding betekenen 
voor het dagelijks leven van ons mensen zoals u en ik? 
 
Het verhaal van Jezus’ overwinning op het graf nodigt ons uit om als 
opgestane mensen te leven. Leven als opgestane mensen betekent de 
geest van de opstanding zichtbaar maken in ons dagelijks leven. Het is 
leven in hoop, zelfs in moeilijke tijden, en vertrouwen dat er altijd ruimte 
is voor iets goeds. Het nodigt ons uit tot vergeving en vernieuwing: 
oude wrok en pijn loslaten, relaties herstellen en opnieuw beginnen. 
Het betekent liefde en mededogen tonen aan anderen, en onze tijd en 
energie inzetten om het verschil te maken. Leven als opgestane men-
sen betekent ook durven loslaten wat ons beperkt en kiezen voor een 
leven dat recht doet aan wie we bedoeld zijn om te zijn. Zo maken we 
ons geloof actief en zichtbaar, in kleine daden van aandacht, zorg en 
verbondenheid. 
 
Laten we deze boodschap van hoop en nieuw leven samen vieren. Het 
Bijbelverhaal van de opstanding van Jezus kunnen we in ons eigen 
leven waarmaken – in woorden en daden. Mogen wij dat hopen, 
vandaag al en alle dagen. Een gezegend Pasen toegewenst! 
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KERKASIEL KAMPEN 
 
Het gezin Babayants, geworteld en deels geboren in Nederland, 
verblijft nog steeds, in kerkasiel in de kerk van de Wijkgemeente Open 
Hof in Kampen sinds 21 november 2024.   
 
Op 9 maart 2025 waren we daar met een invulling. Al die tijd hebben 
honderden medewerkers pastores, priesters, predikanten en bezoe-
kers zich ingezet om de kerkdiensten aan de gang te houden om te 
voorkomen dat het gezin wordt uitgezet na hun 11 jaar lang durende 
asielprocedure naar een land dat hun kinderen niet kent.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons geplande bezoek is: 
Woensdag 22 april aanstaande met een blok van 2 uur van 12.00-
14.00 uur. 
 
Stuur me een mail als je mee wilt. Bedenk eventueel een persoonlijke 
bijdrage. We gaan met 
eigen vervoer. Kilometers worden vergoed. Wilt u zich van tevoren per 
e-mail aanmelden bij  dominee@pknzo.nl  
 
Voorbaat dank, Hans Reedijk 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dominee@pknzo.nl
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                                                               Meer foto’s ziet u op  
                                                                     onze website   
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EEN TERUGBLIK OP ZONDAG 25 JANUARI  
 
HET WINTERBUFFET 
 
In de kerkdienst die die zondag in de Berkhouterkerk om 11.00 uur 
begon en ds. Hans Reedijk voorging, werd afscheid genomen van de 
heer Jan Huisman inzake zijn ambt bij de diaconie. Hierover leest u 
meer op pagina 24. 
Na de kerkdienst was er een speciaal intermezzo voordat allen aan de 
koffie gingen. Hierover leest u op pagina 47 ,48 en 49 vanuit Zeevang-
Oudendijk meer. 
 
Naast alle feestelijkheden zouden we bijna de zin van het Winterbuffet 
vergeten. Voorheen hadden we de Nieuwjaarsbrunches. 
Met elkaar stonden we die zondag al 25 dagen in het jaar 2026. Een 
jaar met uitdagingen.  

We hopen dat de fusie 
van onze kerkelijke gemeenten 

Koggenland en Zeevang-Oudendijk 
dit jaar een feit zal worden.  

En zoals we hier bij elkaar waren: 
WE ZIJN ER AAN TOE. 

 
Nadat de koffie en thee op waren stond het Winterbuffet op tafels 
klaar. Hierbij kon men genieten van: 
Tomatensoep met veel balletjes en erwtensoep met veel rookworst, 
Aardappelgratin en gebakken gekruide aardappelbolletjes, 
Super gaar en lekker stoofvlees met ui en een schaal rookworst, 
Gemengde groenten,  
Stamppot spruitjes met gebakken spekjes, hoe ouderwets lekker. 
Warme appelcompôte met rozijnen en warme stoofpeertjes. 
 
Met zo’n zeventig mensen waren na een uurtje heerlijk genieten met 
elkaar, alle schalen helemaal leeg. Die gezelligheid met elkaar geeft  
verbinding in het leven. Zo mooi kan het ‘kerk zijn’ met elkaar zijn. 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
Tekst en Foto’s © 
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Kerkblad gedeelte  
 
 
 

OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 

In herinnering Grietje (Rini) Leeflang-Bron 
 
Op 9 januari 1935 werd Rini geboren in Diemen en overleed mevrouw 
Grietje Leeflang-Bron op 28 december 2025 in Avenhorn. Rini was 
weduwe van haar echtenoot Wim. Zij laten twee kinderen na met hun 
partners, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Rini was welbespraakt, 
ambitieus, hield van een goed gesprek en schuwde de humor niet. 
Toen de kinderen groter werden, haalde zij haar costumière-, 
coupeuse- en leraresdiploma om onderwijs te geven in datzelfde 
vakgebied. 
Ook voor haar kleinkinderen was zij een geziene oma. Na een lang 
leven brak zij haar heup dat aanleiding gaf om te verhuizen naar de 
Vijverstate in Avenhorn waar alles gelijkvloers was. Vaak las en 
puzzelde zij, ging klaverjassen met haar kaartclubje en koffiedrinken 
beneden in het restaurant. Ondertussen ging haar gezondheid telkens 
een stukje verder achteruit.  
In de dankdienst voor haar leven klonk een speciaal dankwoord 
namens alle kinderen. Moge de herinneringen tot een troost zijn, haar 
gedachtenis tot een zegen. 
 
ds. Hans Reedijk 

 
  IN MEMORIAM 

 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen allen als familie en nabestaanden veel sterkte toe om dit 
verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie 
herinneringen mogen zijn om over haar te blijven praten met elkaar 
zodat zij niet vergeten zal worden. 
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BROODKRUIMELS           Wees moedig genoeg om te groeien naar               
                                           de bloem die je bestemming is. 
                                           Osho 
 
 
Waarom zou ik mij zorgen maken over kleding? 
Kijk eens naar de bloemen in het veld, 
Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. 
Mattheus 6-2 

 
 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag  18  maart  is er een  

kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Josué Mejia.                                        

 

Woensdag  1 april  is er een kerkdienst  

 om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk en pastor Josué Mejia.                                        

 

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 19 maart  is er een  

kerkdienst om 15.30 uur met 

pastor Josué Mejia.                                        

 

Donderdag 2 april  is er een kerkdienst  

 om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk en pastor Josué Mejia.                                           

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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VOORTGANG REALISATIE ALLEMANSHUIS EN  
VERDUURZAMING KERKGEBOUW TE URSEM 
 

Het is al weer enige tijd geleden dat wij u bericht hebben over de 
voortgang van realisatie van het Allemanshuis naast de Kerk in Ursem 
en de verduurzamingsplannen van het Kerkgebouw. Maar dat betekent 
niet dat er niets is gebeurd. Het tegendeel is waar. De speciale 
‘bouwcommissie’(Ria Zomer, Greet Hoffman, Gert van der Roest, Jan 
de Haan, Koos Hoebe, Ted Landaal en Piet Nell) komt elke 6 weken bij 
elkaar om de voortgang te bewaken.  

 

Informatie bijeenkomsten  
In 2025 is een informatie avond gehouden voor de inwoners van 
gemeente Koggenland en de inwoners van Ursem in het bijzonder. 
Tevens zijn meerdere informatiebijeenkomsten belegd met de direct 
omwonenden van ons Kerkgebouw in Ursem. De bijeenkomsten 
verliepen in goede sfeer en brachten soms nuttige suggesties.  
 

 
De dorpsinformatieavond is prima bezocht 

 

Subsidies 
Tevens zijn meerdere subsidie aanvragen gedaan om de kosten van 
de nieuwbouw Allemanshuis en verduurzaming van het Kerkgebouw 
mede te financieren. Alle aanvragen zijn tot dusver gehonoreerd, 
waardoor de kosten voor een flink deel door subsidies gedekt zullen 
worden. Vooral een EU subsidie draagt fors bij in de kostendekking. 
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Wij hopen nog een paar subsidiefondsen aan te kunnen boren, maar 
de grotere bedragen zijn inmiddels binnen.  

 

 
Plaquette ter bevestiging van verleende EU-subsidie 

 

Vergunning 
In ons vorige verslag hebben wij de noodzakelijke onderzoeken 
opgesomd (bodem, flora, fauna, milieu, brandveiligheid etc).  Nadat al 
deze onderzoeken positief waren afgerond is in maart 2025 de 
benodigde omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aange-
vraagd. In december 2025 is de omgevingsvergunning verleend en 
omdat geen bezwaren ingediend zijn, is de vergunning inmiddels 
definitief.  

 
Bestek 

Sinds de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt er aan het 
bestek gewerkt. Bestek voor het gebouw wordt vooral door de architect 
geschreven, maar voor het interieur is een speciale ‘interieur 
commissie’ in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit: Greet 
Hoffman, Tinda Kuyper, Danny de Kiewit en Jan de Haan. Deze 
commissie verricht  bijzonder goed werk. 
Het bestek nadert haar voltooiing en dit betekent dat nu verder 
aannemers benaderd kunnen worden. 
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Opbaarkamer 
Onze kerk in Ursem beschikt over een opbaarkamer. De belangstelling 
voor de opbaarkamer neemt, door verschillende oorzaken, toe. 
Daarom is besloten om ook de opbaarkamer gelijktijdig een 
opknapbeurt te geven. Aan het comité van de Dorpsveiling Ursem is 
voorgesteld om de kosten verbonden aan de opknapbeurt van de 
opbaarkamer (deels) te dekken uit de opbrengst van de Dorpsveiling 
die in april 2026 gehouden zal worden. Het comité heeft dit verzoek 
gehonoreerd en vanzelfsprekend hopen wij op een mooie opbrengst. 
 
Orgel 
Ook ons mooie orgel blijkt aan een flinke onderhoudsbeurt toe. De 
verduurzaming van het kerkgebouw zal voor de nodige stof productie 
zorgen. Dus het is logisch om het orgel een opknapbeurt te geven 
aansluitend op de verduurzamingswerkzaamheden en opknapbeurt 
opbaarkamer. 

 

Planning 
Al het bovenstaande betekent dat, naar verwachting, ons kerkgebouw 
te Ursem in 2026 flink onderhanden genomen zal worden en de bouw 
van het Allemanshuis ook dit jaar zal beginnen. Momenteel wordt de 
hand gelegd aan de verdere planning. 

 

Overdracht in erfpacht van kerkgebouw en grond aan Stichting 
Allemanshuis Koggenland 
Met alle bovenstaande ingrepen is natuurlijk een flink kapitaal 
gemoeid. De toegekende subsidies helpen flink om de lasten voor ons 
Kerkgenootschap te drukken. Maar om de  BTW te kunnen terug ont-
vangen is in 2024 een Stichting (Stichting Allemanshuis Koggenland) 
opgericht, die inmiddels een BTW nummer en ANBI-status heeft 
verkregen. De Stichting, eigendom van ons Kerkgenootschap, gaat alle 
plannen ten uitvoer brengen en kan/zal de BTW over het 
investeringskapitaal terugvorderen bij de belastingdienst. Hiertoe zijn 
de grond en het kerkgebouw op 28-01-2026 voor 40 jaar in erfpacht 
aan de Stichting overgedragen. Erfpacht betekent dat zowel het 
kerkgebouw alsook de onder- en omliggende grond in eigendom blijft 
van de kerk, maar de lusten en lasten overgaan naar de Stichting.  Dit 
alles is in een notariële acte formeel vastgelegd. 
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Handtekeningen worden gezet onder acte van Erfpacht bij 
notariskantoor Appel Obdam. Aanwezig: Jacquelina Baijema en Danny 
de Kiewit namens de kerk; Ria Zomer, Gert van der Roest en Piet Nell 
namens de Stichting en onze adviseur Erik Lingeman 
 
 
Informatie aan onze kerkleden 
Zoals u uit het bovenstaande zal begrijpen zijn er veel belang-
wekkende ontwikkelingen geweest in 2025 en zullen stappen voor 
realisatie van de plannen in 2026 zichtbaar worden. Alle reden om u bij 
te praten en een presentatie te geven.  

 
 
Wij hopen u hiermede bijgepraat te hebben en staan altijd open voor 
vragen. 
 
Met vriendelijke groet 
Piet Nell 
Bestuurslid Stichting Allemanshuis Koggenland 
 

Dit willen wij graag doen op zondag 8 maart a.s.  
aansluitend op de kerkdienst van 10.00 uur in kerk in Ursem 
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AFSCHEID VAN JAN HUISMAN als lid van de Diaconie 

 
Tijdens de kerkdienst op zondag 25 januari jl. is afscheid genomen van 
de heer Jan Huisman als lid van de Diaconie. 
Hieronder leest u het DANKwoordje. 
 
Beste Jan,  
 
Afscheid nemen van iets wat je met veel plezier mocht doen is niet 
leuk, maar als leeftijd in gezinsverband een rol gaat spelen heeft dat 
toch prioriteit en dan moet je wel eens een minder leuk besluit nemen. 
Jan bestuurslid van de Diaconie Koggenland? Toen wij jou die vraag 
stelden, 6/7 jaar terug, hoefde je niet lang na te denken. Dit was iets 
wat je leuk en leerzaam vond en waar je ook verstand van had: het 
goed en duurzaam omgaan met agrarische gronden. Als Diaconie 
kregen wij het idee om met onze diaconale gelden iets voor de 
gemeenschap van Koggenland te betekenen. Zo werd met deskundige 
ondersteuning het Allemanshuis ontwikkeld, en hopelijk zal dat dit jaar 
zijn voltooiing krijgen. Ook hopen we dat dit jaar de fusie zijn beslag 
mag krijgen en kunnen we als Diaconie weer voltallig zijn, met 3 
personen.  
 
Jan, namens Kerkenraad en Diaconie en Dominee Hans, Hartelijk 
dank voor je altijd positieve inzet, met de wens voor jou en Anneke nog 
vele mooie jaren samen. En we belonen dit graag met een boeket voor 
Anneke en voor jullie samen een bon. 

 
Ria Zomer-van Klaveren, voorzitter Diaconie.. 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 
Hieronder leest u de opbrengst van de collecten 
in de maanden december 2025 en januari 2026 
 
07 december 2025      Berkhout            
€ 99,65 voor: Training thuiszorgwerk biedt hoop in Libanon.  
 
21 december 2025      Ursem                 
€ 58,20 voor: Jongeren beleven het kerstverhaal met uitleg. 
 
25 december 2025      Berkhout            
€ 69,90 voor: Onderzoek naar kinderkanker steunt Kika.  
 
25 januari 2026            Berkhout             
€ 107,20 voor: Bijbelse spellen die jongeren uitdaging geven. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 
Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

 

 

 

 

 

DE ACTIE KERKBALANS 2026 

 
Inmiddels zijn alle kerkbalansbrieven bezorgd 
en veel reacties met een toezegging zijn er al 
teruggekomen. Omdat veel mensen direct per 
bank een bedrag overmaken is het toegezegde bedrag voor dit jaar 
niet correct te vermelden. Maar we houden u op de hoogte. 

 
Toegezegd: € 10.173,50 Reeds ontvangen: € 6.818,50 
Hartelijk dank voor de bijdrage 
 
Met vriendelijke groet, Jacquelina Bajema 
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WEBSITE 

 
Hier vindt en leest u allerlei 
wetenswaardigheden van onze  
kerkgemeente en blijft u op de hoogte van mededelingen. 
 
Het is de moeite waard om onze vernieuwde website te bekijken. 
In het fotoalbum bekijkt u de foto’s van het Winterbuffet van 25 jan. jl. 
 
De website kunt u bereiken onder de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland 

 
 
 
 
VERZAMELT U MEE 
 
In de kerk in Ursem staan 2 dozen voor cartridges, oude mobile 
telefoons en oude  postzegels. 
 
Ook kunt u een diversiteit van  plasticdoppen van frisdrank en melk- 
pakken, doppen van sausflacons, doppen van wasmiddelflessen in 
allerhande kleuren inleveren. Deze plastic doppen gaan we 
verzamelen voor de Stichting Blindegeleidehond. 
Graag schone doppen inleveren in dichtgeknoopte plastic zakjes. 
 
 
 
 
 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen. Zij 
biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 
HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn   
telefoon 0229-27 16 84  e-mail: hwkhulpverlening@live.nl    

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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PASTORAATGROEP        

 
Januari en februari, twee maanden zonder kerkelijke feestdagen zijn 
verstreken. Eind maart starten we met de zondag van Palmpasen. In 
april zijn er extra kerkdiensten in de week vooraf gaande Pasen. Een 
drukke periode. Maar ook bijzonder,  de natuur is aan het ontwaken. 
We kunnen genieten van bloesembomen en al wat de natuur in petto 
heeft.  
En u weet het inmiddels wel, want het staat in elke editie van het kerk-
blad te lezen: Wanneer u behoefte heeft aan een praatje aan  
de telefoon of om een afspraak te maken dat we  
bij u thuis komen voor een bezoekje, laat het ons 
weten want we weten veel maar niet alles. 
 
U kunt Hermien, Miranda of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 40. 
Als pastoraatgroep wensen we u 

 

 

 

 

 

 

 
NIEUW INGEKOMENEN 

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Wij vragen u 
vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw betrokkenheid bij 
de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Miranda van der Hoeven 

Greet Hoffman-Weijtze 
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen? Wanneer u niet ge-
noemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of 
jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of  
ds. Hans Reedijk.  
 

De bloemen van de kerkdienst gingen naar: 

31 dec. 2025   Dhr. en mevr. K.Ursem in Ursem 
25 jan.    Mevr. H. Andeweg-van Heck in Avenhorn 
25 jan.    Mevr. A. Brouwer in Berkhout 
25 jan.    Dhr. en mevr. J.Huisman in Berkhout 
02 febr.   Mevr. E.T. Ootjers-Helder in Berkhout 
05 febr.   Mevr. P.P. Lammers-Mierop in Ursem 
08 febr.   Dhr. en mevr. F.A. Bogaart in Berkhout 
22 febr.  Mevr. H. Weissenbach-Tuls in Berkhout 
22 febr.  Mevr. C.L. van der Hoek-Vink in Ursem 
 

 
 
 
  

JUBILEA   
 
 

9 maart zijn 60 jaar getrouwd 
De heer H.E.C.Versluis en mevr. A.Versluis-Reedijk 

Zuidertuin 5, 1645 WE in Utsem 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  

 
MAART  
06 mrt. Mw. G.Meerveld-Bultena, R.Visserstraat 5, 1647 AK Berkhout 
06 mrt. Mw. R.Knopper-Schekkerman, Bobeldijk 2, 1647 CD Berkhout  
07 mrt. Dhr. J.C. Huisman, Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout  
23 mrt. Mw. T.G.Groot-Oudt  
23 mrt. Mw. G.J.Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58,1641LR Spierdijk  
26 mrt. Dhr. J.Jacobs, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lente is fantastisch. 
Ze maakt dat je je jong genoeg voelt om alles te doen 

terwijl je oud genoeg bent om te weten dat je het niet kunt. 
Franklin P.Jones 

 
 
APRIL  
02 apr. Mw. B.H.Scheringa-Tromp, Alver 7, 1633 DL Avenhorn  
02 apr. Dhr. C.P.Jonker, Oudewijk 13, 9354 VG Zevenhuizen Gron. 
02 apr. Mw. C.Jacobs-Pondman, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn  
03 apr. Mw. T.Smid-van Soest, J. Bakkerstr.14, 1648 KN De Goorn  
09 apr. Mw. G.N.Muntjewerff, Grosthuizen 66,1633 EN Grosthuizen  
10 apr. Mw. G.A.Klaij-Waard, Westeinde 249, 1647 MK Berkhout 
11 apr. Mw. T.Hoeksma-Lebbing, T.v.d.Meerstr. 35A,1634EE  

     Scharwoude 
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GEBED 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
de duisternis van de eenzaamheid verdrijft. 
Dat wij elke dag weer ons licht delen met elkaar. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
de duisternis van de ruzie en tweedracht verdrijft. 
Dat we elkaar het licht van de vrede schenken. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
de duisternis van de leegte en oppervlakkigheid verdrijft. 
Dat wij het licht van Jezus idealen hoog houden. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
De duisternis van fraude en corruptie verdrijft. 
Dat het licht van onze waarachtigheid duidelijk schijnt. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
de duisternis van het individualisme en van de vervreemding verdrijft. 
Dat wij ons licht delen met iedereen. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
De duisternis van de jaloezie verdrijft. 
dat wij iedereen licht en warmte gunnen. 
 
Wij bidden dat het licht van Pasen 
De duisternis van eenzijdig materialisme verdrijft. 
dat wij het licht van Jezus overal laten schijnen. 
Amen 
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 PASEN   Opstanding    
 

Opstanding is een groot woord, 
ik probeer het kleiner te zeggen; 
Opstanding is wakker worden 
en de lijsters preken van de daken. 

 
Opstanding is een berm vol bloemen, 
een poldersloot die leeft, 
beter geen vogel in de hand 
maar tien in de lucht. 

 
Opstanding is licht 
dat terugkeert naar de zon, 
regen en wolken, 
goede woorden uit mijn mond. 

 
Opstanding is een wonder, 
een verwondering, 
je wrijft je ogen uit, 
het is klaarlichte nacht. 

 
Opstanding is een schaterlacht van licht, 
de hoeken van je mond krullen om, 
je ogen gaan open en dicht 
van zoveel licht 
na zoveel waarom. 

 
 
Bronvermelding: Wij hebben de zon 
van Jaap Zijlstra. 
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DE ZON EN DE WIND 

Het gebeurde op een stille lentedag.  

De zon en de wind waren samen aan 

het vechten wie van hen sterker was.  

“Wedden dat ik het sterkste ben?”  

riep de wind uitdagend, “en ik zal het je ook meteen bewijzen!”  

De wind wees met zijn dikke wolkenvinger naar beneden: “zie je die 

oude man daar in zijn winterjas?” “Wedden dat ik hem eerder uit zijn 

jas krijg dan jij?” 

 

“Vooruit dan maar, laat zien wat je kunt,” antwoordde de zon rustig en 

kroop weg achter de wolk. De wind haalde diep adem en begon uit 

volle borst te blazen, maar hoe harder de wind blies, hoe dieper de 

man in zijn warme jas kroop. Uiteindelijk gaf de wind het op, hij was 

totaal uitgeput. 

 

Nu was de zon aan de beurt, ze kwam achter haar wolk vandaan en 

begon met vriendelijke glimlach te schijnen. De verkleumde man 

beneden was aangenaam verrast door de warme stralen en veegde al 

gauw een zweetdruppeltje van zijn voorhoofd. Even later kreeg hij het 

zo warm dat hij zijn jas uitdeed. 

 

Met vriendelijkheid en warmte bereiken we in ons leven vaak meer dan 

met snauwen of hoog uit de toren te blazen. Als iemand je irriteert, als 

het niet gaat zoals je het zou willen of als je iemand tegenkomt die zijn 

dag niet heeft, probeer het dan gewoon eens met een paar warme 

zonnestralen. 
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DORPSVEILING URSEM  18 APRIL 2026     
 
Het comité Dorpsveiling Ursem nodigt u graag uit 
voor de wervelende dorpsveiling van Ursem op 
zaterdag 18 april 2026. De dorpsveiling zal 
plaatsvinden in de Batter, met Richard de Beer uit Wervershoof als 
veilingmeester. Door Appel Notarissen zal worden toegezien op een 
goed verloop van de veiling. 
 
In november jl. heeft het comité alle verenigingen en stichtingen uit 
Ursem, alsmede beide kerken, uitgenodigd om met een specifiek 
project dat zij gerealiseerd willen zien, deel te nemen aan de veiling. 
Het comité heeft tien aangemelde projecten ontvangen, waarvan zij er 
zes heeft uitgekozen om met de veiling te steunen: 
 
 

Vereniging/stichting Doel 

Stichting Huttendorp Ursem Multifunctionele tent, “Dorpsdak” 
 

IJsclub Ursem Lichtmasten voor de nieuwe 
ijsbaan 

Protestante kerk Herinrichting en renovatie 
opbaarkamer 

Bavoparochie Ursem Nieuw meubilair voor in de 
Overkant 

EHBO Ursem AED voor nader te bepalen 
dorpslocatie 

Carnavalsvereniging De 
Oersheimers 

Ballonnenpoort 

 
Door de inwoners van Ursem en de middenstand uit Ursem en 
omliggende dorpen zijn ten behoeve van de veiling een hoop mooie 
koopjes aangeboden, welke u kunt terugvinden in de veilinggids die 
begin april door onze vrijwilligers in Ursem zal worden rondgebracht. 

 
Het belooft een mooie avond te worden! 
Wij zien u toch ook bij de dorpsveiling op 

zaterdag 18 april a.s. in De Batter, aanvang 20.00 uur. 
 
Comité Dorpsveiling Ursem 
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DOE MEE EN BELEEF!!!  ZONDAG 31 MEI 2026 

 
Op zondag 31 Mei is er een fietstocht langs 11 kerken in 

Westfriesland van 11.00 uur tot 16.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altijd al nieuwsgierig geweest wat er zich achter de deuren van een 
bepaalde kerk schuilt? Maar nooit de gelegenheid gehad om naar 
binnen te gaan. Pak dan nu je kans! 
  
Er is een fietstocht van 35 km die langs allerlei religies gaat. In elke 
kerk is er gelegenheid om deze van binnen te bekijken en ook zijn er 
overal verschillende activiteiten gepland. 
Opstappunt is op elke plek in de route. Bij alle kerken is een 
stempelkaart, waarop ook gelijk de route staat afgebeeld. Zo kun je 
zelf de route bepalen, maar ook welke kerk je beslist wil bezoeken om 
gebruik te maken van de aangeboden activiteit. Een korte greep 
hieruit: orgel muziek, beklimmen van de toren, boekenbeurs, expositie, 
foto en film voorstellingen etc.  
Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht. Tijdens de rit is er 
op verschillende plekken gelegenheid om iets te drinken en/of te eten. 
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De fietstocht is voor iedereen, jong of oud er is voor elk wat wils. 
Deelname is gratis, wel staat er bij elke kerk een bus waar je 
eventueel een donatie kunt doen als blijk van waardering. 
 

Hieronder leest u de specifieke activiteiten met eventueel 
de tijdsaanduiding per kerk. 

 
OBDAM- St Victorkerk  Toren beklimmen in tijdvakken, bekijk de 
kerkschatten van de kerk in de kluis, folder waarmee zelfstandig route 
door de kerk gelopen kan worden met info, fotoboeken bekijken. 
koffie/thee en frisdrank aanwezig.  
 
OBDAM- ’t Brakenkerkje:  activiteit nog niet bekend. 
  
HENSBROEK- Hensbroeker Kerk: Expositie van schilderijen, 
keramiek met weetjes, doorlopend muziek met beelden oud 
Hensbroek, soep tosti koffie/ thee aanwezig.  
 
URSEM- Hervormde kerkje: Inzicht en uitleg in project het 
‘Allemanshuis’ en wat de multifunctionele betekenis hiervan wordt.  
 
URSEM- St Bavokerk:  Historische informatie, toekomstmogelijkheden 
van het gebouw, koffie/thee en frisdrank aanwezig  
 
OUDENDIJK- Linh Son Tempel;  Rondleiding over boeddhisme, die 
dag is de Vesak viering een activiteit met kraampjes. 
 
OUDENDIJK- NH Kerk;  Er is de boekenbeurs, antieke stukken met 
documentatie   
 
AVENHORN- De Groene Toren:  Koren / catering aanwezig  
 
DE GOORN- OLV v/d Rozenkranskerk:  activiteit nog onbekend. 
 
BERKHOUT- Berkhouterkerk Film over restauratie van sloop tot 
opening, er speelt een organist en geeft uitleg.   
 
SPIERDIJK- St Georgiuskerk Orgelspel sessies in tijdsvakken, 
rondleiding over de geschiedenis en tegelijkertijd ook de toekomst met 
onttrekking.  
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JEUGD VAN NU   
 
PASEN 
 
Met Pasen vieren we in de kerk het leven. We zien buiten om ons heen 
alles weer groen worden. Bloemen beginnen uit te komen. Maar we 
staan met Pasen vooral stil bij de weg die Jezus is gegaan. Hij sterft de 
marteldood aan een kruis, voor onze zonden. God wekt Hem op uit de 
dood. Zo geeft Hij ons kracht. 
 
Veertig dagen vóór Pasen beginnen we al met het toeleven naar deze 
gebeurtenis. Deze veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd 
genoemd) is een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding 
op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal 
weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei 
manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen 
social media gebruiken iets wat in de tegenwoordige tijd haast 
ondenkbaar is. 
 
Ook in onze gemeente besteden we aandacht aan deze tijd. In de 
kerkdiensten staan we stil bij het leven van Jezus, zijn werk en 
uiteindelijk zijn sterven en opstanding. We geloven dat God met ons 
steeds opnieuw wil beginnen! 
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PASEN- nieuw leven 
 

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, 
als kale takken weer groen worden, 
wanneer de dagen lichter worden 
en de lucht vol is van vogels, 
dan is het tijd om Pasen te vieren. 
Schijnbaar was alles dood. 
maar diep onder de grond 
en in het verborgene bloeit nieuw leven op: 
overwinning op de dood, nieuwe schepping. 

 
Zo was het ook met Jezus van Nazareth: 
schijnbaar was het met Hem afgelopen 
en was alles grondig mislukt: 
maar toch: tot op vandaag leeft Hij opnieuw 
bij God en te midden van ons, 
en Hij leidt alles naar zijn vervulling. 

 
En zo is het uiteindelijk met alles en allen: 
wat echt en goed is, overleeft 
ondanks de schijn van het tegendeel. 
Pasen: feest van het nieuwe leven. 
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THE PASSION 

 
The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV voor 
iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om 
het goede te doen en naast elkaar te staan.  
 

The Passion 2026 is op donderdag 2 april 
om 20.30 uur te zien bij 
KRO-NCRV op NPO 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op Witte Donderdag 2 april a.s. vindt the Passion plaats in Dwingeloo 
in de gemeente Westerveld. Het is de eerste keer voor de muzikale 
Paasvertelling in een klein dorp én in de provincie Drenthe. Na jaren in 
grote steden, laat Dwingeloo zien dat ook een kleiner dorp een groot 
podium kan zijn. Zo sluit The Passion aan bij de traditie waarin het 
eeuwenoude Paasverhaal wereldwijd keer op keer wordt verteld, dit 
keer dus vanuit het hart van Drenthe. 
 
Ieder jaar weer, met nieuwe bekende zangers en acteurs,die in de huid 
kruipen van Jezus, Maria, Judas, Paulus, Pilatus en anderen. Een heel 
indrukwekkend geheel. 
 
The Passion is de muzikale Paasvertelling voor iedereen. Jezus' ver-
haal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en 
naast elkaar te staan. KRO-NCRV werkt voor The Passion samen met 
trouwe partners als de Protestantse Kerk in Nederland, Kansfonds en 
anderen.  
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PASEN  WOORDZOEKER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□□□  □□  □□□□□□□□□□ 
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COLOFON                                     
    
Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  vacature 

U kunt contact opnemen met Hermien of Greet van het Pastoraat. 

e-mail: Piet@4nell.nl  
 

Ouderlingen - Pastoraat 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20      

1647 BH Berkhout 

e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58     

1641 LR Spierdijk 

 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

Contactpersoon 
Mw. M.I.E.M. ( Miranda) van der Hoeven                   06-54 73 26 19 
Pieter Grootstraat 7           
1648 KS De Goorn  
e-mail:  miemvanderhoeven@hotmail.com 
 
Ledenadministratie   
ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

mailto:Piet@4nell.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:miemvanderhoeven@hotmail.com
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
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Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn        06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D (Danny).de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

 

Kerkblad 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden bij Greet Hoffman-Weijtze 

e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

 

mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl


42 
 

C O N T A C T  KOPIJ 

Voor MEI en JUNI  2026 

graag vóór 17 APRIL a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem     
Telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 
 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
 

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen 
 
 
 
 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 
 

 MAART - APRIL 2026 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
Op 26 oktober 2025 is Philine Cosina Stobbelaar-Schouten 
overleden op de leeftijd van 75 jaar.  
 
De uitvaartdienst was op 3 november in de Egmunduskerk in Velsen-
Zuid, waarbij ook een aantal mensen uit onze gemeente aanwezig 
waren.Als kerkgemeente Zeevang en Oudendijk maakten wij kennis 
met haar in 1978 toen we werden geholpen door de Mantinen cantorij 
uit Amsterdam waarin zij zong, om zelf kerkdiensten te verzorgen 
omdat onze predikant toen, ds Kwantes, ernstig ziek was.  
 
Nadat ds. Kwantes herstelt was en met emeritaat ging moesten we op 
zoek naar een nieuwe predikant. Maar Philine bleek een vriend te 
hebben die net afgestudeerd was als predikant en beroepbaar was.  
Dus werden door de beroepingscommissie met hem gesprekken 
gevoerd met als resultaat dat hij, Bart Stobbelaar, onze nieuwe 
predikant werd met Philine aan zijn zijde. Al snel werd er een cantorij 
gestart om de gemeentezang te ondersteunen, gevolgd door een 
kindercantorij. Verder was zij een bijzonder hartelijke vrouw. Als 
kerkgemeente zijn we dan ook heel veel dank aan haar verschuldigd 
voor alles wat zij in die tijd voor ons betekend heeft. 
 
Kees van Lenten 
 
 

 
IN MEMORIAM 
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VOOR U GELEZEN 
 
… in de rubriek ‘Helpende handen voor de kerk’  in het februari 
magazine Petrus van de Protestantse kerk over het kaarsen schilderen 
door Dirk van Ark. 
 
SCHILDEREN AAN DE PAASKAARS 
 
“In de Abdij van Egmond leerde ik kaarsen beschilderen. Sindsdien 
maak ik elk jaar drie paaskaarsen voor de verschillende kerken van de 
Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk. Het is een bijzondere 
techniek: eerst wrijf ik de kaars met speksteen in zodat de verf hecht, 
daarna beschilder ik hem met acrylverf. Ik schilder ook bij de schilders-
club van de kerk maar de paaskaarsen doe ik alleen Het kwam zomaar 
op mijn pad en het is gaandeweg een traditie geworden.  
Elk jaar vraagt de scriba weer of ik dit wil doen. Inspiratie vind ik op 
internet. De ontwerpen verschillen elk jaar. 
 

 
Steeds kies ik een andere 
kleur, vorig jaar was het 
paars en dit jaar groen. 
Een aantal jaren geleden 
heb ik een afbeelding van 
de kerk van het kerkblad 
op de kaarsen geplakt. De 
tijdsinvestering is gering. In 
één middag zijn de drie 
kaarsen klaar. Kaarsen die 
niet volledig zijn opge-
brand, krijgen een tweede 
bestemming. We geven 
deze door aan mensen die 
een moeilijke periode door-
maken. Weinig mensen 
weten dat ik dit doe. Voor 
mij is het een waardevolle 
manier om creativiteit en 
geloof te verbinden.”  
 
Dirk van Ark 
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GEACHTE BESTE KEES 
 
Dit is een gedenkwaardige dienst op 28 december 2025.  
Het bijzondere is namelijk dat het jouw officiële laatste dienst voor 
onze kerkgemeenschap is. Wat jij allemaal voor ons gedaan hebt is 
ongelofelijk veel en gedurende lange tijd. 
 
Ik weet nog dat jij bij ons huwelijk in 1990 al betrokken was als 
ouderling en ons de huwelijks bijbel uitreikte, met een prachtig verhaal. 
Maar toen was jij waarschijnlijk ook al vele jaren actief binnen onze 
kerk. In ieder geval ben de laatste jaren onze voorzitter van de kerken-
raad. 
 
Je bent en man van het woord: Het verhalen vertellen zit jou in het 
bloed, de middelbare school en de kerk zijn daar heel blij mee. 
Jij bent ook een vaste waarnemer in vele kerkgemeenschappen hier in 
Noord-Holland. En hoewel het de laatste tijd niet meer vanzelf gaat, sta 
je er toch iedere keer, meestal gesecondeerd door jou lieve vrouw 
Tineke. 
Jij bent volgens mij ook een goede familieman en daar zal nu wat meer 
tijd en ruimte voor zijn, dat lijkt me belangrijk. Onze familie is naast de 
kerk toch de rots van ons bestaan. 
 
We wensen je nog vele jaren in goede gezondheid, samen met jouw 
dierbaren. En nogmaals heel veel dank voor al jouw inzet, je bent een 
goed voorbeeld voor ons allen en waardige vertegenwoordiger van 
Onze Lieve Heer. 
 
Ted Landaal 
 

 
 
 
 
 

            KEES 
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ZONDAG 25 JANUARI  2026 
 
Kerkdienst in Berkhout en er is veel drukte in en bij de Berkhouterkerk. 
Ds. Hans Reedijk is onze voorganger en dhr. Jan Stens bespeelt het 
orgel. Beiden zijn op de hoogte gebracht van de bijzondere ochtend 
die ons te wachten staat. Ds. Reedijk beëindigt zijn overweging met de 
woorden “dat verdient een lintje”. Ik denk dat voor veel mensen de link 
nog niet was gelegd met wat ons te wachten staat. 
Alleen de betrokkenen op de achtergrond weten wat dit woord inhoud. 
Na afloop van de kerkdienst vraagt Greet Hoffman of iedereen nog 
even wil gaan zitten voor we aan de koffie of thee gaan. 
 
De in de hal verzamelde gasten komen binnen en zoeken een plek in 
de kerk. Daarna neemt Burgemeester Van Maaren van de Gemeente 
Koggenland het woord. Hij richt zich tot dhr. Kees van Lenten. Hij prijst 
Kees voor zijn langdurige inzet voor de kerk en samenleving en deco-
reert hem tot lid in de Orde van Oranje Nassau, voor de talloze functies 
die hij in de afgelopen jaren heeft vervuld. 
 
Daarna richt de Burgemeester zich tot mevrouw Willie Koole-Jacobs, 
woonachtig in de Gemeente Edam-Volendam, maar in samenspraak 
met deze gemeente, vindt deze huldiging ook plaats in Koggenland. 
Ook zij krijgt de onderscheiding; Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Zowel Kees als Willie zijn sinds 1978 actief binnen de kerkelijke 
Gemeente Zeevang-Oudendijk. Het is een  bijzondere gebeurtenis dat 
2 vrijwilligers, uit dezelfde Kerkgemeenschap, op hetzelfde moment 
zijn voorgedragen en onderscheiden. Beide gedecoreerden zijn stom-
verbaasd en vinden deze uitreiking overweldigend. 
Na de mooie woorden en de felicitaties van familie, vrijwilligers en 
leden van de beide kerkgemeenschappen gaan we aan tafel voor een 
heerlijk Winterbuffet. 
 
Een hartelijk dank aan  
allen die aan deze dag  
hebben meegewerkt.  
 
Riet Koole 
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TWEE MIJLPALEN 
 
Zondag 28 december heb ik mijn laatste kerkdienst gehouden in de 
kerk van Oudendijk. Tot mijn grote verrassing waren daar ook onze 
kinderen, en kleinkinderen bij aanwezig. Na afloop van de dienst kreeg 
ik een prachtige bos bloemen aangeboden door Ted Landaal namens 
de kerkenraad vergezeld van een mooie toespraak.  
Zondag 25 januari kwam in de kerk van Berkhout de klap op de 
vuurpijl. Na afloop van de dienst kwam er opeens een grote groep 
mensen binnen. De burgemeester van Koggenland en heel veel familie 
zowel van Willie Koole als van mij. Wat was hier aan de hand?  Wim 
Vedder had al ongeveer een jaar, zo bleek later, zich uit de naad 
gewerkt om voor mij een Koninklijke onderscheiding aan te vragen en 
dat was gelukt. Riet Koole o.a., maar ook anderen hebben zich voor 
Willie Koole druk gemaakt. Zo kregen we samen het lintje als “Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau” opgespeld. Dat was voor mij een totale 
verrassing. Iets wat ik totaal niet verwacht had. Hierna konden we 
samen met alle aanwezigen genieten van een heerlijk winterbuffet.  
Langs deze weg wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan 
deze gebeurtenis heel hartelijk bedanken voor hun inzet, in het 
bijzonder Wim Vedder. En ook iedereen die op de één of andere 
manier mij geluk gewenst hebben met de onderscheiding.  
 
Kees en Tineke van Lenten  
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25 JANUARI 
 
‘Willie, Kees van Lenten krijgt op 25 januari na de dienst in Berkhout 
een lintje. Het is misschien mooi als de kerkenraad van Zeevang daar 
ook bij is.’ Tuurlijk antwoorde ik. Ik zal de kerkenraadsleden vragen. Zo 
ben ik naar de dienst van 25 januari gelokt. 
 
Na de dienst, waar ik nog nietsvermoedend de familie van Kees van 
Lenten binnen zag komen, zag ik een flits van één van mijn schoon-
dochters. Na enige tijd durfde ik achterom te kijken en zag ik mijn 
zussen zitten. Ik kreeg het toen een beetje benauwd. Groot was mijn 
verrassing en verbazing dat de Burgemeester van Koggenland niet 
alleen een lintje voor Kees had maar dat deze eer ook mij gegund is. 
 
In 1991 heb ik de taak van mijn zwager, Theo bij de redactie 
overgenomen. Na enkele jaren ben ik gevraagd om de taak van scriba 
op mij te nemen. Ik ben nu 25 jaar scriba en sindsdien zijn daar nog 
enkele taken bij gekomen zoals het maken van het preekrooster, weer 
redactielid en koster in de kerk van Beets. 
 
Ik wil iedereen bedanken die zich ingezet heeft om deze onderschei-
ding mogelijk te maken. 
Ook wil ik de gemeente bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij 
hebben waardoor ik dit allemaal kan en mag doen. 
 
Willie Koole  
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen de adressen toe te voegen zodat gemeente-
leden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. Uit veel 
omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen worden 
voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt 
vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
28 december Dhr. C. van Lenten uit Oudendijk 
28 december Mevr. C. Draaier uit Oosthuizen 
04 januari  Mevr. L. Wijers uit Oosthuizen 
04 januari  Mevr. C. Mooijer uit Oosthuizen  
18 januari  Dhr. H. Geuze uit Warder 
18 januari  Dhr. Stens uit Hoorn 
01 februari  Dhr. J. Bakker uit Beets 
01 februari  Dhr. R. Brussel uit Oosthuizen 
15 februari  Mevr. Stuifzand uit Oosthuizen 
15 februari  Dhr. J. van der Leij uit Oosthuizen 

 
 
JUBILEA   
 
 

 
55 jaar getrouwd op 2 april 

De heer en mevrouw J. Kastelein 
Seevancksweg 72, 1474 HD Oosthuizen 

 
63 jaar getrouwd op 11 april 

De heer en mevrouw A.D. Maijer 
Beets 104, 1475 JH Beets 

 
55 jaar getrouwd op 27 april 

De heer en mevrouw H. van Ark 
Edammerdijkje 32, 1472 GD Middelie 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN 75+ 

 
03 maart Mevr. A. Waaksma-Roos, Seevancksweg 18,1474HD  

  Oosthuizen 
10 maart Dhr. H.S. Geuze, Warder 66, 1473 PD Warder 
17 maart Mevr. T.K. van Schalkwijk-Koelemei, Beets 125,1475JJ Beets 
22 maart Dhr. S. van Schalkwijk, Beets 125, 1475JJ Beets 
24 maart Mevr. H.P.van der Flier-Middelhove, Beets 113,1475JH Beets 
25 maart Dhr. J. Laan, Middelie 73, 1472GS Middelie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LENTE, 

je weet pas echt dat de lente begint  
als je zelf ook straalt, fluit en fladdert in de wind. 

 
 
02 april   Mevr. L.A. Kastelein-van Driel, Molenkolkweg 1,1474HC  
                                                                                               Oosthuizen 
08 april   Dhr. W.T.A.Tot, Beets 116, 1475JH Beets 
11 april   Mevr .A. Kocheim-Mantel, Oosteinde 1a,1474 MB Oosthuizen 
16 april   Mevr. T. van Lenten-Visser, Lange Weide 65 1631DM  
                                                                                                 Oudendijk 
17 april  Mevr. E. Londo-Valk, Westerweg 9, 1473PM Warder.  
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VOOR U GELEZEN 
 
 in de rubriek ‘Opgevist’ in het februari magazine 
 Petrus van de Protestantse kerk. 
 
NACHTBOEK 
Geen dagboek maar een Nachtboek:  
een prachtig notitieboek om je dag mee  
af te sluiten. Elke pagina heeft een vaste  
opzet, aangevuld met een wisselende  
vraag en een Bijbeltekst, waardoor het telkens weer nieuw voelt. Je 
kunt er je dankbaarheid noteren, je zorgen bij God neerleggen en 
terugkijken op de dag die voorbij is. Tegelijkertijd helpt het boek je om 
alvast vooruit te kijken naar morgen. Kortom, een mooie manier om stil 
te staan bij God, je gedachten te ordenen en met een rustig hart te 
gaan slapen. 
 
Jongbloedmedia.nl  
Hardback | 9789464251739 | 1e druk | 204 pagina's  €.16,99 

 
MUZIEK 
 
In februari verscheen een bijzondere cd: ‘Op andere lippen’. 
Op het album staan veelgevraagde afscheidsnummers in heldere en 
goed verstaanbare opnamen. De aanleiding? Bij veel uitvaarten wordt 
niet meer actief (mee)gezongen, bijvoorbeeld omdat de familie minder 
kerkelijk betrokken is of omdat de bijeenkomst niet in een kerk 
plaatsvindt. Dat leidt soms tot ongemakkelijke situaties, zoals een 
voorganger die in zijn eentje een lied staat te zingen omdat men niet 
meezingt, of muziek die afgespeeld wordt van matige YouTube-
filmpjes. Reden voor  Stichting Kerkmuziek Netwerk om een reeks aan 
bekende nummers te bundelen, voor  
algemeen gebruik. 
De cd zal later ook via Spotify beschikbaar  
zijn. Met de aanschaf steun je de  stichting  
rechtstreeks, in plaats van (vooral)  
de streamingsplatforms. 
 
Liturgiewerkplaats.nl    
 €.20,-- (excl. verzendkosten). 
Bestellingen: via onze webwinkel 

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/product/cd-op-andere-lippen/
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BERICHT VAN DE DIACONIE 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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COLOFON 

 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

   e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.  

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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         Ursem              Berkhout 

 
Avenhorn                  Kwadijk 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
        Oosthuizen           Oudendijk 

 
                                             Beets 
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