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WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER  
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ALLES OP ZIJN TIJD 

 
Na de donkere maanden is het vaak weer een verademing als de lente 
aanbreekt. De zon laat zich wat meer zien, de vogels fluiten, de 
krokussen en narcissen komen weer op…Wat wil je nog meer? 
 
Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd 
om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en 
nacht - nooit komt daar een einde aan. 
 
We kunnen zo genieten van de lente omdat de winter nog vers in het 
geheugen ligt. We houden misschien meer van sommige seizoenen 
dan van andere, maar juist de afwisseling ertussen laat zien hoe 
bijzonder de Schepping is. 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
Datum   tijd    plaats    voorganger       organist 
02 mrt.   10.00 uur   Berkhout       ds. H.Smit              dhr. J. Stens           
 
09  mrt.  14.00 uur   Kampen  ds. H.Reedijk   dhr. J.Stens 
Zie info pag. 9        1e zondag van de 40 dagentijd.                         
 
16 mrt. 10.00 uur Ursem     mw. I.Broekhuizen mw. B.Conijn 

2e zondag van de 40 dagentijd.                         
 
23 mrt. 10.00 uur Avenhorn    ds. H Reedijk  mw. D.Schuijtemaker 

3e zondag van de 40 dagentijd.                         
 
30 mrt. 10.00 uur Beets      ds. B.Stobbelaar  dhr. J.Stens 

4e zondag van de 40 dagentijd.                         
 
06 apr. 10.00 uur Ursem     dhr. K.van Lenten   dhr. J.Stens 

5e zondag van de 40 dagentijd.                         
 
13 apr. 10.00 uur Oudendijk     ds. H.Reedijk    dhr. J.Stens 

6e zondag van de 40 dagentijd.  Palmzondag                    
 
17 apr. 19.30 uur Avenhorn    ds. H.Reedijk  mw. D.Schuijtemaker 

Witte Donderdag  -  Avondmaal 
 

18 apr. 19.30 uur Ursem    ds. H.Reedijk   mw. B.Conijn 
Goede Vrijdag 

 
20 apr. 09.00 uur Beets     Paasontbijt   Eerste Paasdag 
   10.00 uur Beets     ds. H.Reedijk    dhr. J.Stens 
 
27 apr. 10.00 uur Ursem    ds. H.Haandrikman  mw. B.Conijn 

Beloken Pasen 
 
04 mei 10.00 uur Oudendijk           dhr. J.Stens 
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Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten.  U bent van harte welkom. 
 
 
Van Harte Welkom Bij Ons 
 
Het komt steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp of plaats, op 
de zondag een kerkviering is. Wanneer u behoefte heeft om op de 
zondagochtend mensen te ontmoeten, samen te zingen en samen te 
bidden voor de nood in de wereld in deze periode, samen een kopje 
koffie of thee te drinken en een praatje te maken na de dienst, kom 
dan gewoon binnen op de ochtenden die vermeld staan in onze lijst 
van kerkdiensten. Ook als u van een andere religie heeft bent u van 
harte welkom bij ons. 
Samen, met elkaar in deze tijd, hoe mooi kan dat zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:      Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:    Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, 1647 ME  
Avenhorn:     De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:    Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:      Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:    Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:    Kwadijk 87, 1471 CE 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

LIEDBUNDELS 

We zijn tegenwoordig een ‘bewegende’ gemeente die van kerk naar 
kerk en van gemeente naar gemeente gaan op de zondagochtenden. 
Het geeft vaak een goed bezette kerk waarin het ook geweldig zingen 
is met elkaar. 
 
In de kerken zijn altijd liedboeken aanwezig, maar helaas niet altijd 
genoeg. Iets wat inhoudt dat er voor het weekend liedboeken bij 
kerken opgehaald moeten worden, maar ook weer terug gebracht 
moeten worden. Een ‘gewichtige’ klus want 20 liedboeken wegen 
aardig wat. Daarom onze vraag: 
 
Veel gemeenteleden zijn in het bezit van een ‘eigen liederenbundel.’ 
Wilt u die gaan meenemen op de zondagochtend naar welke kerk in 
onze gemeente u ook gaat. Bij deze alvast hartelijk dank. 
En anders is het wellicht een mooi verjaardagscadeau.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hermien Weissenbach-Tuls 

ouderling-pastoraat Koggenland 
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Vespers in de 40-Dagentijd  

  
De kerken van Edam en Volendam gaan opnieuw, nu voor de tweede 
keer, samen op weg naar Pasen. In de voorbereidingstijd voor Pasen, 
de 40-Dagentijd of vastentijd, organiseren zij iedere woensdag een 
sobere maaltijd en een oecumenische vesper. Elke week vinden de 
maaltijd en de vesper in een andere kerk plaats en zijn er andere 
voorgangers.  
Het thema van de vespers is: ‘Pelgrims van de hoop’  
 
Data:  
12 maart:  de Vermaning, Edam  
19 maart:  de Vermaning, Edam  
26 maart:  de Stolphoevekerk, Volendam  
02 april:    de Nicolaas kerk, Edam  
09 april:     Maria kerk, Volendam  
16 april:     De Swaen, Edam   
 
Tijd: 
Om 18:30 uur de maaltijd bestaande uit soep en brood.  
Aansluitend om 19:15–19.45 uur de Vespers  
  
Voorgangers zijn:  
Kapelaan Mario Agius, H. Nicolaasparochie Edam  
Pastoor Dominiek Deraeve, Parochie van de HH Maria en Vincentius 
Volendam  
Dominee Charlotte Kremer, PG Edam en Volendam  
Dominee Hans Reedijk, PG Zeevang en Koggenland  
Mw.Truus Groenewoud - de Boer, Doopsgezinde Gemeente Edam  
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PAASONTBIJT in BEETS 

 

Op zondag 20 april is het 1e paasdag en we nodigen u uit om deze dag 
te starten  met een gezamenlijk ontbijt.  
 
U wordt van harte uitgenodigd in de kerk van Beets.  

Het ontbijt begint om 09.00uur.  
 
Om verspilling te voorkomen vragen wij u zich op te geven zodat we 
weten met  hoeveel bezoekers we rekening kunnen houden.  
 
U kunt zich op geven via de mail: info@pknzo.nl  
Telefonisch: 0299-403894  
Of na afloop van een dienst bij mij: Willie Koole  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pknzo.nl
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KERKASIEL KAMPEN - ZONDAGMIDDAG 9 MAART  
  
De Wijkgemeente Open Hof, deel van de PKN Kampen, biedt kerkasiel 
aan een gezin, bestaande uit ouders met 4 kinderen opgegroeid en ge-
worteld in Nederland. Kerkasiel betekent: zolang er een kerkdienst 
gaande is, heeft de overheid geen toegang tot de kerk om het gezin te 
arresteren en Nederland uit te zetten.  
  
De Wijkgemeente Open Hof respecteert de regelgeving van de over-
heid en de rechterlijke uitspraken, maar kan niet accepteren dat kwets-
bare en onschuldige kinderen daarvan het slachtoffer zijn. Toen dit 
gezin aan de kerkdeur aanklopte, besloot de kerkenraad om het gezin 
het wettelijk toegestane kerkasiel te verlenen.  
De wijkgemeente wil het gezin rust bieden én hoopt dat daardoor ook 
toelating ontstaat voor al die andere kinderen die zich in eenzelfde 
situatie bevinden. Het gezin heeft 11 jaren een asielprocedure door-
lopen met een negatieve beslissing.  
Meer dan 200 gemeenten,hun voorgangers en 300 vrijwilligers hebben 
- sinds 21 november - meegedaan aan de doorlopende kerkdienst. De 
Raad van Kerken en de Protestantse Kerk Nederland steunen het 
kerkasiel. Ook de kerkenraden van Zeevang-Koggenland stellen u in 
de gelegenheid om het kerkasiel te ondersteunen. De diaconieën van 
Koggenland en Zeevang betalen de bus en een lunch waarvoor 
grote dank. 
 
 
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein bij de rotonde in 
Oosthuizen en daarna vanaf de parkeerplaats bij de kerk van 
Berkhout.    

Onze deelname in de kerk van Kampen is op zondag 

9 maart en duurt van 14.00-16.00 uur 

waarbinnen Zeevang en Koggenland de doorlopende kerkdienst 
gaande houden.  
  
Daarna rijden we rechtstreeks terug. In de bus zijn 50 zitplaatsen 
beschikbaar  Deelname is op volgorde van uw aanmelding. Dus als u 
mee wilt? Wacht dan niet te lang met uw aanmelding. Aanmelden via 
e-mailadres: hans@reedijk.org   
  
Met vriendelijke groeten, Hans Reedijk  
Telefoon 0299 - 780482  
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DE 40-DAGENTIJD 
  
Nog 40 dagen tot Pasen, de zondagen niet meegerekend. Bedoeld als 
een tijd van bezinning en onthouding, inzicht en inkeer. Een pas op de 
plaats om eens bij jezelf; ’naar binnen` te kijken naar wie je bent en 
naar wie je wilt zijn. De 40-Dagentijd wil ons ook terugbrengen bij onze 
bronnen van geloof. Die 40 dagen staan symbool voor een mensen-
leven.  De 40-Dagentijd is de ingetogen opmaat naar de Goede Week.  
  
De Goede Week  
Wat maakt die week tot ‘een goede week’? Omdat wij in de Goede 
Week het lijden en sterven, het graf en de opstanding van Jezus 
gedenken als een beweging van donker naar licht, die ons uitnodigt om 
die beweging ook zélf mee te maken. In die beweging van donker  
naar licht gaat Jezus ons voor, in de hoop dat Zijn beweging onze 
beweging wordt.  
  
De Dagen van Pasen  
In de Goede Week zijn de dagen van -Pasen, Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paasmorgen- één doorlopende viering. Aan het einde van 
de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is er geen afslui-
tende zegen, geen koffiedrinken en verlaten we de kerk in stilte. Aan 
het begin van Goede Vrijdag en 1e Paasdag is er geen bemoediging 
en groet.  
 
Witte Donderdag - 17 april - in Avenhorn - 19.30 uur  
Is de uittocht uit Angst-land (Egypte) naar het beloofde Rust-land 
(Kanaän) niet ook het verlangen van ieder mens? Om veilig en in rust 
te mogen leven? Om het leven te vieren met elkaar? Daarom vieren 
we het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. In de Judas-  
passie verplaatsen we ons in de persoon van de verrader, want niets is 
ons mensen vreemd.  
 
Goede Vrijdag - 18 april - in Ursem - 19.30 uur  
“Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen” is het onvermijdelijk 
gevolg als je gaat, waarvoor je staat. De kruisweg van Jezus laat ons 
14 keer stilstaan bij de weg die hij ging. Het sterven van Jezus vestigt 
ook de aandacht op onschuldige mensen die overal ter 
wereld geslachtofferd worden omdat zij trouw zijn aan zichzelf en niet 
zwichten voor onwaarheid.  
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Paasontbijt - 20 april - in Beets – 9.00 uur  
Op 1e Paasdag ontmoeten we elkaar bij het Paasontbijt waarbij ieder 
kan aanschuiven.  
Indien mogelijk opgeven bij Willie Koole per mail: info@pknzo.nl of 
telefonisch 0299-403894.  
  
Paasviering - 20 april - in Beets - 10.00 uur  
Het binnenbrengen van de nieuwe paaskaarsen symboliseert de 
opstanding van Jezus, wiens mentaliteit voortleeft in wie hem volgen 
op de weg van bevrijding. De boodschap van Pasen is: keer je naar 
het licht. Eén mens - Jezus - heeft het jou voorgedaan.  Pasen is tegen 
beter weten de doodsheid weg te zingen en te verjagen met licht.   
Al is het maar voor een moment van licht, louter licht, overal licht.  
  
 
Hans Reedijk  
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UIT DE PASTORIE – IN DE VEELHEID VAN GELOOFSGELUIDEN  

  
Op religieus gebied is er in korte tijd veel verandert. Velen hebben in 
groten getale afscheid genomen van het geloof van toen. Anderen zijn 
door de jaren van hun leven heen het geloof uit hun kinderjaren trouw 
gebleven. Daartussen bestaat een veelheid aan geloofsvoorstellingen 
van allerlei mengvormen van eeuwenoude tradities en moderne 
individuele inzichten.  
  
Zo kunnen we Maria en Boeddha naast elkaar zien staan. De 
rozenkrans ligt naast het Tibetaanse gebedssnoer. De Indiaanse dro-
menvanger hangt naast het tegeltje met de tekst  

 
‘Ik ga slapen, ik ben moe, 

 sluit mijn beide oogjes toe. 
 Here houd ook deze nacht, 
  over mij getrouw de wacht.’ 

 
Dat geeft wel aan dat er meerdere geloofswegen naar Rome bestaan.  
Wat in spiritueel of in gelovig opzicht overeenstemt met het eigen 
gevoel en verstand, en wat doorleefd wáár is, krijgt een zinvolle bete-
kenis in het persoonlijke geloofsleven. Ja, de weg van zingeving kent 
vele bijzondere oude en nieuwe vormen en wegen. Wat blijft, is het  
heilige dat zich steeds toont en zich onverwacht laat vinden, dichterbij 
dan waar je het zoekt.  
  
Hans Reedijk.  
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Kerkblad gedeelte  
 

 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 

Een bericht uit het zonnige Spanje 
 
Lieve mensen,  
Hierbij een bericht van Conno en Martha vanuit zonnig Spanje. We 
genieten volop, mooi zonnig weer, wel af en toe wisselend weer zo 21 
graden, dan weer 15 graden. We maken mooie tochten door het mooie 
landschap. Prachtige natuur, veel bloeiende bloemen, bergen, de 
amandelbloesem begint te bloeien en dat is zo mooi om daar doorheen 
te rijden.  
 
De Kerk hier in Benidorm is een warm bad (in januari/februari zo’n 200 
mensen). Iedereen is welkom, met wat voor een geloof mensen ook 
hebben. Er wordt elke week bijbel studie gegeven door de dominee die 
er op dat moment is. De dominee is hier zo twee á drie maanden en 
zomers wel vier maanden. De dominee geeft ook elke week een korte 
introductie cursus over het christelijk geloof, met daarbij een lunch, erg 
leerzaam, wij hebben hem ook zes weken gevolgd.  
 
Elke week is er ook een spelletjes ochtend, wie wil komen komt, is 
geen verplichting, als je niet mee wil doen, kom je gewoon even 
koffiedrinken. En verder: mannenklusdag, vrouwencontact, gezamen-
lijke biduur van de NIGB en de PGB, handwerkclub, Spaanse les, 
oefenen kerkkoor. Kortom genoeg te beleven, en te horen. De tijd 
vliegt 30 maart zijn we weer in jullie midden en kijken daar ook weer 
naar uit.  
 
Lieve groetjes voor iedereen. Conno en Martha 
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OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
In onze gemeente is op 6 januari overleden mevrouw C.Worp-Naber. 
In 2019 verloor Catrien Worp haar man Cor, bekend in de bollen-
kwekerij. Mevrouw Worp nam deel aan de vieringen in de Berkenhof 
waar zij haar laatste levensjaren heeft doorbracht.  
Maandagmiddag 13 januari was de afscheidsdienst in een volle kerk 
van Berkhout waar velen voor het laatst afscheid van haar namen. 
Op de rouwkaart stond de bijzondere tekst; 

 

Een laatste blik, 

een laatste lach, knuffel of zoen. 
Konden we nog maar één keer 

wat we nooit meer kunnen doen. 
 

 
 
 
 
Zondag 19 januari is de heer P.D.-Pieter Dirk- Koster in de Bavohof in 
Ursem op 87 jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw, mevrouw G.Koster-
Ris is vorig jaar in Ursem komen wonen vanuit de Starremeer waar zij 
met haar man altijd een boerderij hebben gehad. Het leven gaat helaas 
niet altijd zoals gehoopt wordt. Zaterdag 25 januari was de uitvaart 
vanuit de dorpskerk in West-Graftdijk. 
Op de rouwkaart stond de tekst: 

 
Heengaan doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje. 

Mooi zijn de herinneringen die blijven. 
 
 
 
Wij wensen u allen als familie en nabestaanden 
veel sterkte toe om dit verlies een goede plek  
te kunnen geven. Dat er veel mooie herinneringen 
mogen zijn om over hen te blijven praten met  
elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden. 

 
Namens het pastoraat, 
Greet Hoffman-Weijtze 
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IN HERINNERING CATRIEN WORP  
 
In de kerk van Berkhout heeft de dankdienst voor het leven van 

Catharina Worp plaatsgevonden. Catrien was sinds 2019 weduwe van 

haar man Cor. Zij laat haar dochter Jeannette met haar partner Fazal 

na, haar zoon Johan met zijn partner Tini, en al haar kleinkinderen: 

Shan, Danyal, Turan, Guido en Menno, en verloofden Sharádha en 

Saskia.  

Dochter Jeannette en zoon Johan hebben hun moeder herdacht met 

herinneringen en een gedicht, gevolgd door de bijdragen van de 

kleinkinderen. In liefdevolle herinnering werden ook de namen ge-

noemd van het eerstgeboren jammer genoeg veel te vroeg overleden  

dochtertje van Catrien alsmede de naam van haar latere vriend Abe 

Agema.  

 

Het verdriet vanwege haar veel te vroeg overleden dochtertje vergeet 

een moeder niet. Dat droeg Catrien alle jaren van haar leven met zich 

mee. Gelukkig kan daar tegenwoordig beter over worden gepraat. 

Catrien hielp niet alleen haar kinderen groot te brengen maar ook de  

plantjes in de tuin en de salarisadministratie van het bloembollenbedrijf 

met Cor. In haar laatste levensjaren woonde Catrien in de zorgin-

stelling De Berkenhof in Berkhout waar zij liefdevol werd verzorgd. 

Moge de herinneringen aan Catrien worden bewaard in de harten van 

haar geliefden en haar gedachtenis ieder tot een zegen zijn.  

  

ds. Hans Reedijk  
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DE ACTIE KERKBALANS  2024 

 
In deze editie van het kerkblad Contact 
kunnen we u het eindresultaat van de  
kerkbalans 2024 meedelen. 
Toegezegd was een bedrag van € 13.794,--.  
Er is ontvangen € 14.425,--. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 

 

 

 

 WEBSITE NIEUWS  

 
De website kunt u bereiken onder 
de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland.  
Bezoek ons fotoboek op de site:  

Schildersgroep Advent: december 2024 

Kerst Samen Zang: van 24 december 2024 in Berkhout 

 

 

 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke 
crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                           e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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BROODKRUIMELS 
 
Bloemen zijn om mooi te zijn,   
mensen zijn om goed te zijn. 
Phil Bosmans 
 
Beleefdheid is de bloem van liefde voor de medemens. 
Ernst van Altena 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag  19 maart is er een  

RK kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Woensdag 16 april is er een  

Paasdienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk en 

                                                    Kapelaan Josué Enmanuel Meija 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 20 maart is er een  

RK. kerkdienst om 15.30 uur met  

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Donderdag 17 april is er een 

Paasdienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk en  

                                                    Kapelaan Josué Enmanuel Meija 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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DE ACTIE KERKBALANS 2025 

 
De brieven voor de Kerkbalans 2025 zijn inmiddels  
bij iedereen bezorgd. Sommigen ontvingen de 
envelop pas half februari omdat we te kampen  
hadden met ziekte en daardoor een tekort aan  
bezorgers. 
Voor 2025 is op papier toegezegd €.9.670,-  
En is reeds €.7.910,-- ontvangen.  
Velen maken namelijk hun bijdrage in één keer over. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 
 
 
Eerst zien dan geloven of eerst geloven dan zien? 
De tegenstelling tussen geloven en zien staat in 2 Kor. 5:7: “Want wij 
wandelen door geloof, niet in aanschouwen”. 
 
De wereld zegt: Eerst zien dan geloven. Dit is leven vanuit de 
zintuigen. Maar de bijbel draait het om: eerst moeten we geloven, dan 
zullen wij zien. In Psalm 27:13 zegt David: O, als ik niet had geloofd 
des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Wat voor 
David gold, geldt voor ons allemaal. Als wij niet kunnen geloven dat wij 
de goedheid van de Heer zullen zien, dan komen we terecht in 
wanhoop. Wat ons voor wanhoop behoedt, is niet wat we zien, maar 
wat wij geloven. Geloof stelt ons in staat om het onzichtbare te zien en 
zodoende te volharden, zelfs als de zichtbare wereld ons geen hoop of 
bemoediging biedt. “Heb ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de 
heerlijkheid Gods zien zult? 
Eerst geloven we en vervolgens zien wij, en ons zien is het resultaat 
van ons geloven. Geloof tilt ons uit boven het gebied van onze eigen 
mogelijkheden en ons eigen kunnen en stelt Gods mogelijkheden tot 
onze beschikking. Door ons geloof in God zijn wij in staat om de 
beproevingen en het lijden te overwinnen dat in ons dagelijks leven op 
ons pad komt.  
Als christen moeten we bereid zijn om God en Zijn Woord te ver-
trouwen zonder andere bewijzen te verlangen. 
 
Gelezen door Jacquelina B. in “leven door geloof” van Derek Prince 
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PASTORAATGROEP        

 
Wanneer u behoefte heeft aan een praatje aan de telefoon of om een 
afspraak te maken dat we bij u thuis komen voor een bezoekje, laat het 
ons weten want we weten veel maar niet alles. 
 
U kunt Hermien Joke of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 32. 
 

Afscheid van onze ouderling Ineke Weinreich-Verkaik. 
Tijdens de Kerkenraad op woensdagavond 22 januari heeft de kerken-
raad afscheid genomen van Ineke. Vanaf november 2020 heeft Ineke 
het ambt van ouderling met veel plezier vervuld. We blijven haar 
gelukkig tegenkomen in de cantorij en de hand en spandiensten in het 
pastoraat. Ineke ontving een prachtig boeket bloemen om thuis fijn te 
gaan genieten. 

Ineke, DANK je wel 
voor alle tijd, inzet en liefde waarmee je er voor iedereen was. 

 

 

 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
Joke Admiraal-Haksteen 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Greet Hoffman-Weijtze 
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Jacqueliema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWS VAN DE DIACONIE 
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Op de linker pagina leest u de begroting voor 2025. 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met de penning-
meester de heer Gert van der Roest. 

 
 
 

 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden 

december 2024 en januari 2025 

 

01 dec.  Avenhorn   € 79,30      

 Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 

 

15 dec.    Ursem   € 48,30      

 Voor verbeteren landbouw productie in Myanmar 

 

29 dec.       Avenhorn   € 74,00      

Mensen in onze eigen gemeente met problemen 

 

12 jan.         Berkhout   € 97,75      

Samen tegen armoede in ons eigen Nederland 

 

26 jan.         Berkhout   € 54,50      

Wereldlepradag voor mensen over de hele wereld.  

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 
Zondag 2 maart:Artsen zonder Grenzen: 
De tijd tikt in Gaza. Voor veel mensen 
lijkt het misschien en bodemloze put, maar er 
is zoveel nood in Gaza. De verwoesting is abnormaal en catastrofaal. 
Een schouwspel dat niet beschreven kan worden. Al jaren biedt Artsen 
zonder Grenzen hulp in dit gebied en zijn ze dag en nacht bezig. 
Zonder grootschalige hulp zullen er nog meer mensen en kinderen 
sterven door gebrek aan alles.  
 
Zondag 16 maart: Landelijke oproep van Kerk in Actie: Versterk de 
kerk in het Midden-Oosten. Kerken bieden noodhulp en bouwen aan 
vrede en geven troost. Tegelijker tijd staan ze onder grote druk: steeds 
meer mensen vertrekken, kerken worden kleiner of verdwijnen zelfs. 
Met deze actie worden kerken in Libanon,Israël, Palestina, Syrië en 
Egypte ondersteund, zodat zij hun unieke en levensreddende werk 
kunnen blijven doen. 
 
Zondag 23 maart: Moldavië. Kerken geven kinderen een toekomst. 
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 
zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. 
Kinderen lopen lopen echt risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld 
de sexindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken 
hen op en zorgen voorhuiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel 
kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier 
met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven 
meenemen. 
 
Zondag 6 april: Golfstaten en de kracht van Bijbelverhalen. Hier 
werken miljoenen arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandig-
heden. Ze maken lange werkdagen om geld te verdienen voor familie 
ver weg. Veel van deze migranten zijn christen en willen graag meer 
weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbel-
genootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwen-
oude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van 
alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. 
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Zondag 27 april: Stichting het Huisgezin. Een gezin is een 
belangrijke plaats waar kinderen zich kunnen ontwikkelen om 
zelfstandig te worden. Helaas krijgt niet elk kind de kans om op te 
groeien in zo’n veilige omgeving .Sommige kinderen kunnen tijdelijk of 
permanent  niet meer thuis wonen vanwege onveilige situaties, ge-
dragsproblemen of andere omstandigheden. In het Huisgezin groeien 
kinderen met verschillende ouders en achtergronden op als één gezin. 
Ieder kind krijgt de zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft om op 
te groeien tot een volwassene met toekomstperspectief.  
  
  

  

 .  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan het 
eind van het CONTACTgedeelte.  
 

De bloemen van de kerkdienst op zondag 12 januari gingen naar: 

  Mw. P.P.Lammeres-Mierop in Ursem 

  Mw. T.J Koeman-Koeman in Berkhout 

  Mw. G.Leeflang-Bron in Avenhorn 

zondag 26 januari gingen de bloemen naar: 

  Mw. G.Driesse-Bij ’t Vuur in Scharwoude 

  Mw. A.Brouwer in Berkhout 

zondag 2 februari gingen bloemen naar: 

 Ds. Oane Reitsma en zijn vrouw 

  Mw. G.Koster-Ris in Ursem 

  Dhr. H. Versluis in Ursem 

Zondag 16 februari  ging de bloemengroet naar 

              Mw. A.Blommers- van Bloois in De Goorn 

 

 
JUBILEA   
 
 
 

          4 maart zijn 60 jaar getrouwd: 

          De heer een mevrouw C.H.Piet 

          Kerkebuurt 214, 1647 MJ Berkhout 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  
 
MAART  
06 mrt.  Mw. R.Knopper-Schekkerman, Bobeldijk 2,1647CD Berkhout  

07 mrt.  Dhr. J.C. Huisman, Gouwkamp 14, 1647BP Berkhout  

23 mrt.  Mw. T.G.Groot-Oudt  

23 mrt.  Mw. G.J.Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstr. 58, 164LR Spierdijk  

26 mrt.  Dhr. J.Jacobs, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRIL  
02 apr.  Mw. B.H.Scheringa-Tromp, Alver 7 1633 DL Avenhorn  

02 apr.  Mw. C.Jacobs-Pondman, Veldbeemd 12, 1648 ED De Goorn 

03 apr.  Mw. T.Smid-van Soest, J. Bakkerstr.14, 1648KN De Goorn  

09 apr.  Mw. G.N.Muntjewerff, Grosthuizen 66,1633EN Grosthuizen  

11 apr.  Mw. T.Hoeksma-Lebbing, T.v.d.Meerstr. 35A,1634EE  

26 apr.  Dhr. H. Klos, T.v.d.Meerstr. 27A 1634 EE Scharwoude 102 jr. 
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MIJN FAVORIETE LIED 

 

Nou ja, laat ik zeggen ‘favoriete liederen’. En dan nog wel uit het oude 
Psalmen en Gezangen liedboekje voor de Nederlandse Hervormde 
kerk. Met het groene harde kaft. ‘Oubollige teksten’ voor de tijd van nu, 
want er zijn vele her berijmingen gemaakt waarbij ook melodieën zijn 
veranderd. Bij mij was de lol van zingen er een hele poos af. 
Dat zingen zal ik u zo wie zo niet aandoen. U zult spontaan in snelle 
vaart de kerk verlaten. Maar al die teksten en melodieën zitten goed in 
mijn brein opgeslagen. Daar hoop ik nog heel lang plezier van te 
mogen hebben. 
 
Hoe het bij u vroeger was op het voortgezet onderwijs weet ik uiteraard 
niet. Voor mij was het een periode van liederen uit je hoofd leren en op 
maandag een couplet voorzingen. Of je je huiswerk wel gedaan had. 
Mijn liedboekje is dan ook letterlijk en figuurlijk ‘stuk gezongen.’ 
De psalmen vond ik te zwaar maar bij het zingen van gezangen kon 
mijn geluk niet op. Dat is ook wel te zien bij gezang 221: Schoonste 
Heer Jezus, Heer aller sferen. Wat een mooie en liefdevolle wijs vind ik 
het nog steeds. Gezang 222: Jezus ga ons voor op het levensspoor. 
Gezang 223: Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet. 
Gezang 228: Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw 
eer. Gezang 230: Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouw wacht, leid Gij 
mij voort! Gezang 232: Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind. 
Het zijn liedboekblaadjes met gescheurde en verkleurde randen die ik 
nog steeds koester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

Het onderstaande lied kent u denk ik ook nog wel. Voor deze tijd, een 
lied wat zo weer gezongen kan worden qua verbroedering en verbon-
denheid met allen die door oorlog instromen in Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om dan af te sluiten met het Paaslied wat je in gedachten blijft neuriën 
en blij maakt door het vele Alleluja. Voor mij een Paas-Topper.  
 
Daar nu het feest van Pasen is, Alleluja! 
Wij zingen van Heer Jesu Christ, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! 
 
Alleluja, wij heffen ’t aan, Alleluja! 
De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! 
 
En waar ik ga, of waar ik sta, Alleluja! 
Mijn ziele zingt Alleluja. Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! 
 
Dit is de grote blijde dag, Alleluja! 
Die David in de geest voorzag. Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! 
 
Die stervend ons het Leven gaf, Alleluja! 
Verrees in glorie uit het graf. Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! 
 
Wilt u liederen van vroeger nog eens horen en meezingen: Op de 
Nederlands Liedbank via Google kunt u veel liederen terugvinden. 

 
Greet Hoffman-Weijtze 
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JEUGD VAN NU 

 

Nee is ook een antwoord   

  

Er was eens een meisje van acht jaar, Amy heette ze. Ze woonde in 
een mooi huis bij de zee met een stel leuke broers en zussen en lieve 
ouders. Amy vond blauw de mooiste kleur van de wereld, want dat was 
de kleur van de zee en van de vergeet-mij-nietjes in de tuin. Daarom 
ging ze op een avond op haar knieën en bad: ‘Lieve Heer Jezus, geef 
me alstublieft blauwe ogen als ik morgen wakker word.’ 
De volgende morgen werd ze met een feestgevoel wakker. 
‘Wat is het voor een dag? Is er soms iemand jarig?’ Ineens wist ze het 
weer. Het was een feestdag, want vandaag kreeg ze blauwe ogen. 
Snel kroop ze uit haar bed, liep snel op haar blote voeten naar de 
spiegel en keek naar haar spiegelbeeld en ze zag een vrolijke Amy. 
Twee prachtige bruine ogen keken haar aan. Wat vreemd.  De Heer 
Jezus had haar gebed niet verhoord. 
 
Teleurgesteld holt ze naar de slaapkamer van haar ouders en vertelt 
alles aan haar moeder. Die geeft haar jongste dochtertje een simpel 
antwoord. ‘Amy, néé is ook een antwoord!’ 
 
Dit antwoord moet je echt nooit vergeten als je soms gebeden hebt en 
je gebed is niet verhoord. Dit kan een eye opener zijn waardoor je 
inziet, dat God een ander plan met je leven heeft. 
  
Later werd duidelijk waarom de Heer Jezus nee had gezegd. Amy had 
die bruine kijkers hard nodig toen ze als zendeling naar India vertrok. 
Ze redde honderden kinderen die in de tempels als slaven werkten, 
verkocht of weggegeven door hun ouders. Ze moest er dan wel uitzien 
als de inwoners van het land. Klein en tenger was ze al, haar haar was 
ook donker. Met koffie verfde ze haar gezicht bruin en omdat  ze 
bruine ogen viel ze niet op als ze de tempels binnenging. 
  
Gelukkig had Jezus haar gebed niet verhoord, toen ze vroeg om 
blauwe ogen. Dat was voor honderden kinderen een zegen. 
 
  
Bron:bIjbelverhalen.nl 
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VOORJAARS-DOORSTREEP-PUZZEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Bijzondere dagen in maart en april 
 
Donderdag 20 maart begint de lente. 
De meteorologische lente begint al op 1 maart!   
'Meteorologisch' houdt in dat meteorologen bepaald 
hebben dat alle seizoenen in totaal 3 maanden  
duren. Zo dus ook de lente  
(maart, april, mei). De lenteperiode eindigt zaterdag 21 juni. 
 
 
Zaterdag 29 op zondag 30 maart begint de Zomertijd 
De klok gaat in de nacht van zaterdagnacht op zondag 1 uur vooruit. 
 

 
 
 
Zondag        13 april Palmzondag 
Donderdag  17 april Witte Donderdag 
Vrijdag     18 april Goede Vrijdag 
Zaterdag    19 april   Stille zaterdag 
Zondag        20 april Eerste Paasdag 
Maandag 21 april Tweede Paasdag 
 
 

 
 

 
Zaterdag 26 april  Koningsdag. 

Maar koning Willem Alexander moet 
nog 1 nacht slapen voor hij echt jarig is. 

Zijn geboortedatum is 27 april. 
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ZOEK DE 20 VERSCHILLEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het graf is leeg,daar ligt Hij niet. Daar liggen alleen een paar doeken. 

Daar komt een tuinman aan. Hij noemt haar naam en dan ziet ze het: 

Het is Jezus, de Heer is opgestaan. 



32 
 

COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                       072-50 21 360 

Noorddijkerweg 86,    e-mail: waadmiraal@hetnet.nl 

Ursem 

 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

Berkhout 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

Spierdijk 

 

mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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Ledenadministratie   

ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T’ KOPIJ 

voor MEI en JUNI 2025 

graag vóór 15 APRIL a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      telefoon: 
072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 

 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 

 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

 
MAART - APRIL 2025 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

VERZET 
 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

Kopij inleveren kan tot en met 14 APRIL 2025 
bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 

 
 
 

 

SAMEN OP WEG NAAR PASEN 
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IN HERINNERING JAN SLOOTEN  
 
In de kerk van Beets, heeft de dankdienst voor het leven van Jan 
Slooten plaatsgevonden. Met een arrangement van zoon Erik, met 
stilte en liederen, met herinneringen van zijn geliefde Clara en zoon 
Onne hebben we Jan herdacht. Er waren woorden ter gedachtenis van 
twee van zijn vrienden Jan en Dick, en van mijzelf. De kleinkinderen 
hebben kaarsen aangestoken waarbij een goede en fijne herinnering 
met en aan hun opa Jan werden  benoemd. Zijn vrolijk lach. Zijn 
gevatte directheid. Zijn liefde voor Clara, zijn kinderen en hun partners 
en zijn kleinkinderen. Zijn deelname aan onze gezamenlijke cantorij, 
Die heeft gezongen bij de dankdienst voor zijn leven. Dat alles en nog 
veel meer heeft Jan gemaakt tot de mens die hij voor zijn geliefden, 
vrienden, dijkbewoners en medekerkgangers is geweest.  
  
Clara en Jan hebben zich altijd met elkaar verbonden gevoeld. Zijn 
laatste levensjaar was een zwaar jaar voor beiden. Al die tijd is Clara 
zijn maatje en geliefde gebleven. Clara verzorgde Jan thuis tot al haar 
mogelijkheden méér dan waren uitgeput. Daarna verbleef hij  in 
Alkmaar en Middenbeemster. Met zijn overlijden is Jan zijn hoofd en lijf 
tot rust gekomen. Geen zorgen meer. Niet meer die onzekerheid. Niet 
meer die gespannenheid. In het bijzonder wens ik Clara toe, dat nu 
ook de rust in haar hoofd kan terugkeren. Als een levend erfgoed, wie 
Jan voor haar en hun kinderen, kleinkinderen en voor ieder voor ons is  
geweest, leeft hij in onze herinneringen verder. Moge zijn gedachtenis 
ons tot zegen zijn, onze herinneringen tot onze troost.  
  
ds. Hans Reedijk  
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. 
Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen 
worden voorzien van adressen.  Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag 
wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
23 december  Mevr. J. Admiraal uit Ursem 

25 december  Fam. Geuze uit Warder 

05 januari       Fam. Van der Kamp uit Middelie 

19 januari       Dhr Meijer uit Beets 

09 februari      Fam. Slooten uit Oosthuizen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUBILEA   
 
 
 
 

24 april zijn 55 jaar getrouwd  
De heer en Mevrouw Burggraaf   
Oosteinde 61, 1474MD Oosthuizen  
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 
 
MAART 
03 maart  Mw. A. Waaksma Roos, Seevancksweg 18, 1474HD  

     Oosthuizen   
10 maart  Dhr. H.S. Geuze, Warder 66, 1473PD Warder   
17 maart  Mw  T.K. van Schalkwijk-Koelemeij, Beets 125, 1475JJ  

Beets  
22 maart  Dhr. S. van Schalkwijk, Beets 125 1475JJ Beets  
24 maart  Mw. H.P. van der Flier-Middelhoven, Beets 113, 1475JH  

Beets   
25 maart  Dhr. J. Laan, Middelie 73, 1472GS Middelie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRIL 
02 april  Mw. L.A. Kastelein-van Driel, Molenkolkweg 1, 1474HC  

      Oosthuizen  
08 april  Dhr. W.T.A. Tot, Beets 116, 1475JH Beets  
16 april  Mw. T. van Lenten-Visser, Lange Weide 65, 1631DM  

       Oudendijk   
17april  Mw. E. Londo-Valk, Westerweg 9, 1473PM Warder  
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EEN TERUGBLIK OP  
DE FILMAVOND OP 25 januari 2025: ‘Me before you’.  
 
Goeie film, met toch wel veel emotie, mooi en lelijk, over een arm gezin 
en een jonge man uit een rijke familie. Die jonge man liep een dwars-
laesie op bij het onvoorzichtig oversteken en kwam in een rolstoel te-
recht. Hij leefde in de stad, woonde samen en had een goede baan.  
  
Een jonge dame had verkering met een sportleraar en werkte in een 
thee-bar maar de werkgever ging de tent sluiten. Dat viel samen met 
een advertentie van de rijke familie die iemand zochten om de hele 
dag voor hun zoon te kunnen zorgen, ze zou ook meer gaan verdienen 
dan in de theebar.   
Het was een vrolijke dame en altijd kleurrijk gekleed. De eerste tijd had 
ze nogal wat moeite met de patiënt, maar worstelde en kwam boven! 
Ze ving een ruzie op van zijn ouders waaruit bleek dat na zes maan-
den, zonder verbetering er euthanasie gepleegd zou worden.   
  
Zijn ex-vriendin en zijn vriend kwamen ook nog op bezoek, die hadden 
elkaar dus weinig te vertellen, omdat zij hem in de steek liet (moeilijk). 
De jonge dame haar verkering raakte uit omdat ze haar patiënt niet 
alleen kon laten en haar vriend alleen maar bezig was met sporten.  
  
Tot slot probeerde ze de patiënt van zijn euthanasie gedachten af te 
brengen. Ze waren onderhand goede maatjes en verliefd op elkaar en 
gingen er nog op uit, op reis en zo.  
Aan het eind ging hij naar Zwitserland en overleed. Zij kreeg van hem 
en of zijn familie nog een erfenis en ging naar Parijs en nog andere 
steden om haar blik te verbreden wat volgens de patiënt wel nodig 
was.  
  
Ik vond het een bewogen en leerzame film. Er zat veel liefde in en 
liefde die niet echt was. Misschien ook liefde uit medelijden. En de 
moeite van afscheid nemen van hun kind.  
  
Bram Koole  

 
 
 
Noteer ook alvast 24 september in uw agenda  
voor de tweede film dit jaar. 
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SPELEN en ETEN in Oosthuizen  

  
Woensdag 26 maart kun u weer aanschuiven in   
Café Seevanck in Oosthuizen   
Spelen is mogelijk vanaf 16.00 uur en het eten begint om 18.00  
  
Uiteraard kan alleen spelen of alleen eten ook.  
Consumpties zijn voor eigen rekening   
De kosten voor de 2-gangen maaltijd is € 15,00  
  
Blijft u eten? Dan graag aanmelden via info@cbedamvolendam.nl  
Of telefonisch 0299-363328 (kantoor Club-en Buurthuiswerk)  
  
Voor de spelletjes hoeft u zich niet aan te melden.  

 
 
 
 
ETEN IN DE KERK voor senioren. 
 
Vanwege het grote succes in de zomer van 2024 wordt opnieuw een 
reeks maaltijden verzorgd is samenwerking met Club- en Buurthuis-
werk van de Gemeente. 
Locatie: Grote Kerk te Oosthuizen. 
 
Aanvang maaltijd om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is de Kerk open. 
Kosten: € 13,50 excl. consumpties.(Let op! Pinnen is niet mogelijk) 
De maaltijden zullen plaatsvinden op: 
- woensdag 14 mei  
- woensdag 11 juni  
- woensdag 9 juli  
- woensdag 27 augustus  
- woensdag 24 september  
   
U kunt zich hiervoor opgeven via 0299-363328 of 
info@cbwedamvolendam.nl 
 

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam  
W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH Volendam (Ingang aan de Zeestraat)  
  
Groet Marlies Bel   

mailto:info@cbedamvolendam.nl
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GELOVEN 
 
Soms lees of hoor ik een gebed en weet ik weer wat ik geloof:  
Eeuwige, wordende, levende God,  
Vader, Zoon, Geest,  
Moeder, Dochter, Geliefde,  
Hier ben ik.  
In jouw licht stel ik mij.  
Ik dank je dat ik mag bestaan precies zoals ik ben.  
Leer mij dat dat genoeg is.  
Herinner me aan mijn geboorterecht  
Dat ik ja mag zeggen  
Altijd en overal  
Zelfs tegen nee.  
Omarm met je liefde mijn geploeter  
Dooradem met je humor mijn gepeins  
Geef me de moed en de zachtheid om eerlijk te zijn  
Hou me in jouw ruimte  
Zet me op mijn plek  
En gebruik me in naam van Jezus, de Gezalfde  
Jouw Zoon, onze Broeder, mijn Leraar  
Amen  

  

Arjan Broers  
 
Ingezonden door Peter Verschoor  
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GELOVEN 
  
Het is een wonder  
Lang geleden heb ik dit geschreven. Elk jaar herhaalt dit gebeuren zich 
opnieuw.  
Zou geloven zoiets kunnen zijn als weten dat er weer een lente komt.   
 
WORDEN WIE JE BENT   
Helemaal opgesloten was ik in dikke lagen, volstrekte duisternis, ik kon 
geen kant op. En dan nog die druk van buiten! Het zag er hopeloos uit 
voor me, het duurde maar en duurde maar. Tot ik op zekere dag wat 
warmte voelde, even maar, maar dat gaf hoop: nog eens proberen er 
doorheen te komen. Er moet toch ergens een gaatje zijn?  
Een paar dagen later voelde ik die warmte weer en toen lukte het om 
door die schil heen te komen aan de zijkant waar mijn worteltjes zitten. 
Die schil leek wel zachter geworden. Ik groeide gestaag; ik had wel 
mazzel hoor: een paar regenwormen hadden de grond wat losser 
gemaakt.   
 
En toen..? Was er licht ! Je weet niet wat je meemaakt, zoiets 
wonderbaarlijks: licht, licht in vele variaties. Soms nog warm ook!  
Ik groeide, mijn kopje werd steeds groter. Het zou kunnen barsten en 
dat deed het ook, fantastisch. Ik ben zo mooi: ik heb drie witte 
bloemblaadjes en daarbinnen een kelkje met drie hartjes aan de 
bovenkant afgezet met een lichtgroen randje. In mijn kelkje heb ik gele 
meeldraden. En weet wat je zo leuk is? Ik ben hier niet alleen: we zijn 
hier met z'n honderden!  
Ik sta ook vlakbij een paarsblauwe, die heeft haar klok naar boven. Is 
ook mooi, verderop staan een paar van die grote, lange gele; die 
hebben hun klok ook een beetje naar beneden hangen   
Maar vannacht dacht ik: ”ik ben er geweest.” Het leek wel een 
aardbeving. Vlak naast me ging het tekeer: een hele aardverschuiving, 
een molshoop.  
 
Ik ben een sneeuwklokje.  
  
Carina Brienen  
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EEN DANKBARE GLIMLACH ONTVANGEN, 
ʹdat is voor mij zingeving' 

 
Rechtvaardigheid  
De gelauwerde Amsterdammer Abdelhamid Idrissi zet zich met zijn 
stichting in voor gezinnen in armoede. Voor deze 'spirituele zinzoeker' 
is zingeving simpel: geef, zonder iets terug te verwachten.  
  
SOMAJEH GHAEMINIA  
Abdelhamid Idrissi (1989) loopt met een vriendelijke glimlach door de 
lichte gangen van de Hogeschool van Amsterdam, op zoek naar een 
ruimte om rustig te kunnen praten. Dat valt niet mee, ieder plekje is 
bezet door studenten achter laptops.  
  
Ooit studeerde Idrissi hier zelf bouwkunde. Nu zet hij zijn ervaringen en 
praktijkkennis in via zijn aanstelling als Professor of Practice, om de 
onderwijsinstelling inclusiever te maken.  
Idrissi heeft net een vergadering achter de rug met het bestuur van de 
hogeschool. Hij besprak de resultaten van zijn tweede onderzoek naar 
studie uitval onder studenten uit kwetsbare wijken. "Die werden 
gelukkig warm ontvangen", zegt hij, wachtend voor een klein kamertje 
dat zo vrijkomt. Een 'professor' die geen eigen plek opeist, maar 
studenten voorrang geeft op werkruimte; het tekent de onbaatzuchtige 
levenshouding van Idrissi. Sinds dertien jaar staat hij aan het roer van 
Stichting Studiezalen. Wat begon als een plek waar kinderen uit de 
kwetsbaarste wijken terecht konden voor gratis huiswerkbegeleiding, is 
het inmiddels uitgegroeid tot een stichting met 38 locaties in 
verschillende wijken in Amsterdam en Zaandam.  
Daar krijgen kinderen en hele gezinnen hulp van life coaches: 
vrijwilligers die ruim tweeduizend kinderen en hun families onder-
steunen bij het structureel aanpakken van de armoede waarin ze 
leven. Twee jaar geleden opende Idrissi Supermarkt Fris in Amsterdam 
Osdorp, waar deze gezinnen gratis boodschappen kunnen doen. Zijn 
werk en sociale ondernemerschap, waarover Idrissi vol vuur vertelt, 
leverde hem een reeks aan prijzen en benoemingen op: van 
Amsterdammer van het Jaar tot de in november uitgereikte Hicon 
Award, een internationale erkenning voor 'de meest invloedrijke 
personen binnen de hospitality industrie'.  
  
Als hij de zin-zoeker-test doet die Trouw maakte, blijkt hij een 
'spirituele zinzoeker'. Dat is iemand die 'betekenis zoekt voorbij de 
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materiële wereld', 'zingeving vindt in onbaatzuchtige daden' en 'een 
blijvende erfenis nastreeft'. Het past Idrissi als een jas. "Het zit in mijn 
DNA om te geven" vertelt hij als hij eenmaal is aangeschoven in de 
studieruimte.  
  
Als klein jongetje leerde hij van zijn ongeschoolde, Marokkaanse 
ouders om 'goed te doen'. Naast de focus op academische 
ontwikkeling was dit in huize Idrissi het belangrijkst.  Beleefd zijn, je 
best doen, omzien naar anderen. "Ik herinner me onze reizen in de 
zomervakantie, naar het Marokkaanse dorp waar mijn vader is geboren 
en waar we mijn opa onlangs hebben begraven. Het doel van die 
reizen was niet om vakantie te vieren, maar om arme mensen te 
bezoeken. We namen van alles mee vanuit Nederland en gingen 
daarmee de dorpen langs: pannen, kleding, geld. Maar ook aandacht 
en tijd.  
"Mijn ouders en grootouders leerden ons daar om letterlijk te geven. En 
om daar niets voor terug te verwachten. Want als je het doet om 
gezien te worden, dan mis je de essentie van geven."  
  
Spirituele ervaring  
Maar hij kreeg er wél wat voor terug: een glimlach uit dankbaarheid. 
Dat was een onbeschrijfelijke, haast spirituele ervaring, vertelt Idrissi. 
"Dat gevoel is niet te creëren op een andere manier. De glimlach die je 
dan ziet, dat is voor mij zingeving." Hij lacht, schuifelt op zijn stoel en 
vervolgt: "Daar is de verslaving ontstaan om er voor een ander te zijn. 
Het vuurtje in mij is daar gaan branden en dat is nooit meer gedoofd."  
  
Zijn werk is voor hem zingeving, naast zijn islamitische geloof waar hij 
houvast en rust aan ontleent. Armoede en ongelijkheid doorbreken in 
een van de rijkste landen op aarde, dat is waar Idrissi, inmiddels zelf 
vader van twee kinderen, zijn bed voor uitstapt. Ook midden in de 
nacht. "Je kunt niet tegen een kwetsbare op straat zeggen: Het is mijn 
vrije dag. Je móet je inspannen om te helpen.”  
“Kansenongelijkheid en bestaanszekerheid zijn containerbegrippen 
geworden”, zegt hij. “Men heeft er de mond vol van, maar weet 
eigenlijk niet waar het over gaat."  
  
In Amsterdam, waar hij zelf geboren en getogen is in een kansarme 
buurt en waar hij zelf worstelde om als eerste in zijn familie een hbo-
studie goed te doorlopen, ziet hij dagelijks hoeveel werk er nog te doen 
valt. Omdat mensen nummers zijn, gevangen in systemen. Idrissi's 
zachte stem klinkt steeds luider wanneer het gesprek hierop komt. 
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Alles hangt met elkaar samen, benadrukt hij. "Maar onze samenleving 
is niet holistisch ingesteld. Men komt pas in actie als een kind flauwvalt 
door de honger."  
  
Zijn holistische benadering is begonnen in de Studiezalen, waar hij en 
zijn collega's de armoede konden 'ruiken, voelen en horen'. "We deden 
ons best om de kinderen van een vier voor wiskunde naar een zeven 
te krijgen. Intussen bouw je een vertrouwensrelatie op en hoor je van 
alles. Dat een kind zonder eten naar bed gaat of zonder eten naar 
school. Ze moeten het doen zonder een winterjas of zonder maand-
verband. Dat ze zijn afgewezen voor voedselhulp omdat ze niet 
kunnen bewijzen in armoede te leven of omdat hun ouders  onge-
documenteerd zijn."  
  
Hij beschrijft schrijnende gevallen: een kind dat twintig brieven stuurt 
voor een stageplek en niet één reactie ontvangt en daardoor 
studievertraging oploopt. Ouders die in een auto belanden en daar 
moeten slapen omdat ze vanwege schulden uit hun huis zijn gekickt 
door de huurbaas. "Toen besefte ik: wat heb je aan een zeven voor 
wiskunde als je nog steeds niet kan slapen door de stress? "Ik deed 
een ronde langs hulporganisaties en instellingen in de stad en kwam 
tot de conclusie: ze kennen die gezinnen niet. Voor hen zijn deze 
mensen passanten." Iemand echt leren kennen, vanuit vertrouwen, dat 
is een voorwaarde van waaruit Idrissi en zijn medewerkers werken. Ze 
moeten het goed kunnen vinden met de mensen die ze bijstaan. "Je 
kunt anders heel weinig betekenen."  
Ze werken met een doel voor ogen: het kind een goede nachtrust 
bezorgen. Zijn organisatie gaat daarvoor ver, zegt Idrissi. Ze bieden 
niet alleen huiswerkbegeleiding, maar regelen ook schuldhulp voor de 
ouders, een dak boven hun hoofd, een maaltijd in de buik.  
  
Rekenmachines  
"We zijn net een campagne gestart om grafische rekenmachines 
beschikbaar te stellen voor scholieren die dat niet kunnen betalen. Die 
dingen zijn verplicht, heel duur en nergens is dat voorzien. Dat gaat ten 
koste van superslimme en leuke jongeren.  
"Weet je, ik hoor zo ontzettend veel verhalen. Onlangs kreeg een gezin 
via de life coach van het kind toegang tot Supermarkt Fris en dat kind 
zei toen tegen mij: “Meneer dank u wel, ik hoef nu niet meer te poepen 
in de douche”.  
"Dat is de realiteit nu, toiletpapier is voor deze gezinnen niet meer 
betaalbaar. En dit is geen uniek verhaal. Dit gebeurt elke dag, op heel 
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veel plekken. Maar het is onzichtbaar. De systemen zien dit niet. Wij 
wel, omdat we geworteld zijn in die wijken. En dan snap je: we moeten 
holistisch kijken. De basis is niet op orde."  
  
Idrissi bouwde een groot netwerk om zijn organisatie heen, van 
bedrijven, afdelingsleiders van hulpinstanties en gemeenten tot aan 
taxichauffeurs. 'Een keten van goedheid' noemt hij het. Al regelend 
stuurt hij levens die op knappen staan de goede kant op. Een 
hoogzwangere vrouw, die op straat stond en voor wie nergens plek 
was bij de reguliere instanties, werd dankzij Idrissi opgevangen door 
een hoteleigenaar. Nu zegt die hotelketen: elke keer als je een spoed-
geval hebt, moet je ons bellen; wij regelen een kamer met ontbijt.  
Dus ik heb een deal gesloten. Inmiddels hebben acht gezinnen daar 
geslapen."  
  
Idrissi is een verbinder, ook kenmerkend voor de spirituele zinzoeker. 
"Het liefst ga ik daarna door. Maar ik heb geleerd om het niet zomaar 
los te laten, anders komt het niet goed." Dus regelde hij voor de 
zwangere vrouw via een vastgoedeigenaar in zijn netwerk een woning 
en dagbesteding in een andere stad en nu, als laatste stap, werk.  
  
Er is nog een ander soort armoede die Idrissi de afgelopen jaren heeft 
opgemerkt. "We organiseren regelmatig inspiratiesessies over ons 
werk. Dan komt iedereen die iets wil doen met ons ontbijten in 
supermarkt Fris. Van CEO's tot hoge ambtenaren en mensen uit de 
zorgwereld. Er vloeien altijd tranen tijdens die samenkomsten. Mensen 
die het allemaal voor elkaar hebben in hun eigen leven, voelen 
schaamte. Er is zoveel onwetendheid en onmacht."  
Er zijn veel 'mooie mensen', zegt Idrissi. Die willen wel, maar weten 
vaak niet hoe bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. "Ook 
dat is armoede. Je raakt nooit uitgelopen in het rad van het systeem. 
Ondertussen missen we een bepaald gevoel in ons leven, dat je pas 
herkent en voelt als je het hebt ervaren. Dat haast spirituele gevoel 
gun ik iedereen. Dus zeg ik: welkom: wees onderdeel in de keten van 
goedheid."  
 
Ingezonden door Peter Verschoor 
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BERICHT VAN DE DIACONIE 
 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 

DE AKTIE KERKBALANS 2025 
 
Voor de aktie Kerkbalans 2025 is tot n u toe  
een bedrag van €17.549,50 toegezegd.  
Daarvan is al ontvangen €8.838,50.  
 
Met grote dank en hartelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters. 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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COLLECTE ROOSTER MAART EN APRIL 

 
09 03 Diaconie; Thuis van Leeghwater in de Middenbeemster  
Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in de laatste  
levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. Het 
hospice is afhankelijk van giften en vrijwilligers. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de website of contact opnemen met de diaconie.   
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst.  
  
 
30 03 Diaconie: Buurthuis FPT in Colombia  
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in 
wijken vol armoede en geweld. Het buurtcentrum van FPT is een 
veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk 
jaar kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook 
ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze 
worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier 
een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun 
tweede thuis  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst.  
  
 
13 04 Diaconie: Kinderen in de Knel  
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 
achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 
leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 
verwaarlozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
 
20 04 Diaconie: Kerk in Actie  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte 
en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het 
leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in 
Actie werkt samen met kerken en  hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare 
families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, tijdelijk onderdak  
in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
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COLOFON 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

 
                                                            e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl


52 
 

 

 
 
 
 
 

  
 Ursem                Berkhout 

 Avenhorn                       Kwadijk  
  
 
              

 
 
 
 

   

 

 

 

 
            Oosthuizen                  Oudendijk 

   
            Beets 

   

 
   

 MAART- APRIL 2025 editie 2 
 

 
Kerkblad van 

 

                                              /        Protestantse Gemeente 

                                                            Zeevang-Oudendijk 

    


