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WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER IN 2025 
 

 

Redactie De Walvis:  

Willie Koole, Olga Landaal,  

Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

en Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 
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BESTE LEZERS 
 
Voor we het doorhebben zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar 
voorbij. De maand januari is dan ‘ineens zomaar een paar dagen oud.’  
Knallen van vuurwerk zijn verstomd en keren we met elkaar terug naar 
het leven van alle dag. 
Op 6 januari vieren we nog Drie Koningen, het laatste stuk behorend 
bij het kerstverhaal.  

 

 
 
 

Een nieuw jaar is van gestart gegaan 

 

De kerkenraden van Zeevang-Oudendijk en Koggenland 

wensen iedereen 

 

voor iedere dag in het nieuwe jaar: 

een goede engel aan je zijde, 

een ster die veilige wegen wijst, 

een hart dat blij kan zijn om vele kleine dingen. 

 

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar! 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
 
 
Datum   tijd    plaats    voorganger       organist 
 
05 jan.  10.00 uur      Beets           dhr. T.Heijboer       dhr. J. Stens     
                                 
12 jan.  10.00 uur     Berkhout     ds. H.Reedijk         dhr. J. Stens 
                                 aansluitend high tea-hapjesbuffet 
           
19 jan.  10.00 uur    Beets                                          mw.D.Schuijtemaker 

                             mw. Loes Weijers en pastor Jantine Koning 
                                 Oecumenische  Eenheidszondag 
 
26 jan.  10.00 uur     Berkhout      dhr. T.Heijboer       dhr. J. Stens           

     
02 feb.  10.00 uur     Ursem    ds. O.Reitsma       mw. B.Conijn  
       
09 feb.  10.00 uur     Oudendijk    ds. B.Stobbelaar   dhr. J. Stens           
      
16 feb.  10.00 uur     Avenhorn   ds. H.Reedijk        mw. D.Schuijtemaker 

 
23 feb.  10.00 uur     Beets           ds. H.Reedijk        dhr. J. Stens    
                                 tafelviering        
          
02 mrt.  10.00 uur    Berkhout       ds. H.Smit             dhr. J. Stens           
 
09  mrt.  10.00 uur    Oudendijk    ds. H.Reedijk  dhr. J.Stens 
                                 1e zondag van de 40 dagentijd.                         
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Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten.  U bent van harte welkom. 
 

 
 
Van Harte Welkom Bij Ons 
 
Het komt momenteel steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp of 
plaats, op de zondag een kerkviering is. 
Wanneer u behoefte heeft om op de zondagochtend mensen te 
ontmoeten, samen te zingen en samen te bidden voor de nood in de 
wereld in deze periode, samen een kopje koffie of thee te drinken en 
een praatje te maken na de dienst, kom dan gewoon binnen op de 
ochtenden die vermeld staan in onze lijst van kerkdiensten.  
Samen, met elkaar in deze tijd, hoe mooi kan dat zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:      Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:    Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, 1647 ME  
Avenhorn:     De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:    Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:      Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:    Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:    Kwadijk 87, 147 
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 NIEUWJAARS 

HIGH TEA - HAPJESBUFFET 

ZONDAG 12 JANUARI 

   IN DE BERKHOUTERKERK 

 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst van 10.00 uur gaan we na een eerste kopje koffie of thee 

met elkaar genieten van de high tea en het hapjesbuffet.  

 

Aanmelden kan bij:  

Hilda Kuijper       tel: 06-29 79 36 45 

Greet Hoffman-Weijtze      tel: 0229-56 15 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               De gezelligheid van de Nieuwjaarsbrunch in 2024 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

Met het vakantiebureau op zorgvakantie 

Speciaal voor mensen met een zorgbehoefte organiseert het vakantie-
bureau diaconale vakanties in een van de zorghotels in Nederland of 
op vakantieschip Prins Willem Alexander. Een team van bevlogen 
vrijwilligers staat klaar om de gasten een onvergetelijke vaknatie te 
bezorgen. 
 
Bent uzelf iemand met een kleine beurs of weet u iemand die u graag 
zo’n vakantie gunt, neemt u dan contact op met iemand van de 
diaconie. Zij staan vermeld in de colofons op pagina 27 en 43. 
Bestel nu de vakantiegids 2025 via: hetvakantiebereua.nl/vakantiegids. 
Meer informatie op: hetvakantiebureau.nl 
 

 

 

Filmavond op 22 januari in Oudendijk om 19.30 uur 
 
Op 22 januari kijken we naar de film  ‘Me before you’.  
Het leven van dorpsmeisje Louisa Clark verandert plotseling, wanneer 
zij wordt ingehuurd om de zorg op zich te nemen voor Traynor, een 
jongeman die gehandicapt is geraakt door een motorongeluk. ‘Me 
Before You’ is gebaseerd op het succesvolle boek Voor jou van Jojo 
Moyes. 
 
Graag tot ziens 
Peter Verschoor 

 
Noteer ook alvast 24 september in uw agenda  
voor de tweede film dit jaar. 
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TERUGBILIK OP eind 2024  
Gedachtenisdienst 3 november 2024 in Avenhorn               
Op de zondag van de gedachtenisdienst in Avenhorn was het juist de 
zon die volop scheen en als een warme mantel om een ieder heen 
was. In een mooie sfeervolle dienst werden negen mensen uit onze 
naaste omgeving herdacht door familie en bekenden. Door de cantorij 
werden passende liederen gezongen waarin ook de aanwezigen mee 
konden zingen. Na de dienst kon familie de kaars, het witte beschre-
ven steentje en de herdenkingskaart meenemen naar huis.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedachtenisdienst 24 november 2024 in Beets 
Op de zondag van de gedachtenisdienst in de kerk van Beets vierden 
wij de gedachteniszondag, een dienst waarin we de overledenen 
gedenken. Mensen die ons in het afgelopen jaar waren ontvallen. We  
noemden hun namen, brandden een waxinelichtje en dachten met 
liefde en eerbied aan wie zij waren en nog steeds voor ons zijn.  Een   

dienst waarin rouw, verdriet en gemis de    
ruimte kregen.  
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UIT DE PASTORIE 

 

Aan het begin van het nieuwe jaar 2025 wil ik jullie allemaal het 
allerbeste toewensen. Velen van jullie kijken terug op een bewogen 
jaar en ik ook. We weten allemaal hoe kwetsbaar een mensenleven 
kan zijn. Maar wanneer jezelf iets ingrijpends is overkomen, dan heb je 
zelf ervaren hoe kwetsbaar je eigen leven eigenlijk is. Daarbij kan een 
vraag zijn: hoe ga je om, met die ervaring dat je eigen leven eigenlijk 
heel kwetsbaar en kostbaar is gebleken?  
  
Sommigen leven door, alsof er niets is gebeurd. Of stoppen een 
bepaalde ingrijpende ervaring liever weg. Maar het uit je leven weg-
poetsen, kan niet. Of je wil of niet, het blijft deel uit maken van je 
levensrugzak. Gebeurd, is gebeurd. Misschien ben je ten diepste wel 
wat veranderd door die ingrijpende levenservaring die hebt meege-
maakt? Zelf geloof ik niet zo in ‘iets een plek geven’ of ‘iets verwerken’. 
Beter is het om er zo goed als mogelijk mee om leren gaan.  
  
Een lastige levenservaring kan in verschillende omstandigheden en 
levensfasen vaak een andere betekenissen krijgen. Telkens kun je 
vragen: ‘wat betekent dit nú weer voor mij?’ Het gemis van een 
levensmaatje in de pubertijd kan heel anders worden beleefd dan het 
loslaten van iemand waarmee je je leven grotendeels mee hebt 
doorgebracht. Zo dient de betekenis van een gebeurtenis zich telkens 
weer anders aan. Dat alles maakt ons tot de mens die we nu zijn.  
  
 
Je eigen Levenseinde  
Wanneer de bijbelse Jacob op zijn sterfbed ligt, roept hij zijn kinderen 
bijeen. Voor elk van hen  heeft hij een woordje en ieder ontvangt zijn 
persoonlijke zegen. ‘Wees gezegend, lieve kinders, en ja… het ga jullie 
goed.’ Oók heeft Jacob een wens die hij in hun midden legt. In Egypte 
wil Jacob niet begraven worden. Dat land staat in de bijbel symbool 
voor angst en geknoei met geld. Daar kan zijn lichaam geen rustplaats 
vinden. Jacob wenst te worden begraven in Kanaän, het door God 
beloofde land. Daar zal zijn lichaam zacht kunnen rusten.  
  
Naar aanleiding van het bovenstaande Bijbelverhaal uit Genesis 
wisselen we van gedachten over ons eigen levenseinde en over onze 
eigen stervenswensen. Dat kan allerlei vragen bij ons oproepen, zoals: 
Hoe kijk je aan tegen je eigen sterven? Wens je bij je eigen sterven te 



10 
 

worden geholpen? Wat wil je dat er met je lichaam gebeurd? Wat voor 
afscheid stel je je voor? Wat wil je nalaten aan je achterblijvers? Waar 
blijf je? Hoe wil je worden herinnerd? Op wat voor een manier leef je 
voort? En hoe kun je dit met je kinderen gaan bespreken?  
  
Velen onder ons stellen deze vragen maar vinden het lastig om er over 
te praten. In een klein groepje van maximaal 7 deelnemers, wisselen 
we met elkaar uit wat de bovenstaande vragen voor onszelf beteke-
nen. Ons samenzijn staat bij een van de deelnemers thuis gepland op 
donderdag-ochtend op 20 februari om 10.00 uur in Oosthuizen. Zijn de 
bovenstaande vragen misschien ook jou vragen? Wil je je eigen 
gedachten met elkaar uitwisselen? Spreek me dan gerust aan of stuur 
me een e-mail, Hans Reedijk  
  
Gezamenlijke high tea- hapjesbuffet 
Op zondag 12 januari 2025 vieren onze beide kerkelijke gemeenten 
hun gezamenlijke Nieuwjaars high tea aansluitend aan de niet al te 
lange kerkdienst waarbij iedereen welkom is. Zoals u leest heeft de 
Nieuwjaarsbrunch een andere invulling gekregen. Een goede gelegen-
heid om eens contact te maken met wie u nog niet eerder gesproken 
hebt. De kerkdienst begint op 10.00 uur.  
  
Zondag om de Eenheid van de Kerken  
Op zondag 19 januari vieren we de oecumenische zondag van de 
eenheid van der kerken in samenwerking met elkaar en parochie De 
Goorn in Beets. Wie mee wil doen in de voorbereiding en uitvoering is 
welkom. De voorbereiding wordt gepland in januari 2025 op maandag-
6, dinsdag-7 of woensdag-8 januari. Wie mee wil doen in de 
voorbereiding en uitvoering is welkom om zich op te geven.  
 
ds. Hans Reedijk 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
 
OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 

 
Begin december kreeg de ledenadministratie een bericht van overlijden 
dat mevrouw C.P.van der Ploeg- Koelemeij uit Avenhorn in november 
op 80 jarige leeftijd is overleden. 
 
Wij wensen de heer van der Ploeg en u allen als familie en 
nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies een goede plek te kunnen 
geven. Dat er veel mooie herinneringen mogen zijn om over haar te 
blijven praten met elkaar zodat zij niet vergeten zal worden.  
 

 

Als je een dierbare hebt verloren 

mis je het dagelijkse leven met elkaar. 

Maar de liefde die je voelt van binnen 

maakt herinneringen bijna tastbaar. 

 

 
Namens het pastoraat, 
Greet Hoffman-Weijtze 
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DE ACTIE KERKBALANS  
 
In deze editie van het kerkblad Contact 
kunnen we u het eindresultaat van de  
kerkbalans 2024 meedelen. 
Toegezegd was een bedrag van € 13.794,--.  
Er is ontvangen € 13.481,--. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 

 

 

 WEBSITE NIEUWS  

 
De website kunt u bereiken onder 
de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland.  
Bezoek ons fotoboek op de site:  

Gedachtenisdienst van 3 november 2024 in Avenhorn 

Schildersgroep Advent: december 2024 

Kerst Samen Zang: van 24 december 2024 in Berkhout 

 

 
 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke 
crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                           e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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BROODKRUIMELS 
 
De lach is de zon die de winter van het  
menselijk gezicht verdrijft. 
 
Victor Hugo 

 
Een glimlach is als een lamp aan het venster van het gezicht 
die bewijst dat het hart thuis is. 

 
 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag  22 januari is er een  

RK kerkdienst om 15.30 uur met 

Kapelaan Josué Enmanuel Meija 

 

Woensdag 19 februari  is er een  

Protestantse kerstdienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 23 januari is er een  

RK. kerkdienst om 15.30 uur met  

Kapelaan Josué Enmanuel Meija 

 

Donderdag 20 februari is er een 

Protestantse kerkdienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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NIEUWS OVER DE KERK 

 

De toekomst van ons Kerkgebouwen in Ursem, vervolg 
 
In aansluiting op de Kerkdienst van zondag 6 oktober j.l. in Ursem, 
heeft de Kerkenraad u de plannen gepresenteerd om de bestaande 
consistorie te vervangen door een nieuw gebouw inloopgebouw 
genaamd ‘Allemanshuis’. De aankondiging hiervan stond in Contact/De 
Walvis van september/oktober 2024. De plannen zijn door de 
aanwezigen met applaus ontvangen en daardoor kon de Kerkenraad 
verder met de plannen te concretiseren. 
 
Parkeren en ontsluiting 
In de plannen is nu opgenomen om de toegang beter te ontsluiten en 
een eigen parkeerterrein nabij het bestaande baarhuisje aan te leggen. 
Dit betekent dat het parkeerterrein op grond van de gemeente zal 
komen. De gemeente lijkt hier welwillend tegenover te staan, maar 
heeft nog geen definitief besluit genomen. 
 
Overleg met de direct omwonenden (buurt participatie) 
In november heeft de werkgroep voor de 2e keer met de buren om tafel 
gezeten. Met name het parkeerterrein is met hen besproken. De buren 
kunnen zich goed vinden in de plannen en zijn blij met de 
ontwikkelingen en vinden het prettig om frequent op de hoogte 
gehouden te worden. 
 
Onderzoeken 
In de voorbije maanden zijn al enkele noodzakelijke onderzoeken 
gedaan zoals: Flora en Fauna onderzoek.  
Conclusie: op of in de consistorie leven geen beschermde dieren of 
planten. 
Beoordeling archeologie. Conclusie: Bouwen is toegestaan, mits geen 
belangwekkende grondroerende activiteiten plaatsvinden 
Beoordeling Rijks Cultureel Erfgoed. Conclusie: zijn, onder voorwaar-
den, akkoord met slopen en nieuwbouw. 
 
Op of rond 1 december j.l. heeft de Stichting Allemanshuis opdracht 
aan BugelHaijema gegeven voor de resterende onderzoeken:  
Milieu Effect Rapportage (MER). Bij elk ruimtelijk plan behoort een 
rapport opgesteld te worden m.b.t. de effecten op het milieu. 
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Externe veiligheid. Aan de andere kant van De Leet ligt een 
benzine/LPG-station. Daarom dient nader onderzoek naar de 
veiligheidsomstandigheden plaats te vinden. 
Bodem onderzoek. Aangegeven behoort te worden wat de kwaliteit 
van de onderliggende bodem is.  
Milieuzonering. Onderzoek naar invloed op geluid etc. 
Natuur-Stikstof. De plannen mogen niet leiden tot extra stikstof-
depositie in Natura 2000 gebieden. Bij het Flora en Fauna onderzoek 
heeft hiervoor al een beoordeling plaatsgevonden en de verwachting is 
dat geen negatieve effecten zullen optreden. Vermoedelijk behoeft 
geen verder onderzoek plaats te vinden, maar dat is nog niet 100% 
zeker. 
 
De uitkomsten van vorengenoemde onderzoeken worden eind 
januari/begin februari 2025 verwacht. Indien zich geen bijzonderheden 
voordoen kan vervolgens aanvraag omgevingsvergunning (voorheen: 
bouwvergunning) aangevraagd worden. De werkgroep verwacht dat dit 
ergens in februari/maart 2025 kan plaats vinden 
 
Wij hopen u hiermede bijgepraat te hebben en staan altijd open voor 
vragen. 
 
Met vriendelijke groet 
Piet Nell 
Vz a.i. PG Koggenland 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden  

oktober en november 2024 

 

06 oktober         Ursem          €  62,10      Voor de Jostiband  
 
03 november     Avenhorn     €166,55      Hospice Dignitas Hoorn 
 
10 november     Ursem          €  60,05      Kinderkerk in Oekraïne 
 
17 november     Berkhout      €190,60   Voedselbank West Friesland. 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OM ELKAAR GEVEN,                               OOK IN DIT NIEUWE JAAR 

 
 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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PASTORAATGROEP        

 
Vanuit de pastoraatgroep wensen wij u en allen om u heen in uw 
omgeving een mooi en zinvol Nieuwjaar.  Niet altijd is het makkelijk om 
een nieuw jaar in te gaan wanneer er ziekte of verlies om u heen is. 
Wanneer u behoefte heeft aan een praatje aan de telefoon of om een 
afspraak te maken dat we bij u thuis komen voor een bezoekje, laat het 
ons weten want we weten veel maar niet alles. 
 
U kunt Hermien of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
 
 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Greet Hoffman-Weijtze 
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GEBED OM VREDE 
 
 

Eeuwige, onnoembare 

steeds vaker heb ik het gevoel dat de wereld  

langzaam wegzakt in een moeras van geweld. 

Berichten van oorlogen overspoelen mij, 

beelden van slachtoffers kwellen mij 

en geven mij een machteloos gevoel. 

Waar is de liefde? Waar is de naastenliefde? 

Het verhaal van God die vrede wil? 

Daarom verstil ik in gebed,ook al weet ik 

dat bidden, geen magisch wondermiddel is. 

Maar in gebed spreek ik de hoop uit, 

dat in onze wereld, de vlam van vrede en 

liefde nooit dooft. 

Dat liefdevolle aandacht blijft bestaan. 

Dat omkijken naar elkaar niet verdwijnt. 

Dat zachte krachten de harten mogen verlichten. 

Geloven is hopen, soms tegen beter weten in. 

Maar hoop hebben we nodig. 

Voor al die mensen die lijden, die vluchten 

en die huilen. 

Eeuwig, onnoembare, 

wees de wereld nabij en straal uw liefde over ons uit. 

Amen. 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 
 
 
 
Zondag 12 januari: Samen tegen armoede. De armoede in 
Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes 
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie samen tegen armoede 
staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen 
armoede in ons land. D.m.v. inzamelen van voedselpakketten  en door 
samenwerking met SchuldHulpMaatje, om mensen te helpen uit de 
schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. 
 
Zondag 26 januari: Wereld Lepradag. Ieder jaar wordt er in januari 
aandacht gevraagd voor mensen die besmet zijn met de leprabacterie. 
Hierdoor krijgen zij verminkingen en handicaps. Zieken worden uit de 
samenleving verstoten.  Dankzij een nieuwe  PEP++ methode is  te 
voorkomen dat het zich verspreid.  Laten wij meehelpen om dit uit de 
wereld te helpen. 
 
Zondag 2 februari: CliniClowns. CliniClowns willen er voor iedereen 
zijn die bang, onzeker, eenzaam of verdrietig is en de kracht van een 
lach hard nodig heeft. Een zorgeloos moment maakt dat kinderen even 
vergeten dat ze ziek zijn. Dat mensen met dementie of een beperking 
zich gezien en begrepen voelen. En dat kinderen die gevlucht zijn weer 
de regie pakken. Een wereld van verschil die de positieve kracht in 
henzelf weer naar boven haalt. Dat heeft een blijvend effect. 
 
Zondag 16 februari: Omzien naar gevangenen. Jaarlijks komen 
33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus vraagt ons niet om te 
oordelen maar om barmhartig naar hen om te zien. Daarom reikt Kerk 
in Actie [ex-]gevangenen, tbs-patiënten en hun families de helpende 
hand om te werken aan herstel. Zij ondersteunt diverse organisaties 
die omzien naar gevangenen, hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook en nieuwe kans bieden in de maat-
schappij.  
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan het 
eind van het CONTACTgedeelte.  
 
De afgelopen periode gingen de bloemen naar: 
 

12 november  De heer en mevr. P.Scheringa in Ursem 

15 november  De heer en mevr. P.R.Kramer in Avenhorn 

27 november  Mevr. C.Worp-Naber in Berkhout 

03 december  Mevr. G.A.Dobber-Leeuw in Avenhorn 

09 december  De heer C.H.Piet in Berkhout 

13 december  Mevr. E.Kramer-Bakker in Avenhorn 

18 december  Mevr. J.Admiraal-Haksteen in Ursem 

23 december  De heer en mw. A.van Doornum in Ursem 

30 december  De heer T.R.P.Bijlsma in Avenhorn 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  

 

januari 

06 jan. mw. P.P.Lammers-Mierop, Elf Oktoberstraat 5, 1645VA  

 Ursem 

07 jan. mw. T.J. Koeman-Koeman, Oosteinde 73, 1647AD Berkhout  

09 jan. mw. G. Leeflang-Bron, Kolblei 306, 1633DX Avenhorn  

10 jan. dhr. K. Knol, Bobeldijk 98, 1647CK Berkhout  

16 jan. dhr. C.J. Booi, Kerkebuurt 177, 1647ME Berkhout  

20 jan. mw. M. Berkelaar, Zuidermeerweg 31, 1652CS Zuidermeer  

23 jan. mw. G. Driesse-Bij ’t Vuur, D.Kampstraat 14, 1634 EJ  

       Scharwoude  

27 jan. mw. A. Brouwer, Berkenlaan 12, 1647AV Berkhout  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

februari 

02 feb. mw. E.T. Ootjers-Helder, Slagterslaan 6,1647CA Berkhout  

10 feb. dhr. H.C. Rink, Kantbeugel 133, 1648HR De Goorn  

17 feb. mw. C.L. van der Hoek-Vink, Gabriëlstraat 7, 1645SP Ursem  

21 feb. dhr. P.M. Ootjers, Slagterslaan 6, 1647CA Berkhout  

27 feb. mw. W. Dolfing-Kuiper, Dirk Laanstraat 12, 1647AR Berkhout 
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In de nacht van strijd en zorgen 
 
 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog. 
Biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet. 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet. 

 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 

 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
U geeft een toekomst vol van hoop, 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen. 

 
Hans Maat 
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JEUGD VAN NU 
 
Jullie als jongeren wensen we vanuit de pastoraatgroep een 
heel mooi en goed nieuw jaar toe. 
 
Dan denken we aan succes op school met goede cijfers en dat je de 
leervakken leuk en boeiend vindt. 
Maar ook in je werk als je al een baan hebt of als je stage loopt bij een 
bedrijf. Maak er een goed jaar van. 
Verder is er uiteraard de muziek,sport, sportschooltrainingen en 
voetbal,  Allemaal mooi om je te bewijzen en je te oefenen in team-, en 
samenwerking. 
 
Maar hebben ze weleens tegen je gezegd dat je je mond moest 
houden? Misschien heb je op school weleens straf gekregen omdat je 
teveel praatte. De meeste mensen praten graag en we praten zeker 
met mensen die we aardig vinden. 
 
Maar zomaar even praten met God, dat is heel wat anders. Dat doe je 
niet zomaar. Bidden is een godsdienstig woord voor praten met God. 
Maar laat je niet afschrikken. Je kan gewoon met God praten al doe je 
dat niet in de vorm van: 
 “Hi God, maak nou eens tijd voor mij en luister eens.” 
Bidden wel een ogenblik van respect. 
 
Je praat namelijk op dezelfde manier met God als tegen je vriendjes of 
ouders.  Daarmee bedoelen we niet dat we tegenwoordig “Gij” moeten 
gebruiken. Zo spraken de mensen vroeger maar nu niet meer. 
Oudere mensen bidden misschien nog zo, maar jij zou in de war raken 
als je dat zou doen. Dus praat met God zoals je gewoonlijk praat. Dat 
vindt Hij best. Hij hoort je. 
Soms is zijn antwoord: wacht of soms zegt hij ook, bid niet langer, ga 
aan de slag. 
Op andere momenten kan je God ook laten weten dat je heel blij bent, 
verdrietig of als iets is fout gegaan.  
Met God kan je over al deze dingen praten ook in dit nieuwe jaar. 
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NIEUWJAAR OP VERSCHILLENDE DATA  

 
In Nederland vieren we nieuwjaarsdag op 1 januari, maar dit gebeurt 
niet overal op de wereld. Dit komt omdat iedere religie er een andere 
datum op na houdt. Soms loopt de jaarindeling niet gelijk met de 
jaarindeling van onze kalender of staan bepaalde sterrenkundige 
aspecten, zoals bijvoorbeeld de stand van de maan, centraal. 
 
De meeste christenen vieren nieuwjaarsdag op 1 januari, maar toch 
loopt het kerkelijk jaar anders. Het kerkelijk jaar begint namelijk met de 
Advent. De eerste zondag van de Advent is daarom het kerkelijk 
Nieuwjaar. De mensen bereiden zich in die tijd voor op de geboorte 
van Jezus. De zondag voor Advent is het kerkelijk oudejaar. In die 
periode worden in veel kerken de overledenen herdacht. 
 
Joden vieren hun Nieuwjaar meestal eind september. Dit is de eerste 
dag van de maand Tisjrie, de zevende maand van de joodse kalender. 
Tijdens de dertig dagen ervoor (de maand Eloel), bereiden de mensen 
zich voor op het nieuwe jaar. Ze denken na over hun gedrag van het 
afgelopen jaar. Ook sturen ze kaarten met goede wensen rond. De 
eerste dagen van de maand Tisjrie wordt Rosj Hasjana gevierd. Dit 
betekent ‘hoofd van het jaar'. Dan eten ze speciaal rond brood om te 
laten zien dat het jaar een kringloop is. Rosj Hasjana is het begin van 
tien dagen feest. Deze dagen zijn het meest heilig van het hele jaar. 
Joden geloven namelijk dat God op Rosj Hasjana kijkt naar de daden 
van de mens en ze tijdens deze tien dagen overdenkt. Op de laatste 
dag, Jom Kippoer (Grote Verzoen-dag) schrijft God op wat ieders lot 
zal zijn het komende jaar. 
 
In de Islam wordt het nieuwe jaar gevierd op de dag dat de sikkel van 
de nieuwe maan in de maand Muharram verschijnt. Dit betekent dat de 
datum waarop oud en nieuw gevierd wordt telkens verschuift. Soms is 
het in december, soms in januari. Op de eerste dag van de maand 
herdenken moslims dat de profeet Mohammed in 622 van Mekka naar 
Medina verhuisde. Deze verhuizing vormde het begin van de 
islamitische jaartelling en geldt als een religieuze feestdag. Toch is dit 
niet nieuwjaarsdag: die wordt pas op de tiende dag van de maand 
(Ashura) gevierd. 
 
Daarnaast hebben heel veel landen hun eigen rituelen. 
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Rituelen 
Het geloof kan bepalend zijn wanneer en hoe je Oud en Nieuw viert, 
maar ook het land waarin je woont speelt een rol. Ieder land heeft weer 
andere gewoonten en gebruiken. Zo zetten Grieken tijdens Oud en 
Nieuw hun schoen. Nieuwjaarsdag is namelijk de dag van Sint Basil, 
een heilige die bekend staat om zijn vriendelijkheid en kinderen 
cadeautjes geeft. Net als bij Sinterklaas in Nederland. 
 
In Schotland vult men vaten met teer, die ze aansteken. De 
brandende vaten rollen ze door de straten van dorpen en steden. Zo 
wordt het oude jaar ‘opgebrand'. In Frankrijk ga je met vrienden een 
diner van soms wel tien gangen eten, vooral oesters en zeevruchten. 
Heel iets anders dan onze oliebollen dus! China maakt het wel heel 
bont, hun nieuwjaarsfeest kan wel vijf dagen duren. Zij vieren 
Nieuwjaar op de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende. Het is 
een groot feest met veel vuurwerk en optochten door de straten. De 
mensen betalen hun schulden af, kopen nieuwe kleren en geven 
elkaar cadeaus. 
 
Kortom, er zijn een heleboel manieren om Nieuwjaar te vieren. Wel 
wordt in iedere religie en cultuur schoon schip gemaakt. Mensen 
vragen elkaar vergeving, betalen schulden af, wensen elkaar het beste 
toe en maken goede voornemens. Op die manier kan het nieuwe jaar 
alvast niet meer kapot! 

 

Hoe wens je Gelukkig Nieuwjaar  in andere talen 

Duits    Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! 
Engels   Merry Christmas & Happy New Year 
Frans    Joyeux Noël et Bonne Année! 
Indonesisch Selamat Hari Natal lan Selamat Tahun Baru 
Italiaans   Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Japans   Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto 
Papiamento Bon Pasco i Feliz Aña Nobo 
Turks    Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

 

 

 

Bronvermeldingen internet     
Greet Hoffman-Weijtze 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

Spierdijk 

 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

Berkhout 

 

 

Ledenadministratie   

ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
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Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 
 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

 

mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T’ KOPIJ 

voor MAART en APRIL 2025 

graag vóór 15 FEBRUARI a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      telefoon: 
072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 

 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 

 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

 
JANUARI - FEBRUARI 2025 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens je lef, moed en kracht 

om dapper te gaan staan. 

 

Ik wens je alles wat je nodig hebt 

 om toch je eigen weg te gaan.. 
 

 

 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 
 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

 
GELOVEN 

 
Schrijft u mee in uw kerkblad? 

De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 
 

Kopij inleveren kan tot en met 11 FEBRUARI 2025 
bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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VERHUISBERICHT 
 
Beste mensen,  
 
Eind januari is het zover: dan zal de verhuiswagen voorrijden en 
verlaten we na 46 jaar Middelie. Na zoveel jaren zijn we hier geworteld, 
voelen we ons gehecht aan huis, buurt, dorp en omgeving. Dat 
allemaal te verlaten is niet makkelijk. Zo zullen we ook afscheid 
moeten nemen van onze kerkelijke gemeenschap waarin we ons vanaf 
het begin zo opgenomen voelden. Onze band met de kerk werd 
versterkt door de inzegening van ons huwelijk in de kerk van 
Oosthuizen en door de doop van onze kinderen. Jarenlang waren we 
actief en passief deel van deze gemeenschap en voelden we een grote 
verbondenheid met al die verschillende mensen aan wie onze 
gemeente zoveel ruimte geeft. Juist die pluriformiteit en het vrijzinnige 
karakter van de gemeente sprak ons aan. We zullen veel goede 
herinneringen aan jullie meenemen naar onze nieuwe woonplaats 
Soest waarvan we hopen dat we daar evenveel warmte zullen 
ontmoeten. We wensen jullie allen en de gemeente een goede 
toekomst.  
Graag willen we van jullie afscheid nemen tijdens de koffie na de 
dienst van 5 januari in de kerk van Beets.  
Hopelijk zien we jullie daar.  
 
Met hartelijke groet,  
Karin en Coen van der Kamp  

 
 

Karin en Coen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Het gaat jullie goed 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. 
Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen 
worden voorzien van adressen.  Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag 
wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
24 november   Plantjes van de gedachtenistafel zijn uitgedeeld.  
08 december  Mevrouw S. Wijkstra uit Oosthuizen  
 

 
 
 
 
JUBILEA   
 
 
09 Januari zijn 61 jaar getrouwd  
De heer en mevrouw Kastelein-van Driel   
Molenkolkweg 1, 1474HC Oosthuizen  
 
31 Januari zijn 62 jaar getrouwd  
De heer en mevrouw Beekelaar  
Burg Jan Schoonstraat 31, 1474HS Oosthuizen  
  
13 Februari zijn 62 jaar getrouwd  
De heer en mevrouw Petiet-Ott  
Kruiswoud 6, 1474JD Oosthuizen  
  
25 Februari zijn 25 jaar getrouwd  
Dhr en Mevr G.A.I. Zwiers-Verdouw  
Kwadijk 63,  1471CD Kwadijk  
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 
 

januari 

06 jan.  Mw. E. Houtman-Jonger  IJsselmeerdijk 5, 1474MX  
Oosthuizen  

14 jan. Mw. D. Roos-Kramer Zomerdijk 3, 1631 DC Oudendijk  
15 jan. Dhr. C.D.G. van der Kamp Axwijk 7, 1472GA Middelie  
24 jan.  Dhr. P. Verschoor Kokmeeuwplantsoen 3, 1474BB  

 Oosthuizen  
27 jan.  Dhr. G. Kout Warder 11, 1473PA Warder  
27 jan. Dhr. J.K. Pasterkamp Raadhuisstraat 36, 1474HH  

 Oosthuizen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

februari 
06 feb.  Mw. J.F.M. Koole-Burggraaf, IJsselmeerdijk 4a, 1474MX  

 Oosthuizen  
06 feb. Dhr. J. Bakker, Beets 116a, 1475JH Beets  
07 feb.  Mw. H. Burggraaf-Houtman, Oosteinde 61, 1474MD  

 Oosthuizen  
14 feb.  Dhr. J. Bakker, Durkweg 1,1471EE Kwadijk  
14 feb. Dhr. W. van Wijk, Middelie 19,1472GN Middelie   
16 feb.  Dhr. J. Haan, Wieringenlaan 37.1132MB Volendam  
17 feb.  Mw. C. Haan-van Tiel, Wieringenlaan37, 1132MB Volendam  
20 feb.  Mw. J.J. Woldhuis, Kokmeeuwplantsoen 3,1474BB  

 Oosthuizen  
25 feb.  Dhr. L.K. Schuitemaker, De Wijzend 195, 1474PL Oosthuizen  
26 feb.  Mw. A. Buis-Olie, Westerkoogstraat 49, 1474MK   Oosthuizen  
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LEF 
 

In de loop der tijd heb ik gemerkt dat de meeste beklemming te maken 
heeft niet met het lijden zelf, maar met weerstand tegen de ervaring 
van het lijden. Ik wil verdriet, verlies, falen, vernedering -niet voelen– 
en dus wring ik me in bochten om het te vermijden. Tevergeefs.  
  
Telkens opnieuw moet ik leren dat echt contact met andere mensen en 
met mezelf vooral ontstaat als ik een verwond mens durf te zijn of durf 
te zien, niet als ik mezelf presenteer als ideaal en succesvol en slim en 
krachtig.  

Dan pas ontstaan humor, wijsheid, vriendschap. 
En telkens vergeet ik dat weer. 

 

Arjan Broers  
 
 

 

                      

             L E F        

        
LEF 
 
Lef is: vertrouwen dat God er altijd voor ons is  

Lef is: zeggen ik hou van jou!  

Lef is: opkomen voor rechtvaardigheid, al kan het je je vrijheid kosten  

Lef is: niet weglopen voor de nazi’s al kost het je je leven!  

Lef is: durven jezelf te zijn  

Lef is: je rijkdom delen met de ander  

Lef is: het voortouw nemen  

Lef is: vertrouwen in de medemens hebben!  

  
Ted Landaal   
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LEF HEBBEN  
 

‘Lef hebben’ herinnert me aan een bekende uitspraak van Pipi 
Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 
kan’. Het is een stoere uitspraak die ‘lef’ toont. Een uiting van onbe-
vangenheid en je niet laten tegenhouden door gebrek aan zelfver-
trouwen.  
‘Lef hebben’ doet me ook denken aan een uitspraak van Marianne 
Williamson, die bekend is geworden doordat Nelson Mandela haar 
tekst citeerde bij zijn inhuldiging in 1994 als president van Zuid-Afrika:  
 
‘Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze grootste 
angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze 
duisternis waar we het meest bang voor zijn. 
 
We vragen ons af: “Wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol, fantas-
tisch zou zijn?”  
Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn? Jezelf klein voordoen dient de 
wereld niet. We zijn bedoeld om te stralen zoals kinderen dat doen.  
 
Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen 
toestemming om hetzelfde te doen. Wanneer we bevrijd zijn van onze 
angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.’  
 
Ik vind het bemoedigende woorden om elkaar toe te wensen aan het 
begin het nieuwe jaar 2025. Ik hoop dat we ons niet schamen voor de 
kracht die ieder van ons in zich heeft. We zijn veel krachtiger dan we 
van onszelf denken. Laten we vooral in onze kracht blijven.  
  
Hans Reedijk  
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DANK VOOR HET LEVEN 
 

Dank voor het leven, aarde en water 
Dank voor de zon, de zee en de wind 
Dank voor het lied, het vrolijk geklater 
Dank voor muziek, een spelend kind. 

 
Dank voor Uw Zoon, die leefde op aarde 
Dank voor Zijn woord, een leer met gezag 
Dank dat U mij steeds wilt bewaren 
Dank voor de mens,vreugde en lach. 

 
Zoals de vogels in de lucht zweven 
Zoals de bloemen in lentetooi 
Zoals de vissen in water leven 
Zo is het leven, goed en mooi. 

 
Heb je verdriet, zie je de zin van ’t leven niet 
Loop door, blijf niet staan, 
Er is genoeg om door te gaan. 
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MIJN FAVORIETE LIED 

 
Bij het opruimen van wat ik vele jaren bewaard had kwam ik dit tegeltje 
met scheepje tegen. Het hing in de slaapkamer van mijn ouders, aan 
vaderskant. Hierbij hoorde het lied ‘t Scheepje onder Jezus hoede’, uit 
de bundel van Johannes de Heer(213). Een kinderlied van C.S. Adema 
van Scheltema, bij Marcus 4:35-41.  Het was één van zijn favorieten 
naast de Heer is mijn Herder en ‘Een vaste burcht is onze God’. Dit lied 
gaf voor hem aan de betekenis die Jezus in zijn leven had.  
  
'Scheepje onder Jezus 'hoede’  
Met de kruisvlag hoog in top,  
Neemt als arke der verlossing  
Allen, die in nood zijn, op.  
  
refrein:  
Al slaat de zee ook hol en hoog  
En zweept de storm ons voort,  
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,  
En 't veilig strand voor oog.  
  
Arme zondaar, zie de kruisvlag,  
Wapp'rend langs de oceaan.  
Weet! de Heer is in het scheepje.  
Kom! neem uw verlossing aan  
  
refrein:  
Dies rijst een lied tot God omhoog.  
Ruischt vol een dankakkoord:  
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord  
En 't veilig strand voor oog  
 
  
Dit zijn de verzen 1 en 3 met ieder een eigen refrein.  
De melodie van dit lied is bijzonder vrolijk, een dansritme,   
het is spannend en geruststellend tegelijk.  
Ik bewaar het tegeltje nog in de doos "Goud van Oud"  
een herinnering aan een geliefd lied van mijn vader.  
 
  
Carina Brienen 



38 
 

ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 

 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 

 
 
ACTIE KERKBALANS 

 
Voor de actie Kerkbalans 2024 is een  
bedrag van €.20.033,50 toegezegd. 
Daarvan is al ontvangen €.18.633,30. 
 
Met grote dank en vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters. 

 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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BERICHT VAN DE DIACONIE 
 
Stichting Epafras  
Dit jaar willen we graag steun geven aan mensen die gevangen zitten 
in het buitenland via Stichting Epafras. De stichting Epafras biedt hulp 
aan Nederlandse gedetineerden die vastzitten in het buitenland en hun 
families in Nederland. Vrijwilligers gaan op bezoek of schrijven brieven. 
Het is een gebaar van vriendelijkheid naar mensen die vaak in barre 
en gevaarlijke omstandigheden zijn opgesloten. Omdat een mens altijd 
meer is dan zijn delict.  
  
Een ander nieuw goeddoel is Stichting Exodus.  
Exodus is het Bijbelverhaal dat vertelt over de zwerftocht van het 
Hebreeuwse volk. Het wil ontsnappen aan de gevangenschap en 
slavernij in Egypte en begint, onder leiding van Mozes, een tocht naar 
het Beloofde Land. Een barre tocht die zo’n veertig jaar in beslag 
neemt. Het rondtrekkende volk moet veel tegenslagen overwinnen. 
Ditzelfde geldt voor de ex-gedetineerde deelnemers van Exodus die 
ook een tocht afleggen om uit een ongewilde situatie te komen. Het is 
een lastige tocht, maar deze kan succesvol eindigen. En dat is precies 
waar Exodus voor gaat. Met aandacht en ondersteuning willen wij de 
kansen van gemotiveerde (ex-)gedetineerden vergroten zodat zij 
criminaliteit de rug toe keren.  
  
Vakantiewerk-PSDV  
Een ander onderwerp waar de diaconie zich hard voor maakt is het 
vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 
(PSDV).  PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet 
buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en 
steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden 
aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet 
vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een 
open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar 
achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van de drie eigen 
(aangepaste) of enkele gehuurde (aangepaste) accommodaties in 
Nederland.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie.  
  
Groet van de diaconie,  
Peter Verschoor en Ted Landaal  
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COLLECTE ROOSTER JANUARI  EN FEBRUARI 
 
05-01 Diaconie: Rudolpstichting  
Rudolphstichting in De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan 
zo’n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leef-
omgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen. Onder-
deel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de 
ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en 
hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp 
wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat 
meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
19-01 Diaconie: De Regenboog  
Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand en ze 
maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog Groep wordt iemands 
verslaving geaccepteerd en (ex)- verslaafden een buddy geboden. Ook 
iemand met een psychiatrische achtergrond kan een maatje krijgen. 
De Regenboog motiveert hen om structuur aan te brengen, talenten te 
ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te versterken.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
09-02 Diaconie: Kerk in Actie; hulp aan getroffen families in Israël 
en Gaza  
De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via 
een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en 
Israëlische en Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan 
getroffen families. In Israël gaat het om praktische en psychosociale 
hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmi-
granten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, 
water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Daarnaast 
helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkge-
legenheid.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
23-02 Diaconie: Stichting Epafras  
Nederlanders die gedetineerd zijn in het buitenland, zitten vaak in 
zware omstandigheden. Stichting Epafras biedt sinds 1984 geestelijke 
en praktische steun aan deze onzichtbare groep, gedreven door de 
Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst   
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 09-03 Diaconie: Hospice Thuis van Leeghwater  
Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in de laatste  
levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. Het 
hospice is afhankelijk van giften en vrijwilligers. Voor meer informatie 
kunt u kijken op de website of contact opnemen met de diaconie.  

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
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COLOFON 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

 
                                                            e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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Bep van Doornum         Corrie van Ark 
De Bulderende branding       Let op de Vijgenboom 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Ada van der Roest          Lydeke Vroom 
De Bijl aan de Wortel         Maak recht Zijn paden 

 

 

 

           Schilderijen van de 

           schildersgroep 

           Zeevang-Oudendijk  

           en Koggenland 

    

    

 

 
Dirk van Ark                      januari-februari 2025 

Geen plaats in de herberg                 editie 1 


