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2024 
 

 

 

Droom wat je wilt dromen. 

Probeer te zijn wie je wilt zijn. 

Omdat het leven uniek is bestaat er  

slechts één mogelijkheid om de dingen  

te doen die we willen doen, vertrouwen hebben. 

Een mooie toekomst zal altijd afhangen van  

het vergeven van onplezierige momenten. 

Vergeet nooit die persoon die je het positieve 

liet zien toen je het even niet meer zag zitten. 

Leef het leven volop, zoek contact zodat je 

 kunt lachen ondanks dat er soms tranen zijn. 

Vertrouw niet op schijn, die is vaak bedrieglijk. 

Let niet teveel op rijkdom, die kan snel verdwijnen. 

Kijk niet naar mooie gezichten die snel vergaan 

Wees dankbaar en tevreden met wat je hebt. 

Er is slechts één leven voor ieder van ons 

“Een eigen leven.” 

 

Wees de zon voor je medemens, 

Het leven zal zoveel mooier zijn. 

“Dank” zeggen maakt altijd gelukkig. 

.Het leven is geen kleinigheid maar 

het bestaat wel uit kleine dingen. 

Haat kan geen haat verdrijven, 

enkel liefde is daartoe in staat. 

Blijf geloven in de goedheid 

van mensen om je heen. 
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KERKDIENSTEN    
 

 

  Protestantse Gemeente   

  Zeevang - Oudendijk 
 

 
Datum tijd     plaats         voorganger          organist 
 
07 jan.  10.00 uur  Oudendijk       dhr. J. Talma       dhr. T.Koelstra 
 
14 jan.  10.00 uur  Berkhout        ds. H.Haandrikman    dhr. J. Stens
                        Na de dienst is de Nieuwjaarslunch 
 
21 jan.  10.00 uur  Beets             dhr. K. van Lenten      dhr. J.Stens 
Oecumenische dienst met de RK-parochie Eenheid van kerken 
 
21 jan.  10.00 uur  Ursem             dhr. F.Toetenel       mw. B. Conijn 
 
28 jan.  10.00 uur  Beets             dhr. T.Heijboer  mevr. D.Schuijtemaker 

 
04 febr. 10.00 uur  Avenhorn        dhr. T.Heijboer   mevr. D.Schuijtemaker 
                                                
11 febr. 10.00 uur  Oudendijk   dhr. T.Heijboer            dhr. J.Stens 
                                                 
18 febr. 10.00 uur  Berkhout              mw. B. Conijn 

   Eerste zondag in de 40-dagentijd en avondmaal 
 

25 febr. 10.00 uur  Beets          ds. H.Reedijk       dhr. J.Stens 
                              Tweede zondag in de 40-dagentijd       
                                               
03 mrt.  10.00 uur  Berkhout         mw, I.Broekhuizen     dhr. J.Stens 
 

 

Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder 

uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te  

blijven drinken en gezellig na te praten. 

U bent van harte welkom.  
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NIEUWJAARSLUNCH 

ZONDAG 14 JANUARI 

IN DE BERKHOUTERKERK 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de dienst van 10.00 uur drinken we eerst om 11.00 uur met elkaar 

een kopje koffie of thee. Daarna is er een kort overleg inzake het 

samengaan en de stand van zaken over Zeevang-Oudendijk en 

Koggenland. Om ca.12.00 uur gaan we met elkaar genieten van de 

Nieuwjaarslunch. Ook aan een vega-lunch wordt gedacht. 

 

 

 

Aanmelden kan bij de pastoraatgroep van Koggenland: 

Joke, Hermien, Ineke en Greet. 

Onze telefoonnummers en e-mailadressen leest u op pagina 34. 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerkenraden wensen u allen 

een Nieuwjaar toe 

gevuld met warmte, 

liefde en licht. 
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BROODKRUIMELS  
 
 
Geluk: een wankel evenwicht tussen 

Wat je bent en wat je hebt. 

Florence Howland Denison 

 

 

Geluk is zand tussen de vingers van de wind. 

Maurice Chapela 

 
 

GELUK 
 

Geluk zit niet in grote dinge 

zoas je welders dinke zou, 

geluk zit meistentoids van binne: 

het maakt dat je van mense hou. 

 

Geluk is: as je in gezondhoid 

je werk doen kinne, elke dag, 

is: as je trek heb in je ete 

en alles ok gebruike mag. 

 

Geluk is: geve van je oigen, 

geluk dat is een warm gevoel, 

het is: wat in je zit gebruike, 

dat brengt je dichter bai je doel. 

 

Geluk is ok: wat hébbe kenne, 

het is niet alle dage feist. 

Geluk is: volop lache kenne 

en om je oigen nag het meist. 

 

 
 

Siem de Haan  -     2 2015- 
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EEN TERUGBLIK OP…MAF in de kerk… 

 
Zondag 19 november j.l. was er een gezamenlijke dienst in de kerk 
van Ursem. De kerkzaal was goed gevuld. Voorganger deze ochtend 
was de heer Jappie Talma. Voor het eerst werd er in de dienst ge-
bruik gemaakt van het digitale scherm. Een liturgie was op deze 
manier niet nodig. Alle teksten en liederen kwamen duidelijk in beeld. 
Na een kortere viering met een bijzondere lezing met hier en daar 
een mooie kwinkslag die menige lach opbracht en de vergelijking van 
een niet in evenwicht zijnde bascule die op tafel stond, was er tijd 
voor koffie, thee en lekkere koekjes. 

 
Na het opruimen van de nodige kopjes, koffiekannen e.d. werd de 
tafel vrijgemaakt voor de heer Hessel Loonstra die ons kwam 
vertellen over het werk van Mission  Aviation Fellowship. 
-MAF- is een organisatie die zich bezig houdt met transport in Zuid 
Soedan in de meest onbereikbare plekken van het land. Het is een 
non-profit vliegmaatschappij met een vloot van 120 vliegtuigen. Het 
transport bestaat uit hulpmiddelen inzake medische hulp en 
medicamenten, voedselhulp, ontwikkelingshulp, noodhulp en om het 
evangelie te brengen. In de Fellowship kunnen 12 personen mee. Je 
zou kunnen zeggen, een vliegende zendingsorganisatie. 
Hessel vertelde dat de organisatie in 1945 opgericht is. 

 
Voor 2024 is er een landelijke actie  
gestart om geld in te zamelen voor  
een nieuwe Fellowship. Deze zal dan  
dienst gaan doen in Kameroen. Ook 
daar zijn vele plekken waar mensen  
wonen nog onbereikbaar. 
Per auto zou dat veel te lang duren  
door slechte wegen omstandigheden.  
Per vliegtuig is dat slechts een paar 
uur. En dan is een keuze voor transport snel gemaakt.  
Hieraan zit uiteraard een flinke kosten, en aanschaf post. 
 
Mocht u dit kerkblad als andere kerk-, of instantie in handen hebben 
en deze actie ook willen steunen of een presentatie verzorgd willen 
hebben, neem dan contact op met MAF via hun website. 
 

Greet Hoffman-Weijtze 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 

 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024. 
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar 
we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-
zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken.  
 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen 
subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te 
kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om 
een bijdrage vragen.  
 
Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek 
om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor al haar 
leden en plannen maken voor de toekomst.  

 
Jacquelina Bajema, PG.Koggenland 
Peter Verschoor, PG Zeevang-Oudendijk 
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Beste gemeenteleden 

 
Al een tijdje worden de kerkdiensten van gemeente Zeevang en van 
Koggenland gezamenlijk gevierd. Beide gemeenten geven nog wel 
afzonderlijk collectebonnen uit. Daardoor vindt nu achteraf een 
tijdrovende financiële afwikkeling plaats: Zeevang bonnen in Koggen-
land ontvangen, worden achteraf gedeclareerd door het college van 
Kerkrentmeesters van Koggenland bij de collega’s in Zeevang en 
omgekeerd. Relatief kleine bedragen worden continue naar elkaar 
overgemaakt, wat weer tot extra bankkosten leidt. Beide colleges 
hebben bij elkaar gezeten om te kijken hoe dit simpeler kan en per 
1 januari 2024 wordt de procedure als volgt: 
 
1-Gemeenteleden van zowel Koggenland als Zeevang maken het 
bedrag over naar bankrekening van CvK van Prot. Gem. Zeevang 
NL84 RABO 0367 3110 62 voor gewenste waarde van te verkrijgen 
bonnen 
 
2-CvK’s stemmen onderling af wat er besteld is en zorgen dat bonnen 
z.s.m. bij geïnteresseerden geleverd worden 
 
3-Aan het eind van de maand, maakt CvK Zeevang helft van per 
bank ontvangen bedragen over aan CvK Koggenland. We gaan er 
hierbij dus van uit, dat in de praktijk ook elke gemeente uiteindelijk 
ongeveer de helft van de bonnen ontvangt, omdat beide gemeenten 
even groot zijn. Kleine verschillen worden dus niet meer verrekend. 
 
4-Beide CvK’s blijven net als nu ieder afzonderlijk zorgdragen dat 
juiste collecte-opbrengst qua bonnen in diaconie collecte, overge-
maakt wordt naar de diaconie. 
Verder; 
-bonnen contant betalen blijft mogelijk bij leden van 1 der CvK’s 
-de oude voorraad bonnen zal opgemaakt worden, alvorens nieuwe 
besteld worden die geen ‘Zeevang’ of ‘Koggenland’ indicatie meer 
zullen hebben.  
Kortom, twee veranderingen per 01-01-2024: 
– betaling van bonnen voor beide gemeenten naar rekeningnummer   
   Cv.K Zeevang. 
– aflevering bonnen vindt z.s.m. plaats NA betaling i.p.v. andersom. 
 
Met vriendelijke groet, Commissies van Kerkrentmeesters 
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FILMAVOND: The Quiet Girl 
 
 

Op dinsdag 23 januari 2024 wordt in de kerk van Oudendijk 
de film ‘The quiet girl’ vertoond. 

 
De film begint om 19:30 uur. 
Na afloop van de film kunnen we napraten over de film onder het 
genot van een drankje.  
 
U bent van harte welkom. 
 
De glooiende heuvels van het Ierse platteland en de harmonieuze 
toon van de Ierse taal vormen de basis van dit ingetogen drama vol 
liefde. An Cailín Ciúin, zoals de titel in het Iers klinkt, was genomi-
neerd voor de Oscar voor Beste Internationale Film en gaat over het  
vinden van je eigen plek. 
 
Ierland, 1981.  
De jonge Cáit wordt naar familie op het platteland gestuurd als haar 
ouders te druk zijn met de komst van een nieuw kind. Daar wordt ze 
liefdevol opgevangen door tante Eibhlín en haar stugge oom Seán. 
Een prachtige film over affectief (liefdevol) verbinden door de donkere 
kanten van het leven heen. 
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UIT DE PASTORIE  
 
Natuurlijk dragen we ons verleden met ons mee. Het heeft ons 
immers gevormd. Het zit in ons denken en in ons doen. We hoeven 
onze geschiedenis niet te vergeten Niet te herschrijven. Niet óm te 
duiden. Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is niet anders. Maar liefst 
moet ons verleden niet ons heden gaan beheersen of onze toekomst 
onmogelijk maken. Daar is het verleden niet voor bedoeld. Dat is 
teveel eer voor het verleden. Vanuit het verleden kunnen we onszelf 
hopelijk wel leren te begrijpen om toekomst mogelijk te maken.  
 
Er zijn talloze redenen om níet voor je toekomst te kiezen. Ieder kent 
de eigen redenen. Allemaal begrijpelijke redenen om te blijven zitten 
waar je zit. Maar door te blijven staren op wat vroeger was, blokkeer 
je je eigen toekomst. Ieder weet, dat je bij het autorijden vooral door 
de voorruit moet kijken. Als je te veel in de áchter-uit-kijk-spiegel kijkt, 
kom je nergens. Daar komen ongelukken van. Kijk vooruit en zoek 
naar uitzicht in je leven. In de stilte, in gebed, in een lied, bij God. Of 
vertel een ander mens over je dromen en over je verdrieten.  
  
Maar soms vraagt het verleden een gedwongen pas op de plaats 
zoals mij vlak voor de advent is overkomen. Vanwege een 
onfortuinlijke val heb ik hoofdletsel opgelopen. Als gevolg daarvan 
mocht ik de afgelopen tijd niet werken en heb ik de advent en de 
kerst helaas aan mij voorbij moeten laten gaan. Dat is echt niet fijn 
voor een dominee die plezier in het kerkenwerk heeft. In het 
dienstenrooster zie ik mijn eerstvolgende kerkdienst nu op de eerste 
zondag van de 40-dagentijd mét een avondmaal aan tafel. Wat een 
fijn vooruitzicht. 
 
Ik moet mijn hoofd nu maar even weer wat rust gunnen. Het komt wel 
weer goed. Maar het heeft nog even wel wat tijd nodig. ‘En vooral niet 
te snel beginnen hoor’, is er al veel tegen mij gezegd. Het pastoraat 
denk ik al eerder op te pakken dan die eerste kerkdienst. Ik zie er 
naar uit om jullie weer te mogen ontmoeten. Dank voor die vele 
warme berichtjes die we ondertussen mochten ontvangen. Voor nu 
wens ik ieder een goede jaarwisseling en een voorspoedig nieuw jaar 
toe. En dat het ons allen goed moge gaan, kome wat komt.  
 
Hartelijke groet, Hans Reedijk 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

Overleden in onze kerkgemeente  
 
In Scharwoude heeft mevrouw Hilberts-Timmer op 24 oktober vorig 
jaar afscheid moeten nemen van haar man Jan Gerrit Hilberts op 88 
jarige leeftijd. Tijdens de herdenkingsdienst op zondag 29 oktober in 
de Berkhouterkerk hebben wij de heer Hilberts herdacht en is er voor 
hem een kaars aangestoken. Doordat het kerkblad voor nov-dec. al 
naar de drukkerij was konden we de heer Hilberts niet vermelden. 
 
Op 1 december jl. is mevrouw G.M.-Gerie- Groen uit Grosthuizen op 
72 jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Zaandam. Op vrijdag 8 
december was de uitvaartdienst vanuit de Berkhouterkerk waar veel 
mensen afscheid van moeder en oma Gerie namen. De dienst werd 
voorgegaan door pastor Ton Heijboer en het orgel werd bespeeld 
door Bets Conijn. Als tekst was door dochter Anita uitgezocht psalm 
23, De heer is mijn Herder. 
 
Wij wensen mw. Hilberts, zoon Dirk en dochter Anita, Menne en 
kleinzoon David van Gerie Groen, naasten, familie en allen die om 
hen heen waren veel sterkte toe om dit verlies een goede plek te 
kunnen geven. Dat er veel mooie herinneringen mogen zijn om over 
hen te blijven praten met elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden.  

 

 
Is het je nooit 

opgevallen dat 

in de natuur 

alles zijn weg zoekt 

naar Het Licht. 

 
 
 
 
Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze 
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DE ACTIE KERKBALANS  
 

Het resultaat van de actie kerkbalans 
2023 op 12 december 2023 is als volgt:  
Toegezegd is € 11.184,83 en er is  
ontvangen € 12.086,50.  
 

 
                                             Met vriendelijke groet, Jacquelina Bajema 
 
 
 

 

 WEBSITE NIEUWS  

 
De website kunt u bereiken  
onder de link:  
 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
 
Wanneer u een goede tip hebt voor ons als aanvulling van de website 
dan horen wij dat graag van u. 
 
De website alsook het onderhoud zijn in handen van Luc Carrière 

 

 

 

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  

Als het anders gaat zoals je gehoopt had, in je financiën, in je relatie, 

en zelfs een dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een probleem aan, 

schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting Hulpverlening 

vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen.  

Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-

situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

    

       HWK Hulpverlening p/a Dampten 16,   
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84  

            e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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Broodkruimels 
 

De schoonheid der aarde is niet te koop; 
zij behoort aan wie haar ontdekt, 
haar begrijpt, en haar weet te genieten. 
 
Henry Bordeaux 
 
 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 17 januari is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

Woensdag 21 februari is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie  

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

  
Donderdag 18 januari is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

Donderdag 22 februari is er een  

Dienst om 15.30 uur met  pastor Bert Glorie  

 

U bent van harte welkom. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

 

-  
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden  

oktober en november 2023. 

01 oktober        Ursem        €  68,05     Collecte voor de kerk in Israël 

15 oktober        Berkhout    €  85,25     Collecte werelddiaconaat  

05 november    Avenhorn   €  22,15     Sociaal bewogen predikanten  

                                                                                                  opleiding 

19 november     Ursem       €114,20     MAF,  collecte Flying doctors  

                                                                                                 in Soedan 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 
In de afgelopen maanden van 2023 heeft de diaconie  reacties 
ontvangen van giften die zijn gedaan. 
Als  “dank je wel” ontvingen wij kaarten van  De Zonnebloem in 
Spierdijk en Vrienden van Hospice Dignitas in Hoorn en een brief. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vanuit de HWK willen we u allen, aan het eind van dit jaar 2023 be-
danken voor uw ondersteuning. In het afgelopen jaar is weer duidelijk 
geworden hoe noodzakelijk en belangrijk het werk van de HWK is. In 
veel moeilijke situaties hebben wij door uw financiële bijdrage verlich-
ting kunnen brengen.  Waarvoor onze hartelijke dank  Vanuit de HWK 
wensen wij u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
Hartelijke groet,  
Namens de medewerkers en het bestuur van de HWK, Jos Kuin  
 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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UIT HET DAGBOEK VAN ERIKA 

 
Vluchten voor het beleven van- en voor een vrije geloofskeuze die 
Protestant is. Dit is het wat Erika gedaan heeft om niet in aanraking te 
komen met vervolging. Zij vindt het te riskant om bij haar ouders, zus 
en broer te blijven in China. Zo kwam zij in Nederland, in een vluchte-
lingenopvang/kamp wat een vervolg kreeg naar het AZC in Avenhorn. 
Hier gaf zij aan dat haar voorkeur uitging naar het bezoek aan een 
Protestantse kerk, na wat contacten en vragen kwam zij in contact 
met de Diaconie Koggenland, na een vijftal zondagen in onze kerk 
moesten we afscheid van haar nemen, de groep moest naar 
Wervershoof.  Bewonderenswaardig is haar eigen geschreven en zelf 
vertaalde dagboek van de laatste tijd in Avenhorn, hieronder vermeld. 
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PASTORAATGROEP 

Voorlopig zijn de feestdagen even voorbij. Voor ons als pastoraat-
groep is december best een drukke maand geweest. Zondag 3 
december jl  werd de kerkdienst in Ursem in verband met ziekte van 
ds. Hans Reedijk geheel door ons verzorgd. Verder oefenden velen 
donderdagen kerstliederen met de cantorij en zongen in Beets tijdens 
de kerstnachtdienst. Daarna was de kerstmorgen in de Berkhouter-
kerk door ons als pastoraatgroep in samenwerking met de organist 
opgezet, compleet met een uitgebreid liturgieboekje. Bij dit schrijven 
kunnen we nog niet zeggen of het een geslaagde gezins- 
samenzang-kerkdienst is geweest. Maar…wie weet was u erbij en 
heeft u naar hartelust veel bekende kerstliederen kunnen zingen. 
Het nieuwe jaar zet ons direct weer voor een nieuwe uitdaging, 
namelijk de Nieuwjaarslunch in de Berkhouterkerk. op zondag 14 
januari a.s. We hopen op veel aanmeldingen dus ook op die van u. 
 
 

Als je onderweg vriendschap, 
tederheid en poëzie wilt vinden, 

neem ze dan met je mee. 
 

Georges Duhamel 
 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
Joke Admiraal-Haksteen, 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Ineke Weinreich-Verkaik en  

Greet Hoffman-Weijtze. 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 
 
 
 
 
Zondag 14 januari: Nederland samen tegen armoede. Vanwege 
een groeiend armoedeprobleem in Nederland kan een miljoen 
mensen nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Kerk in Actie helpt 
mee de acute nood te bestrijden met de Voedselbank en Schuld-
HulpMaatje om mensen uit de schulden te helpen. 
 
Zondag 21 januari: Kennis over pionieren voor iedereen beschik-
baar. Hiermee kan via online modules doorgegeven worden hoe we 
samen het Christelijk geloof in andere vormen en op andere plekken 
gestalte kunnen geven. 
 
Zondag 28 januari: KIKA. Voor veel kinderen vallen hun toekomst-
dromen in duigen omdat ze kinderkanker krijgen. Maar ook steeds 
meer kinderen genezen dankzij wetenschappelijk onderzoek. Graag 
willen we dat alle kinderen die kans krijgen. 
 
Zondag 4 februari: Beter bestand tegen klimaat verandering. 
Bangladesh en veel meer landen krijgen te maken met cyclonen en 
overstromingen. Stijging van de zeespiegel zorgt voor verzilting van 
de landbouwgrond. Ze leren met nieuwe methodes hun producten te 
verbouwen. De dorpsgemeenschappen leren ook met waar-
schuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op 
rampen. 
 
Zondag 18 februari: Omzien naar gevangenen.  
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet om te 
oordelen, maar om barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken 
we [ex-]gevangenen, tbs-patienten en hun familie een helpende hand 
om te werken aan herstel.  
  
  
 .  
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
 
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U 
kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 

Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan 
het eind van het CONTACTgedeelte.  
 

 
 
                                                                                
01 november  Mevrouw  R. Leeflang- Bron 

18 november  Mevrouw  M.W. Veldhuisen- Buijs 

27 november  Mevrouw C.Worp-Naber 

29 november Mevrouw H.Smit- van der Veer 

30 november  De heer W.van der Ploeg 

03 december Mevrouw G. Hoffman-Weijtze 

05 december  Mevrouw R. Zomer-van Klaveren 

24 december  De heer P.R. Kramer 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  70+  
 
JANUARI 
05 jan. dhr. C. Damen, Oliemolen 8, 1622JJ Hoorn 
06 jan. mw. P.P.Lammers-Mierop, Elf Oktoberstraat 5, 1645VA  

 Ursem 
07 jan. mw. T.J. Koeman-Koeman, Oosteinde 73, 1647AD Berkhout  
09 jan. mw. G. Leeflang-Bron, Kolblei 306, 1633DX Avenhorn  
09 jan. dhr. C. Veldhuisen, Boogfries 13, 1648HB De Goorn  
10 jan. dhr. K. Knol, Bobeldijk 98, 1647CK Berkhout  
16 jan. dhr. C.J. Booi, Kerkebuurt 177, 1647ME Berkhout  
20 jan. mw. M. Berkelaar, Zuidermeerweg 31, 1652CS Zuidermeer  
22 jan. mw. H. Andeweg-van Heck, Kantbeugel 103, 1648HR 
                         De Goorn  
23 jan. mw. G. Driesse-Bij ’t Vuur, D.Kampstraat 14, 1634 EJ  

       Scharwoude  
27 jan. mw. A. Brouwer, Berkenlaan 12, 1647AV Berkhout  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEBRUARI 
02 feb. mw. E.T. Ootjers-Helder, Slagterslaan 6,1647CA Berkhout  
10 feb. dhr. H.C. Rink, Kantbeugel 133, 1648HR De Goorn  
14 feb. dhr. H. van Dok, T.v.d.Meerstraat 12, 1634EG Scharwoude  
17 feb. mw. C.L. van der Hoek-Vink, Gabriëlstraat 7, 1645SP Ursem  
21 feb. mw. H. Weissenbach-Tuls, Berkenweide 20, 1647BH  

      Berkhout  
21 feb. dhr. P.M. Ootjers, Slagterslaan 6, 1647CA Berkhout  
27 feb. mw. W. Dolfing-Kuiper, Dirk Laanstraat 12, 1647AR Berkhout 
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GA MEE  jaarthema voor 2024  
 
1001 kerken- of 1?  
“Ga mee”  
Het is een tijd voor een ander geluid, onderstreept het nieuwe 
jaarthema van de Protestantse Kerk, “Ga mee!” 
Mee in Gods wereldwijde beweging. 
Dus: eenheid onder gelovigen in Nederland, maar ook verbondenheid 
met de wereldwijde kerk. We zijn allemaal kinderen van dezelfde 
God. 
 
Marusja Aangeenbrug, redacteur van het blad Petrus. 

 
 
GA MEE, MET GELOOF, HOOP EN LIEFDE. 
Hij ging met hen mee en bleef bij hen. 
Lucas 24:29b 
 

 
“De kerk staat niet midden in het dorp 

om slechts één dag van de week 
gebruikt te worden” 

“De kerk heeft iets te melden en 
 dat lukt alleen als we dat samen doen.” 

Doe en Ga mee. 

 
 
 

Zegen ons 
met medemensen 

die weten wat vrede is: 
een plek onder de zon 

voor iedereen, 
vrijheid die ruimte maakt 

voor de ander. 
Help ons om 

zulke mensen te zijn. 

 
Uit een gebed om vrede van het Coventryberaad. Dit is een wereld-
wijd netwerk van kerken en kapellen waar wekelijks wordt gebeden 
voor vrede en verzoening.coventryberaad.nl 
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NIEUWJAARSGEBED VAN EEN DORPSDOMINEE 

 
Ik smeek U, Heer och help dit jaar 
ook mij, Uw arme knecht. 
Ik breng er anders, naar ik vrees 
maar weinig van terecht. 
Men gaf mij vaak al – zij ’t bedekt 
mijn fouten te verstaan. 
Ik preek naar Jansen’s smaak te licht, 
die blijft nu zondags thuis… 
Voor Pieters ben ik weer te zwaar, 
ook die mijdt dus uw huis! 
Ik kon, zo meent een zeker deel, 
best positiever zijn.        Het andere deel zegt: Houwen zo 

 U wordt ons aars te fijn! 
Op huisbezoek bij buurman Smit 

sta ‘k voor een gesloten deur: 
Dat zit ‘em in de politiek 

of juister in de kleur. 
Ik volley zondags met de jeugd 

dacht, dat dit christelijk was. 
Maar juist de christelijken roepen boos: 

‘Zulks komt toch niet te pas!’ 
Voor ‘d ene ben ik te gewoon, 

ben ik véél te weinig, Heer. 
De andere vindt me weer verwaand. 

Ik weet het echt niet meer! 
Zingt er een koor in onze kerk 
en is die half gevuld, 
dan roept het hele koor glashard: 
Da’s dominee z’n schuld! 
Och Heer, ik ben het soms zo moe, 
’t geroddel en gedaas. 
Niet zij, de mensen, maar Gij o Heer 
zijt toch alleen mijn Baas!? 
Wanneer ik U slechts dienen mag, 
Zo hoor dan naar mijn bee 
en steun mij in m’n wond’re ambt 
van dorpse dominee. 

Met dank aan mw. Annie Koole-Bakker 
Uit het Purmerenderkerkblad van jaren her. 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

TIJD  EN ZONDAGSRUST 
 
2023 Is een gesloten boek geworden met goede, minder goede of 
zelfs trieste herinneringen. De tijd lijkt mij tegenwoordig steeds sneller 
te gaan. Misschien wel doordat ik ouder wordt of komt het toch door 
de jachtige maatschappij, door van wat er van de mensen gevraagd 
wordt. Met alles wat we zo nodig moeten doen. Met winkels die 
dagelijks open moeten zijn van vroeg tot in de late avonduren.  
 
Zondagsrust? Ik vond en vind het nog steeds heerlijk. Een hele dag 
de tijd voor zondagsrust! Aan de andere kant waren er in mijn jeugd 
uiteraard de nodige verplichtingen die ik vanuit best wel vrij streng 
Gereformeerde thuis had.  Op zondagmorgen een half uur lopen naar 
de Pauluskerk in Amstelveen waar ik toen woonde. Op de fiets was 
er niet bij.  Het hield voor mij ook in dat ik niet naar het zwembad 
mocht op een bloedhete zomerdag en niet schaatsen op een 
prachtige winterdag. Tijdens de wandelingen op een zomerse 
zondagmiddag met mijn ouders en  broertje, mocht  ik dan per gratie 
op de step. Een  ijssalon die open was, werd voorbij gelopen. Kopen 
op zondag was taboe. Hoe anders zijn de zondagen deze tijd. 
 
Zondagrust was er niet voor iedereen uiteraard, want zorg- en zieken-
huizen blijven zorg geven. In de jaren dat ik zelf in de, toen nog 
‘bejaardenzorg’ werkte zoals het heette, waren mijn diensten ook wel 
op zondag. U kunt zich misschien voorstellen dat het bij mij als 
jongere best wel hersenspinsels heeft gekost. Want het was toch 
werken op zondag. Echter door goed te berederneren was mijn 
besluit heel duidelijk: In de kerk zitten en dan te weten dat… “Onze 
Lieve Heer zou het een kwalijke zaak vinden als ik geen zorg zou 
geven aan een zieke of oudere medemens op de zondagen.”  
 
Onze levenstijd werd en wordt gevuld met diverse ontwikkelingen van 
auto’s, vliegtuigen, telefoon, filmcamera en videoapparatuur, televisie 
van zwart-wit naar kleurbeeld, de typemachine werd computer. De 
TomTom in de auto is achterhaald door de GPS op de mobiele 
telefoon die gewoon een zakcomputer en tegelijkertijd  fototoestel is. 
Selfies, facebook, whatsapp. Polshorloges zijn met technologie van 
nu uitgerust van hartslag registratie tot zelfs je boodschappen in de 
winkel betalen via dat horloge. Alleen even instellen en op de juiste 
kleine knopjes drukken. Snapt u het nog allemaal deze huidige tijd? 

http://troostgeschenk.wordpress.com/2012/03/08/tijd/
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Privacy? Nou echt niet. Voor je het weet ben je, in een paar minuten 
wat media betreft, de hele wereld over. We merken het allemaal aan 
het nieuws. Tijd?...voorbij in een paar seconden. 
  
Helaas zien we deze tijd, nog steeds, respect verdwijnen en  meer en 
meer harder geweld toenemen. Geen wonder dat mensen soms 
zeggen dat ze soms terugverlangen naar de rust van weleer. Een 
dorp of wijk waar je iedereen kende, gehoorzaamheid en spaar-
zaamheid. Toch is het niet goed om die tijd alleen maar op te 
hemelen. Willen we dan ook terug naar de tijd van de armoede, 
uitbuiting en gebrek aan goede gezondheidszorg? Dat zijn zaken 
waarin in vele opzichten heel veel verbetering is gekomen. Door al 
die technologie, studies en soms jarenlange onderzoeken is onze tijd 
met kwaliteit van leven wel heel veel beter geworden. 
 
Toch blijf ik me vaak afvragen: “wat is tijd.” Tijd is het benutten van 
ruimte en leven. Tijd is dus juist gebonden aan ons en ieders leven. 
Hoe benutten we onze dagen tijdens ons leven op aarde. Want zou je 
niet op aarde leven, dan hoefde je geen tijd te ervaren. Eigenlijk is op 
dit moment het aller belangrijkste dat je beseft dat, wat je vandaag 
aan tijd hebt, morgen niet meer aanwezig kan zijn. 
 
Tijd is vluchtig: De tijd is voorbij gevlogen! Voor anderen kan tijd in 
sommige gevallen niet snel genoeg gaan. 
Tijd… tijd vrijmaken.. tijd nemen… tijd benutten… en nog mooier: Tijd 
delen… met een ieder die je lief en dierbaar is. 
Ik neem de tijd om jou te leren kennen, om jou te ontmoeten, om jou 
lief te hebben, om jou te omarmen, om jou aandacht te geven, om jou 
te troosten, om naar jou te luisteren, om samen met jou plezier te 
maken, om het leven met jou te vieren.  
 
Als we met elkaar op die manier het nieuwe jaar in gaan wordt er 
zeker weten, niet met tijd gemorst, want: 
“Ook de tijd van vandaag zal eens oude tijd worden.” 
En, hoe zullen de mensen van later dan over onze tijd van nu en het 
heden denken? 
 
Ik wens u allen  
“een voor zover mogelijk gezonde, goede en mooie tijd in 2024 toe.”  
 
Greet Hoffman-Weijtze 
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JEUGD VAN NU 
7 wijze weetjes over Driekoningen 
 
Driekoningen is een Christelijke feestdag 
die elk jaar op 6 januari wordt gevierd.  
Wist jij dat met dit feest de ‘Kerstkring’  
wordt afgesloten? Die begint met de  
nachtmis op kerstavond en duurt twaalf dagen.  

 
Wie na Driekoningen nog kerstversiering in huis heeft, pech heeft. 
Dat brengt ongeluk zeggen ze. 
 
De drie koningen de drie Wijzen uit het kerstverhaal zijn die ge-
schenken aanbieden. Ze heten Caspar, Melchior en Balthasar en 
brachten goud, wierook en mirre. 
 
In sommige landen zoals Spanje en Frankrijk Driekoningen nog 
steeds groot gevierd wordt. Het is in die landen een kinderfeest dat 
lijkt op ons Sinterklaasfeest. Een paar weken voor Driekoningen 
schrijven kinderen een brief naar de drie koningen. In die 
brief vertellen ze wat ze willen hebben. 
 
Er in Spanje en Frankrijk een driekoningenbrood gebakken wordt met 
een boon erin. Wie de boon vindt, is die dag de baas. 
 

Kinderen  in Italië verkleed gaan als 
koningen en met een ster zingend langs 
de deuren gaan om snoep op te halen. 
Na de optocht zetten ze hun schoenen 
en cadeautjes voor de koningen en hun 
kamelen onder de kerstboom. De 

cadeaus worden gebracht door een 
lelijke, oude maar vriendelijke heks: La 
Befana. 

 
Volgens de legende is La Befana benaderd door de drie wijzen, een 
paar dagen voordat Jezus Christus geboren werd. Ze vroegen naar 
de route, maar deze wist zij ook niet. 's Nachts bleven de mannen 
slapen en vroegen haar om mee te gaan op hun reis. Ze sloeg dit 
aanbod af, maar bedacht zich later en ging op zoek. Ze kon alleen de 
drie wijzen en Christus niet vinden en zoekt nu nog altijd. 
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Over de Kameel 
 
De Driekoningen Caspar, Melchior en Balthasar reden op kamelen. 
In woestijnlanden is de kameel een zeer hoog gewaardeerd dier en 
dat was ook zo in de Bijbelse tijden. Het dier kan zware lasten dragen 
en een afstand afleggen van vijftig kilometer per dag met een last van 
bijna een halve ton. De kameel kan ook heel lang zonder voedsel of 
water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het haar van de kameel werd geweven in stof en gebruikt voor het 
maken van tenten en zadeltassen. 
 
Johannes de Doper droeg een profetenkleed, geweven van 
kameelhaar. Zijn lederen gordel was waarschijnlijk gemaakt van 
kamelenhuid. Die huid werd ook gebruikt voor het maken van 
oorlogsschilden, voor harnassen, zadeltassen, flessen en sandalen. 
-Mattheus 3.4- 
 
Een kameeltent, doorgaans gebruikt als een vrouw per kameel 
reisde, omvatte een groothouten geraamte, dat over de bult paste. 
Het geraamte was bedekt met helder gekleurde stof of tapijt, als de 
kameel was gezadeld. –Genisis 31,34- 
 
In een gevecht, waarin David vocht en overwon, ontkwamen 
“vierhonderd jonge mannen die kamelen bereden” aan de dood.- 1 
Samuel 30,17- 
 
Bronvermelding: Ark boeken dieren uit de Bijbel 
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SAMEN 
 
Het menselijk lichaam is één geheel, maar bestaat uit veel delen. En 
al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. 
Dat kan je lezen in het Bijbelboek1 Korintiërs 12:12. 
 
Waarschijnlijk heb je onderstaande vragen nog nooit bedacht. 
*Stel je voor dat je lichaam vol zit met ogen, of met oren! 
*Hoe zou dat eruit zien? Zou dat handig of onhandig zijn? 
Tja, dat is een mooi ding om over na te denken. 
 
Als het lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet 
kunnen horen. En als het lichaam alleen maar uit oren bestond, dan 
zouden we niet kunnen ruiken. 1 Korintiërs 12:17 
 
In een lichaam heeft ieder lichaamsdeel een eigen taak. Met je ogen 
zie je wat je wilt knutselen en met je handen knip je. Met je oren 
horen we muziek, en met onze handen en voeten trommelen we het 
ritme mee. Alle lichaamsdelen werken samen zodat je lichaam goed 
kan werken. Zo is het ook in de kerk of in een gezin. Hoe is dit in jouw 
familie? 
 
God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies 
zoals hij dat wilde. 1 Korintiërs 12;18. 
 
Samen,  maar hoe is dat met de kerk? 
In heel de wereld zijn er mensen die samenkomen omdat ze in Jezus 
geloven. Soms is dat in grote kerken en soms in klein groepen. Al 
deze mensen horen bij elkaar net zoals alle lichaamsdelen bij een 
lichaam horen. Hoe verschillend we ook zijn, we horen bij elkaar 
omdat we bij Jezus horen. 
Hoe mooi zal het zijn als we geen onderscheid en geen ruzie meer 
maken omdat het ene geloof net even anders is dan waar jij mee bent 
opgegroeid. Gewoon: allemaal samen! 
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Samen vieren 
Misschien zijn er in jouw woonplaats ook wel meerdere soorten 
kerken. Ben je weleens in die andere kerken geweest? 
Soms is het moeilijk om elkaar te begrijpen of samen te werken als je 
anders bent. Het kan ook heel leuk zijn om iets te leren van iemand 
die anders is dan jij. 
 
En…wellicht heb je wel vrienden en vriendinnen met een ander 
geloof. Hoe voelde dat? Was het leuk? Was het moeilijk? 
 
Het geeft niet als je het moeilijk vindt om mensen te begrijpen die 
anders zijn. Je hoeft niet met iedereen te spelen en je hoeft het ook 
niet met iedereen eens te zijn. 
God zegt wel: Ik wil niet dat het ene deel van het lichaam zich 
belangrijker vindt dan het andere deel. Iedereen is even belangrijk.  
 
Goed nieuws 
We hoeven dit niet alleen te doen. God helpt ons, ook al voel je dat 
soms niet zo. Als je iets moeilijk vindt, mag je het Hem altijd vertellen 
en Hem vragen om je te helpen. 
Dan doe je even je handen samen en je ogen dicht voor een gebedje. 
 
 
Ik dank u voor de kerk 
en dank u voor familie. 
We zijn allemaal anders 
maar we houden van elkaar 
Want we horen bij U 
ook al lijkt dat soms raar. 
Allemaal anders 
maar toch met elkaar. 
Amen. 
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Weetjes over januari en februari  

* Nieuwjaarsnacht schoon en klaar beduidt een vruchtbaar jaar. 

* Schijnt de zon op nieuw jaar, dan komt er een goed appeljaar. 

De maand januari heeft niet altijd bestaan. Bij de Romeinen be-
stonden de maanden januari en februari niet. De twee maanden van 
de winter werden door de Romeinen niet als volwaardig beschouwd, 
het was een maandloze periode. Toen de Romeinen de maand 
januari dan toch in het leven riepen, kreeg ze haar naam van de 
beschermgod Janus. Deze god was de god die op alle deuren, 
poorten en openingen lette. Januari opent dus het jaar, het is de 
maand van de overgang, van een nieuw begin. Maar Janus is de god 
die afgebeeld wordt met twee gezichten, elk een andere kant 
opkijkend. Janus is dus de god van het verleden en van de toekomst. 
De perfecte god om het nieuwe jaar mee te starten en het oude af te 
sluiten. 
 
* Januari is een maand van 31 dagen 

* Als het Driekoningen is in ’t land, komt de vorst in het vaderland. 
* Als het vriest op Driekoningendag, dan vriest het dertien weken   
   lang. 
 
Februari 
Dit jaar heeft de maand februari 29 dagen omdat 2024 een schrik-
keljaar is . De andere jaren zijn dat  28 dagen. Elk jaar dat deelbaar is 
door 4 is een schrikkeljaar  Het volgende schrikkeljaar is in 2028. 
Wanneer je op de schrikkeldag 29 februari geboren bent vier je je 
verjaardag op 1 maart. Je bent en blijft uiteraard wel uniek. 
 
Woensdag 14 februari is het Valentijnsdag. 
Valentijn komt van de Latijnse naam Valentinus, die verband houdt 
met het woord valens, dat 'krachtig' betekent. Valentinus was de 
naam van twee heiligen uit de derde eeuw, die herdacht worden op 
14 februari. Er is weinig bekend over deze heiligen. 
 
Carnaval begint dit jaar op zondag 11 februari en eindigt op dinsdag 
13 februari. Carnaval is ontstaan in de oertijd. Oermensen maakten 
lawaai om boze geesten te verjagen en dansten om de lente te 
verwelkomen. Binnen het christendom krijgen deze rituelen een 
plekje voor de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen. 
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WINTERDOORSTREEPPUZZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOCOLADEMELK          SKIEEN 

ERWTENSOEP           SLEE 

HANDSCHOENEN           SNEEUW 

IJS               SNEEUWBAL 

IJSBAAN              SNEEUWPOP 

KOUD              SNEEUWVLOK 

KRUIK              VORST 

LANGLAUFEN            WINTER 

MUTS              WINTERJAS 

OORWARMERS           WINTERPRET 

SCHAATSEN            WINTERSLAAP 

SJAAL              WIT 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht 

rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, 

kunt u zelf contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299 - 78 04 82 

e-mail: predikant@pg-koggenland.nl 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

URSEM: 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                       072-50 21 360 

Noorddijkerweg 86,    e-mail: waadmiraal@hetnet.nl 

SPIERDIJK: 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

BERKHOUT: 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

AVENHORN: 

mw. C. (Ineke) Weinreich- Verkaik                    0229-70 23 62 
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl 

mailto:predikant@pg-koggenland.nl
mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@pg-koggenland.nl       06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwlamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Kerkbalans Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL71 RABO 0307 6328 22  

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ 

voor MAART en APRIL 2024  

graag vóór 15 februari a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      
telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Petra La Grouw-Heij,     
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
 

Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl      tel: 0229-56 15 91 

 

 

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 

  

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:petraheij@outlook.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

 
JANUARI–FEBRUARI 2024 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 
 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
Voor het komende kerkblad 

 
Het thema voor het komende kerkblad:  

 

Ontluiken 
 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 12 februari 2024 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 
 

 

 

 

Gezellige High Tea bij de Prinsenstichting 
 
Cliënten van de dagbesteding van de Prinsenstichting  maken en 
serveren een High Tea, in samenwerking met Club- en Buurthuiswerk 
van de Gemeente Edam-Volendam. 
 
Kosten € 12,50 incl. onbeperkt koffie/thee en diverse zoete en hartige 
lekkernijen. 
 
De volgende data staan daarvoor gepland : 
25 januari 2024, 25 april 2024 en 25 juli 2024. 
 
Locatie : Dagbesteding van de. Prinsenstichting, Seevancksweg 94C 
te Oosthuizen. 
 
Aanmelden via info@cbwedamvolendam.nl of 0299-363328. 
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OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE. 
 
Op 9 november 2023 is overleden Mevr.Tineke Timmerman-Dolfing. 
In haar rouwcirculaire stond de zin  
 

Zij leefde een eenvoudig bruin leven.  
Zo zal ze ook in onze herinnering voortleven. 

 
Tineke is na kort ziekbed overleden op de leeftijd van 69 jaar. 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe om dit verlies een goede plek 
te kunnen geven. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vredeswens 

 
Goede God, 

Wie open staat voor Uw vrede, 

staat op een heel andere wijze tegenover mensen. 

Wie open staat voor de mensen 

Staat op een heel andere wijze tegenover U God. 

Wie open staat voor God én de mensen 

Staat op een heel andere manier tegenover zichzelf: 

Vrij, bevrijd, bevrijdend, zoals Jezus zelf was. 

Wij bidden om die vrede, 

Vanaf vandaag 

Om het door te geven aan elkaar 

De toekomst tegemoet. Amen. 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

 
VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen 
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat 
namen worden voorzien van adressen.  
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, kunt u dit 
doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in 
de rug te geven. 
 
05 november  Mevrouw S. Wijkstra uit Oosthuizen 
12 november  Mevrouw.W.Imthorn uit Oosthuizen 
26 november  Familie Laan uit Middelie 
 
 
 

JUBILEA   
 
Op 9 januari zijn 60 jaar getrouwd: 
De heer en mevrouw L.A. Kastelein-van Driel, 
Molenkolkweg 1, 1474 HC Oosthuizen 
 

 
 
 
 
 
Verjaardagen 80 jaar of ouder 
 06 febr. mevr. J. F. M. Koole-Burggraaf, IJsselmeerdijk 4a, 1474 MX  

Oosthuizen 
06 febr. dhr. J. Bakker, Beets 116a, 1475 JH Beets 
16 febr. dhr. J. Haan, Wieringenlaan 37, 1132 MB Volendam 
17 febr.  mevr. C. Haan – van Tiel, Wieringenlaan 37, 1132 MB  

  Volendam 
25 febr.  dhr. L.K. Schuitemaker, De Wijzend 195, 1474 PL  

    Oosthuizen 
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OPRUIMEN  

Opgeruimd het nieuwe jaar in. Dan denken we meestal aan materiële 
zaken, kamers, schuren, huizen bureau, of administratie dat opge-
ruimd moet worden. 
Het is prima als iemand goed functioneert met veel spullen om zich 
heen, en de andere medebewoners er geen hinder van ondervinden.  
 
Maar opruimen is ook met schone lei beginnen. Een goed voornemen 
echt volhouden, het goed maken met iemand waar je een dispuut 
mee had, een gewoonte of hobby die uit de hand gelopen is 
temperen of een serieuze verslaving aanpakken. 
Bepaalde gedachten waar je maar over blijft malen: “Ben ik wel goed 
genoeg? 
 
Ik kan niets, de andere is altijd beter? Waarom overkomt mij altijd....” 
Deze vragen of patronen kun je neerleggen in de handen van wie 
hulp verwacht, je kunt de handen vouwen of in je omgeving hulp 
zoeken.  
 
Ook jezelf de waarheidslievende vraag stellen: “Wat wil ik verande-
ren, wat kan en wil ik opruimen. Hoe moeilijk dit ook lijkt en soms 
onmogelijk, ieder poging klein of kwetsbaar kan het begin zijn van 
een gewenst resultaat. 
 
 
Nelleke Stroo 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

Wereldverbeteraars 
 
Je zult nooit mijn naam ooit vinden 
bij die van de wereldverbeteraars. 
Die heldenstatus zal ik niet winnen 
dat is duidelijk, klip en klaar. 
 
Medailles passen niet bij mij, 
ik hoor bij de schervenruimers 
die na de zoveelste heldendaad, 
opruimen wat de held achterlaat. 
 
Helden heeft de wereld nodig 
om veranderingen te forceren. 
Dat past me niet, is niets voor mij 
pas bij het opruimen ben ik er bij. 
 
Het leven wordt eerst weer leefbaar 
na het werk van mensen zoals ik. 
Onzichtbaar strijken wij alles glad 
zodat het leefbaar blijft in dorp en stad. 
 
Rita Arends 

 
 
 
 
 
 
 
BROODKRUIMELS 

 
Geniale mensen zijn zelden ordelijk, 

ordelijken zelden geniaal. 

 
ALBERT EINSTEIN 
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ANBI-instellingen 
 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
 
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 

 

DE DIACONIE  - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij Ted Landaal of Peter Verschoor. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 

 
 
Actie Kerkbalans 2023-2024 
 

Voor 2023 is een bedrag toegezegd van 
€19.670,73. de teller nu op €16.735,73. 
 
De kerkrentmeesters (financieel beheer             
van de kerkelijke gemeente) zijn 
uiteraard heel blij met de grote 
bereidheid om bij te dragen in de kosten 
van onze gemeente. 
Intussen zijn de voorbereidingen voor 
Kerkbalans 2024 al van start gegaan. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel nr 06-25081550 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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Collecte rooster JANUARI  EN FEBRUARI 

Diaconie: Vakantiebureau 
07-1 De collecte is bestemd voor het Vakantiebureau. Het vakantie-
bureau is een diaconale instelling van de Protestantse Kerk. Het 
organiseert vakanties voor ouderen en voor mensen die niet zo gauw 
uit eigen beweging op vakantie gaan omdat ze extra hulp nodig 
hebben. Die hulp wordt geboden door een groot aantal vrijwilligers en 
door gediplomeerde verpleegkundigen.   

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
21-01 Diaconie: Verpleeghuis Lindendael 
De collecte is bestemd voor verpleeghuis Lindendael. Lindendael is 
centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn. 
Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen. 
Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er 
terecht. 
 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
28-01 Diaconie: Rudolphstichting 
Rudolphstichting in De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan 
zo’n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige 
leefomgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen. 
Onderdeel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de 
ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en 
hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp 
wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat 
meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien. 
 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
11-02 Diaconie: Kerk in Actie, Vluchtelingenwerk 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. 
Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 
religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid 
stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een on-
zekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen 
en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een 
betere plek. 
 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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25-02 Diaconie: De Regenboog 
De Regenboog. Verslaving en psychische problemen gaan vaak 
hand in hand en ze maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog 
Groep wordt iemands verslaving geaccepteerd en (ex)-verslaafden 
een buddy geboden. Ook iemand met een psychiatrische achtergrond 
kan een maatje krijgen. De Regenboog motiveert hen om structuur 
aan te brengen, talenten te ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te 
versterken. 
 Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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Colofon 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299 780 482  
                                                            e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4          
           1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (diakenen)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis  (kerkrentmeesters) tel. 06-19 12 47 58 

kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58

            

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim 
en Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Kwadijk, Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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 Ursem                Berkhout 

 Avenhorn                       Kwadijk 
   
 
              

 
 
 
 

   

 

 

 

 
            Oosthuizen                  Oudendijk 

   
            Beets 

   

 
   

Januari - Februari  2024 editie 1 
 

 
Kerkblad van 
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