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De tijd vliegt voorbij 

  
 

Mensen van voorbij zijn wij, 

tijd vliegt om voor we het weten, 

werken, slapen, opstaan, eten, 

mensen tussen plicht en vrij, 

maken keuzes en beslissen, 

weten zeker, blijven gissen, 

zijn bang, boos, bedroefd of blij, 

binnenin, soms ook te kijk 

zijn soms beide: arm en rijk. 

 

 

Vragen: raak ik jou? Jij mij? 

toetsen, peilen, voelen, zien: 

gaan we samen op misschien? 

Jaren stapelen op rij 

Zomer, herfst en winter, lente. 

Dit te weten is de rente: 

Wat veraf is, is dichtbij. 

 
 
 

Joke Verweerd 
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KERKDIENSTEN    
 

 

  Protestantse Gemeente   

  Zeevang – Oudendijk 
 

 
 
Datum   tijd    plaats       voorganger    organist 
 
01 sept. 15.30 uur  Oosthuizen     ds. H.Reedijk         Ars Musica 
                                Middagdienst                            
 
08 sept. 10.00 uur   Berkhout   ds. H Reedijk     dhr. J. Stens           
                            
15 sept. 10.00 uur   Edam               ds. H.Reedijk             

 Vredesdienst                                              
 
22 sept. 10.00 uur   Avenhorn      ds. O.van Dongen   mw.  
             D.Schuijtemaker 
 
29 sept. 10.00 uur   Oudendijk        ds. Hoogstrate         mw.  
                                     D.Schuijtemaker
  
 06 okt.  10.00 uur   Ursem      ds. M.Kraak           mw. B.Conijn
        
13 okt.   10.00 uur   Beets               ds. H.Reedijk dhr. J. Stens          
   
20 okt.   15.30 uur  Ursem            ds. H.Reedijk         dhr. J. Stens  
        Najaarsvesper          
   
27 okt.   10.00 uur   Oudendijk        mw. T.de Boer         mw. B.Conijn 

                                Hervormingsdag 31 oktober   
 
03 nov.  10.00 uur   Avenhorn         ds. H.Reedijk     mw. D.Schuijtemaker 

                                Allerzielen 
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Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder 

uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te  

blijven drinken en gezellig na te praten. 

U bent van harte welkom. 

 

 

 
 
 
Van Harte Welkom Bij Ons 
 
Het komt momenteel steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp 
of plaats, op de zondag een kerkviering is. 
Wanneer u behoefte heeft om op de zondagochtend mensen te 
ontmoeten, samen te zingen en samen te bidden voor de nood in de 
wereld in deze periode, samen een kopje koffie of thee te drinken en 
een praatje te maken na de dienst, kom dan gewoon binnen op de 
ochtenden die vermeld staan in onze lijst van kerkdiensten.  
Samen, met elkaar in deze tijd, hoe mooi kan dat zijn. 

 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:      Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:    Berkhouterkerk, Kerkebuurt 172, 1647 ME  
Avenhorn:     De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:    Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:      Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:    Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:    Kwadijk 87, 1471 CE 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

ALGEMEEN NIEUW 

 
CREATIEF SAMEN KAARTEN MAKEN 
 
In de maand oktober willen we als gezamenlijke activiteit kaarten 
gaan maken. Voor materiaal – kaarten met envelop, stickers, dozen 
plaatjes en gesneden kaarten, versieringen en plakstiften- wordt 
gezorgd. Het is wel handig als u uw eigen schaar, snijmat meeneemt 
met eventueel andere handige apparaatjes die u graag gebruikt. 
 
Wanneer: Dinsdagochtend 15 oktober om 10.30 uur. 
10.30- 11.00 uur drinken we in de consistoriekamer in de kerk van 
Ursem  koffie, thee met wat lekkers. 
Daarna gaan we in de kerkzaal creatief aan de slag. 
 
Van 12.30-13.30 uur gaan we gezellig lunchen met elkaar in de 
consistoriekamer. 
 
Van 13.30 tot 15.00 uur gaan we terug naar de kerkzaal en maken 
de nodige kaarten af. 
 
 
 
Heeft u zin om mee te doen? 
Er is plaats voor 12 personen. 
 
 
 
Wel graag aanmelden voor deze activiteit bij: 
 
Ada van der Roest- van den Broek  tel. 0229- 50 52 39 
of Greet Hoffman-Weijtze                  tel. 0229- 56 15 91 
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UIT DE PASTORIE      

 
Inzake de vakantie van ds. Hans Reedijk leest u in deze editie geen 
woordje uit de pastorie. 
 
 
 
 
 

 
VANUIT DE  KERKENRADEN 
 
Ds. R. Erkelens. 
 
Heel veel jaren hebben wij als kerkgemeente een beroep kunnen 

doen op ds. Rien Erkelens als gastpredikant. 

Op zondag 4 augustus jl. zou ds. Erkelens voorgaan in een 

gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Koggenland en 

Zeevang-Oudendijk in de Groene toren in Avenhorn. Wij ontvingen 

die week een bericht van verhindering. Door gezondheidsproblemen 

heeft ds. Rien Erkelens per direct alle werkzaamheden moeten 

stoppen. 

Als kerkgemeente zeggen wij hem veel dank voor alle mooie diensten 

waarin hij als predikant is voorgegaan. Vanuit onze gemeente 

wensen wij hem en zijn naasten heel veel sterkte toe voor de 

komende periode. 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 

 
In Spierdijk is op 9 juli jl. overleden mevrouw G.-Geertruida- Drentje 
op de leeftijd van 68 jaar. Op zaterdag 13 juli was in kleine kring de 
afscheidsdienst in crematorium de Waertse Landen. In deze dienst 
ging ds. Hans Reedijk voor tot steun voor allen die zij achter laat. 
Op de rouwkaart stond het onderstaande toepasselijke vers. 

 

Het werd avond. 
Zijn wij uitgevochten, vroeg de vrouw. 

Wij zijn uitgevochten, zei de engel 
En hij tilde de vrouw op en hield haar tegen het licht 

en zei: je bent doorzichtig, nu. 
Laat me maar los, zei de vrouw 

en de engel knikte en liet haar los. 
 

 
 
 
 
 
Op 19 juli is overleden mevrouw J.E.-Jane-van der Horst-Todd uit 
de Berkenhof in Berkhout. Zij mocht de leeftijd van 87 jaar bereiken. 
Nadat het denken wat moeilijker werd is zij verhuisd vanuit 
Oegstgeest waar zij actief bij de kerk betrokken was, naar Berkhout, 
meer in de buurt van haar zonen. Mevrouw kwam regelmatig bij de 
kerkdiensten in de Berkenhof. Hermien bezocht haar vanuit het 
pastoraat. Er lag soms een boekje met korte verhaaltjes waaruit 
Hermien dan voorlas. 
Dat zij in vrede rusten mag in het licht. 
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In de avond van zondag 18 augustus jl. is in het ziekenhuis in Hoorn 
de heer J.- Jaap - Jonker uit Grosthuizen overleden in de leeftijd van 
bijna 82 jaar. Heel veel jaren heeft Jaap zich ingezet in de kerkenraad 
voor de Diakonie. Op zondag 17 februari 2019 heeft Jaap bij zijn 
afscheid als diaken hiervoor het insigne in goud van de Protestantse 
Gemeente Koggenland gekregen. Zijn passie thuis was de zorg rond 
de boerderij en voor zijn schapen. Vrijdag 23 augustus was de 
afscheidsdienst in De Groene Toren in Avenhorn. In deze dienst ging 
de heer Kees van Lenten voor. In een volle kerkzaal hebben allen, 
samen met zijn vrouw Bea, dochter Jannie en familie, Jaap herdacht. 
Jannie stak drie kaarsen aan. Een eerste kaars voor diegenen die 
Jaap waren voorgegaan in het eeuwige leven. De tweede kaars was 
voor allen die verder moeten zonder Jaap. De derde en middelste 
kaars was voor Jaap zelf en is aan het eind van de dienst 
meegegeven aan Bea om, wanneer zij daar behoefte  aan heeft, zelf 
thuis aan te steken. 
Na deze afscheidsdienst heeft Jaap, in besloten kring, zijn laatste 
rustplaats gekregen op de begraafplaats in Grosthuizen. 
 
Op de rouwkaart stond als tekst 

“Er is een tijd van komen en van gaan, 
de tijd van gaan is nu gekomen” 

 
 
 

Sterven is               
verhuizen van de buitenwereld 
naar de harten van de mensen 
die je dierbaar zijn. 
In het hart 
en in de herinnering 
van je dierbaren, 
leef je altijd voort. 
 
Wij wensen u, allen als nabestaanden, familie en allen die om hen 
heen waren veel sterkte toe om dit verlies een goede plek te kunnen 
geven. Dat er veel mooie herinneringen mogen zijn om over hen te  
blijven praten met elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden.  

 
Namens het pastoraat, 
Hermien Weissenbach en Greet Hoffman-Weijtze 
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DE ACTIE KERKBALANS  
 
In deze editie van het kerkblad Contact 
kunnen we u het resultaat van de kerkbalans  
actie tot 20 augustus 2024 meedelen. 
Toegezegd is een bedrag van € 13.794,00  
Er is reeds ontvangen € 12.728,-- 
   
Hartelijk dank voor uw bijdrage. We houden u op de hoogte. 
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 

 

 

 

 

 WEBSITE NIEUWS  

 
De website kunt u bereiken onder 
de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland.  
U vindt  hier ook alle adressen van onze kerken. 
 

 

 
 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke 
crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                           e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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BROODKRUIMELS 
 
Herfst: een tweede lente, 
waarin elk blad een bloem is. 
 
Albert Camus 
 
 

De herfst draagt meer goud in zijn zak 
dan alle andere seizoenen. 

 
Jim Bishop 

 
 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 18 september is er een  

dienst om 15.30 uur met dhr. Kees van Lenten 

 

Woensdag 16 oktober is er een dienst  

om 15.30 uur met pastor Bert Glorie. 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 19 september is er een  

dienst om 15.30 uur met dhr. Kees van Lenten 

 

Donderdag 17 oktober is er een dienst  

om 15.30 uur met pastor Bert Glorie. 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD 
De toekomst van ons Kerkgebouw in Ursem 
 
Voorjaar 2023 hebben wij u via Contact bericht dat met financiële 
ondersteuning van de Provincie Noord-Holland, TPAHG architecten 
in de arm is genomen om een studie te doen naar de toekomst 
mogelijkheden van ons kerkgebouw te Ursem. TPAHG architecten- 
www.tpahga.nl-  is gespecialiseerd in renovatie van monumentale 
gebouwen. De studie is al enige tijd afgerond en daaruit komen de 
volgende uitdagingen duidelijk naar voren: 
Het Kerkgebouw en het baarhuisje zijn rijksmonumenten 
De consistorie is geen rijksmonument, maar wel een bouwval en 
behoeft vervanging. 
Verwarming: De Kerk wordt verwarmd door open gasstralers en de 
consistorie door een oude gaskachel. Beide verwarmingen zijn 
dringend aan vervanging toe. Isolatie van beide gebouwen vraagt om 
dringende aanpassing aan de behoeften van deze tijd 
Ontsluiting/Toegang tot Kerk is moeilijk en ingewikkeld en verbetering 
is wenselijk 
Parkeervoorziening bij de Kerk is gewenst 
 
Sinds eind 2022 wordt het Kerkgebouw meer beschikbaar gesteld 
voor andere activiteiten, mits passend bij de waardigheid van het 
gebouw. De opbrengsten van deze activiteiten dragen bij om de 
kosten verbonden aan het in standhouden van het Kerkgebouw te 
dekken. De belangstelling voor het gebruik van het Kerkgebouw is 
verrassend goed en zo komt het gebouw meer beschikbaar voor de 
mensen van Koggenland en omgeving, zoals dat eigenlijk ook ooit 
bedoeld is.  Op basis hiervan én het rapport van TPAHG-architecten 
is de Kerkenraad in gesprek gegaan met de burgerlijke gemeente 
Koggenland om e.e.a. te bespreken en te sonderen of de burgerlijke 
gemeente bereid is mee te werken aan de voorstellen zoals in het 
TPAHG rapport aangegeven. De burgerlijke gemeente heeft hierop 
zeer positief gereageerd. 
 
Vervolgens heeft de Kerkenraad TPAHG opdracht gegeven om hun 
schetsplan verder te ontwikkelen en te detailleren. Daar is een 
aangepast schetsplan uitgerold waarbij de bestaande consistorie 
wordt vervangen door een nieuw te bouwen ontvangstruimte, 
‘inloophuis’ genaamd, die past bij de capaciteit en aansluit bij de 
structuur van het Kerkgebouw. Bovendien wordt de entree rolstoel-

http://www.tpahga.nl-/
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vriendelijk gemaakt. Op deze wijze is het nog beter mogelijk om 
onderdak te bieden aan trouwerijen, rouwdiensten, vergaderingen, 
zangkoren etc. etc. Kortom: dienstbaar aan de bevolking. 
 
Vanwege de ligging hebben we voor een betere ontsluiting en 
parkeervoorziening de medewerking van de direct omliggende buren 
en de burgerlijke gemeente nodig. De afgelopen maanden is overleg 
gevoerd met buren en gemeente en lijkt een passende oplossing 
mogelijk waarin iedereen zich kan vinden. Dit kan een belangwek-
kende verbetering van de parkeervoorziening voor de kerkbezoekers 
opleveren.  Kortom: interessante ontwikkelingen! 
 
Volgens de Kerkorde behoort het College van Kerkrentmeesters 
(CVK) de kosten van predikant en Kerkgebouw te dragen. Omdat de 
realisatie van een ‘inloophuis’ mede ten doel heeft om in de 
behoeften van de locale bevolking en omgeving te voorzien, geldt dit 
als een activiteit die onder de Diaconie valt en dus door de Diaconie 
bekostigd behoort te worden. Om de eenheid van het geheel, 
Kerkgebouw en inloophuis, te accentueren is bedacht om beide 
gebouwen  in een Stichting onder te brengen. Nadat het Classicaal 
College voor Behandeling Beheerszaken (CCBB) als toezichthouder 
het groene licht had gegeven om beide gebouwen in een Stichting 
onder te brengen, is de Stichting genaamd: ‘Stichting Allemanshuis 
Koggenland’ april j.l. formeel opgericht. In de Stichting werken dus 
het CVK en de Diaconie nauw samen, maar gezamenlijk kunnen zij 
de kosten van alle plannen ook niet dragen. Daartoe zal een beroep 
gedaan worden op verschillende subsidiebronnen en met hulp van 
subsidies hoopt de Kerkenraad de plannen wel te kunnen financieren. 
Ook voor het verkrijgen van subsidies is een Stichting een handig  
vehicle.  
 
Zoals u zult begrijpen is veel verkennend en voorbereidend werk ge-
daan en moet ook nog het nodige gedaan worden. Maar de verken-
ningen en plannen zijn nu zover dat de Kerkenraad u iets kan tonen 
en presenteren. Dat wil de Kerkenraad graag doen in aansluiting op 
de Kerkdienst in Ursem op 6 oktober a.s. en zal u het voorstel doen 
om de plannen verder vorm te geven. Vervolgens kan de aanvraag 
omgevingsvergunning en benaderen subsidiebronnen in gang gezet 
worden. Graag tot ziens op 6 oktober a.s.   
 
 
Met vriendelijke groet, Piet Nell, Vz a.i 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

 

Zondag 16 juni jl. was de collecte van de diaconie bestemd voor  
‘licht in het stiltecentrum De Luwte in het Dijklander Ziekenhuis in 
Hoorn.” Na sommige collecten geeft het een bijzonder gevoel als geld 
persoonlijk wordt overhandigd. Dit was op maandag 12 augustus het 
geval. Ria en Greet werden in de centrale hal verwelkomd door 
pastor Peter Evers. In het stiltecentrum werden door Peter Evers de 
muur reliëfs waaruit papieren rolletjes staken, uitgelegd. Door een 
opgeschreven dank, steun, lief en leed op te schrijven en dit op te 
rollen kan het papiertje in een opening in een muursegment gestoken 
worden. Een aantal keer per jaar worden alle rolletjes weggehaald, 
versnipperd en tot papier maché verwerkt en in een soort hars tot 
nieuw segment gemaakt en bijgeplaatst op de muur. Zie de foto’s. 
 
Patiënten, maar ook jonge vaders komen er om even bij te komen na 
alle spanning rond een geboorte. Artsen en verpleegkundigen kunnen 
in de Luwte even op adem komen na een operatie of zware zorg. 
Helaas komt agressie  steeds vaker voor op de werk-, en verzorgplek 
vernamen wij. 
 
In het marmeren witte kaarsenblok staan allemaal glazen hulsjes 
waarin men een lichtje op batterij kan plaatsen. Hier wordt veelvuldig 
gebruik van gemaakt en ieder lichtje blijft branden tot de batterij op is. 
 
Er zijn ook gebedskleden voor mensen met het Islamgeloof. Zij 
kunnen in alle rust hun eigen geloof belijden of om op gepaste wijze 
te bidden met het gezicht richting Mekka. 
 
Na het overhandigen van een envelop met kaart en inhoud aan 
pastor Peter Evers, het napraten in zijn kamer met een bekertje koffie 
namen wij in de centrale hal weer afscheid van elkaar. 
 
Overdag is deze stilteruimte te bezoeken voor een ieder die in het 
ziekenhuis is voor een afspraak of onderzoek. Loop eens binnen in 
deze mooie bijzondere ruimte op de begane grond om even te 
mediteren of gewoon rustig te zitten. De Luwte staat op de 
wegwijsborden vermeld. 
 
Ria Zomer-van Klaveren en Greet Hoffman-Weijtze 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden 

juni en juli 2024.  

 

02 juni  Ursem   €.82,50   Training verzorging thuiszorg in Libanon 

16 juni  Ursem   €.81,50   De Luwte, Dijklander Ziekenhuis Hoorn        

30 juni  Avenhorn €.70,75   Zorg en aandacht ouderen in Moldavië 

14 juli   Ursem   €.62,45   Werk wilde ganzen, moeders in Syrië 

28 juli   Ursem   €.68,70   Pisacentrum voor leven met en na kanker. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 
 

BEDANKbericht 
 
Ha Greet en Ria, 
 
Ik geniet na van het mooie bezoek. Jullie interesse voor ons en voor 
ons vak doen ons goed. En wat een royale attentie mochten wij van 
de Protestantse Gemeente Koggenland ontvangen voor onze 
bezinningsruimte de Luwte. Wil je de predikant, kerkenraad en 
pastoraatgroep nogmaals hartelijk bedanken?  
 
Tot ziens! Hartelijke groet van Peter Evers, namens het team 
geestelijke  verzorging van het Dijklander Ziekenhuis 

 
 
 
 
 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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NIEUWS VAN DE KERKRENTMEESTER 
 
Gift ontvangen via Dorpsveiling Ursem 
Vanuit de dorpsveiling Ursem, die op 13 april jl gehouden is, is een 
gift ontvangen van € 4.900.--. Het aangemelde project namens de 
gemeente was “aanschaf kussens voor de kerkbanken in de kerk van 
Ursem” en met dit geweldige bedrag kan dit zeker gerealiseerd 
worden. Dank aan de dorpsveiling! 
 
Collectebonnen 
Nog even een oproep om uw collectebonnen te betalen via de 
rekening van het CvK van Zeevang-Oudendijk, zie colofon in het 
kerkblad. Aan het eind van iedere maand vindt onderlinge 
verrekening tussen beide CvK's plaats. 
 
met vriendelijke groet / kind regards 
Danny de Kiewit 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MONUMENTENDAG 2024 
 
Monumentendag is eigenlijk monumentenweekend. 
Dit nationale evenement wordt gehouden op 14 en 15 september. 
 
Ook onze eigen kerk in Ursem zal 'meedoen', is immers ook een 
monument, maar weliswaar alleen op 14 september en wel van 
10.00 tot 15.30 uur. 14 september is ook nationale orgeldag en hoe 
leuk is het dat we Bets Conijn bereid hebben gevonden 
om in de ochtend het orgel te komen bespelen. De muziekkeuze is 
aan Bets, dus laat u verrassen. Uiteraard zal er ook koffie  
en thee zijn. Voor de goede orde, dit is geen kerkelijke activiteit van 
onze gemeente, maar het leek ons toch goed om het hier ook 
te vermelden want een ieder is natuurlijk van harte welkom. 
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PASTORAATGROEP        

 
Als pastoraatgroep hopen we dat u van een goede zomerperiode 
heeft mogen en kunnen genieten. Genieten van zon en wie weet van 
een gezellige vakantiekaart in de bus van uw familie of bekenden. Al 
hoewel velen berichtjes zullen hebben gekregen via een app. op de 
telefoon. Wellicht met mooie foto’s erbij. Veel sneller dan de post. 
Jammer dat  de zomer dit jaar behoorlijk wisselvallig is geweest met 
niet de aaneengesloten mooie dagen die we zo graag wilden. Maar 
genieten van de dagen die wel prachtig waren was een uitdaging op 
zich. Inmiddels zijn de dagen behoorlijk korter aan het worden. De 
geur van de naderende herfst ruik je ’s morgens al buiten. De 
komende maanden staan in het teken van de herfst. Een prachtig 
kleurrijke periode met bijzondere bladtinten en spinwebben in de 
stuiken. Laten we van deze prachtige natuur genieten want het is een 
wereldwonder op zich. 

 
U kunt Joke, Hermien, Ineke of Greet altijd bellen wanneer u behoefte 
heeft aan een praatje aan de telefoon of om een afspraak te maken 
dat we bij u thuis komen voor een bezoekje. Onze telefoonnummers 
leest u op pagina 30. 
 
 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
Joke Admiraal-Haksteen, 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Ineke Weinreich-Verkaik en  

Greet Hoffman-Weijtze 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 
 
 
 
Zondag 8 september: Het hele jaar door met jongeren op weg.  
Uit onderzoek blijkt dat kerken die jongeren serieus nemen en er  
voor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen 
hebben. De Protestantse kerk helpt gemeenten hiermee door ze 
seizoenspakketten aan te bieden. Het zijn methoden, spellen en 
werkpakketten voor allerlei leeftijdsgroepen. 
 
 
Zondag 22 september: Bouw de kerk weer op in Syrië.  
Het voortbestaan van de kerk is cruciaal voor de stabiliteit in Syrië.  
Zij is letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Ze 
biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door geweld of moesten 
vluchten ongeacht afkomst of geloof. Met een speciaal fonds wordt 
geholpen verwoeste kerken weer op te bouwen. 
 
 
Zondag 6 oktober: Israël.  
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken 
verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan 
naar aparte scholen. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht 
voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De organisatie 
Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare 
scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten 
gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen 
verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling 
begrip veel verschillen kan overbruggen. Hopelijk gaat het zo toch 
nog een keer de goede kant op voor dit land waar oorlogen elke keer 
weer oplaaien. De jongeren hebben de toekomst. 
  
  

 .  

 
 



20 
 

BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U 
kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan 
het eind van het CONTACTgedeelte.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

30 juni   Mevr. H. Kuijper in Berkhout 

14 juli    Mevr. A. Blommers- van Bloois in De Goorn 

21 juli    Mevr. C.P. van der Ploeg-Koelemeij in Avenhorn 

28 juli   Mevr. W. Dolfing-Kuiper in Berkhout 

01 aug.  Dhr. en mevr. J.H. Leeuw-Reijnders in Grosthuizen 

11 aug.  Dhr. R. Meerveld in De Goorn 

14 aug.  Dhr. en mevr. P. Koster- Ris in Ursem 

20 aug.  Dhr. en mevr. G. Blommers- van Bloois in De Goorn 

29 aug.  Dhr. en mevr. H. van Dok-Klok in Scharwoude 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  

 
SEPTEMBER 

02 sept.  Mevr.J.C.Schmalgemeijer, Oosteinde 25, 1647 AB Berkhout  

05 sept.  Mevr. A.J. Versluis -Reedijk, Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem  

08 sept.  Mevr. M.W. Veldhuisen-Buijs, Boogfries 13, 1648 HB  

                                                                                               De Goorn  

08 sept.  Dhr. J. Bronder, Ariens 13, 1633 HG Avenhorn  

11 sept.  Mevr.G. Koster-Ris, Gabrielstraat 13, 1645SP Ursem 

11 sept.  Dhr. P.J. Koeman, Oosteinde 73, 1647 AD Berkhout   

13 sept.  Dhr. G. van der Roest, Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn  

25 sept.  Dhr. C.J.M. Stoop, Reigerlaan 36, 1645 TD Ursem  

26 sept.  Mevr. J. Braas- Boot, Westeinde 289, 1647 MP Berkhout 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OKTOBER 

07 okt.   Mevr. G. Piet-van Noord, Kerkebuurt 214, 1647 MJ Berkhout  

07 okt.   Dhr. A. van Doornum, Reigerlaan 45, 1645 TB Ursem  

13 okt.   Mevr. C.M. Groot-Staal, Grosthuizen 129, 1633 ES  

                                                                                               Avenhorn  

20 okt.   Dhr. A. Boon,  Slagterslaan 21, 1647CA Berkhout 
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MIJN FAVORIETE LIED 
 
In het vorige kerkblad vroegen wij u het onderstaande: 
 
Ieder kent een favoriet lied. Ieder kent een prachtig gedicht. Een tekst 
waarmee je je verbonden voelt. Een lijflied. Iets waarin je je kunt 
herkennen. Of gewoon een tekst die je graag zingt of hoort. Waar 
denk je dan aan?  
 
Voor mevrouw M.W. Veldhuisen- Buijs uit De Goorn zijn er twee 
bijzondere liederen. U leest ze op deze pagina’s en wie weet begint u 
zelf al bij de eerste regel te zingen. 
 
 

Daar ruist langs de wolken 
 

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam 
Die hemel en aarde verenigt te zaam 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart 
Kent gij kent gij die Naam nog niet 
Die Naam draagt mijn Heiland mijn lust en mijn lied 
 

 
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard 
Want Hij kwam om zalig te maken op aard' 
Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf 
En zo door Zijn bloed hen genade verwierf 
Kent gij kent gij die Jezus niet 
Die om ons te redden de hemel verliet 
 

 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
En engelen zingen voortdurend Zijn lof 
O als wij door Jezus verheerlijkt eens staan 
Dan heffen wij juichend de jubeltoon aan 
Jezus Jezus Uw Naam zij d'eer 
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer 
Jezus Jezus Uw Naam zij d'eer 
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer 
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Eens, als de bazuinen klinken, 
 
 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
 
2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
 

 
 
We ontvangen uw favoriete liederen met bijzondere toelichting 
graag. Stuur via email naar redactie@pknzo.nl De kerkblad-redactie 
hoopt op mooie liederen. Lukt het niet via de mail, geef ze mondeling 
door aan iemand van de kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@pknzo.nl
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DE PARABEL VAN DE VIER VROUWEN IN ONS LEVEN 
 
Er was eens een rijke man die vier vrouwen had. Hij hield het meest 
van de vierde vrouw. Hij sloofde zich voor haar uit, kocht voor haar 
dure kleren en alles wat kostbaar was. Hij zorgde heel goed voor 
haar en deed steeds zijn uiterste best. Hij hield ook veel van zijn 
derde vrouw. Hij was heel trots op haar en wilde altijd met haar 
pronken als ze naar vrienden gingen. Toch was hij altijd verschrik-
kelijk bang dat ze hem ooit zou verlaten voor een andere man. Ook 
hield de rijke man van zijn tweede vrouw. Ze was altijd in de weer 
voor hem, altijd geduldig. Ze was eigenlijk zijn vertrouwelinge. 
Wanneer hij problemen had, kon hij altijd bij haar terecht en ze kon 
hem dan ook steeds helpen de moeilijke tijden door te komen. Zijn 
eerste vrouw was een zeer loyale partner en zorgde steeds perfect 
voor het huishouden. Hoewel de eerste vrouw veel van haar man 
hield, hield de rijke man toch niet van haar en hij bezag haar 
nauwelijks. 
 
Op een dag werd de rijke man ziek en wist dat hij binnenkort zou 
gaan sterven. Hij dacht na over het luxeleven dat hij altijd geleid had 
en zei bij zichzelf, nu heb ik vier vrouwen. Maar als ik sterf, zal ik 
alleen zijn. Wat zal ik eenzaam zijn! 
 
Dus vroeg hij aan de vierde vrouw. “Ik hield van jou het meest, heb je 
altijd de kostbaarste dingen gegeven en goed voor je gezorgd. Nu ik 
binnenkort zal sterven, wil jij me volgen en me gezelschap houden?” 
“Geen sprake van!” antwoordde de vierde vrouw en ze liep weg 
zonder verder nog iets te zeggen. Het antwoord sneed als een scherp 
mes in de rijke man zijn hart. 
 
De verdrietige rijke man vroeg aan zijn derde vrouw: “Ik heb mijn 
leven zoveel van je gehouden. Nu ik binnenkort zal sterven, wil jij me 
volgen en me gezelschap houden?” “Nee!”, antwoordde de derde 
vrouw. “Het leven is hier zo goed! Wanneer jij sterft, ga ik her-
trouwen!” 
De rijke man zijn hart werd koud bij het horen van die woorden.  
 
Daarna vroeg hij aan de tweede vrouw: “Ik ben altijd bij jou gekomen 
als ik hulp nodig had en je hebt me altijd uit de nood geholpen. Nu 
heb ik opnieuw hulp nodig, wanneer ik zal sterven, wil jij me volgen 
en me gezelschap houden?” “Het spijt me, maar deze keer kan ik je 
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niet helpen!”, zei de tweede vrouw. “Het enige dat ik voor je kan doen 
is je naar je graf leiden.” Het antwoord kwam als een donderslag aan 
en de rijke man was helemaal van zijn stuk gebracht. 
 
Dan klonk er een stem, “Ik zal met je meegaan, ik zal je volgen, waar 
je ook gaat”. De rijke man keek op en zag zijn eerste vrouw. Ze was 
graatmager, alsof ze ondervoed was. Dankbaar, maar toch met spijt 
zei de rijke man: “Ik had beter voor je moeten zorgen toen ik het nog 
kon”! 
 
Peter Paul J. Doodkorte 
 

 
 
 
Parabels hebben een grote zeggingskracht. Een parabel is dikwijls 
op meerdere manieren uit te leggen. Daardoor spreken ze vaak meer 
het intuïtieve gevoel aan dan het rationele verstand en dat maakt ze 
zeer geschikt om dingen over te brengen die niet makkelijk in 
woorden zijn uit te drukken. 

Het is altijd weer verbazingwekkend om te constateren dat eeuwen-
oude parabels nog altijd actueel zijn. Parabels kunnen je helpen tot 
een ander gezichtspunt te komen. Dat is van onschatbare waarde, 
want als we ergens op vastlopen in het leven komt dat meestal 
doordat we niet in staat zijn om op een andere manier tegen de 
dingen aan te kijken. 
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HET LIED VAN LICHT EN BROOD 
 
De aarde wordt een stenen brood, zonder delen met elkaar. 
De aarde gaat dan langzaam dood, 
en de schepping kan niet meer bestaan. 
Het leven wordt een leeg verhaal, zonder geven aan elkaar 
Geschreven in een dode taal, waarin wij niemand meer verstaan. 
 
Door te geven en te delen, wordt het leven een geschenk, 
Wordt ons brood communicatie, wordt ons leven weer gekend 
Aarde wordt…levend brood 
Schepping groeit…levensgroot 
 
De aarde wordt donker land, wanneer wij blind zijn voor elkaar. 
Wanneer geen licht meer ergens brandt,  
kan de schepping niet meer voortbestaan. 
God schiep de ruimte vol met licht, en gaf de mens zijn eigen naam 
De schepping staat daarmee gericht, op samen ziende verder gaan. 
 
Want wanneer wij gaan ontvangen, uit de harten van elkaar, 
Leven, hoop en diep verlangen, wordt van donker licht gemaakt. 
Licht en vuur…steek ons aan 
Met elkaar…voort te gaan. 
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JEUGD VAN NU 

 

HET GEBED VAN EEN HERDERSJONGEN 
 
Er was eens, vertelt het verhaal,  
een joodse herdersjongen met een  
verstandelijke handicap, waardoor hij de  
hebreeuwse gebeden niet had kunnen lezen. 
Maar bidden deed hij wel. Op zijn eigen manier.  
 
Elke dag bad hij het volgende gebed: 
“Heer van de wereld, u weet het,  
als u vee had en u gaf het mij om te hoeden 
 – van alle anderen vraag ik loon voor het hoeden van hun vee –  
maar voor u zou ik het voor niets doen, omdat ik u lief heb.” 
 
Op zekere dag hoorde een godgeleerde de jongen op deze wijze 
bidden en hij besloot iets tegen deze godslasterende manier van 
bidden met de verkeerde tekst te ondernemen. Hij riep de jongen bij 
zich en zei tegen hem: “Dwaas die je bent, zo mag je helemaal niet 
bidden!” 
 
 “Hoe moet ik dan bidden?” vroeg de herdersjongen. Hierop leerde de 
godgeleerde de herdersjongen de zegenspreuken in de goede 
volgorde. Maar de herder vergat, net als vroeger, weer alles wat de 
theoloog hem had geleerd en bad nu helemaal niet meer. Want ook 
zijn eigen gebed, dat hij voorheen altijd bad, durfde hij niet meer te 
bidden, omdat de godgeleerde hem dat verboden had.  
 
Op een nacht had de geleerde een droom. In die droom zei een stem 
tegen hem: “ Als jij die herdersjongen niet vertelt dat hij weer mag 
bidden zoals hij vroeger deed, zal een groot ongeluk je treffen. Want 
je hebt mij beroofd van een van mijn dierbaarste zonen.”  
De volgende morgen ging de godgeleerde naar de herdersjongen en 
vroeg hem: “Wat bid je nu?” “Ik bid helemaal niet” zei de 
herdersjongen “want wat u mij geleerd hebt, kan ik niet onthouden en 
u had mij verboden mijn eigen gebedje te bidden.” Hierop vertelde de 
godgeleerde zijn droom en verzocht de herdersjongen alsjeblieft weer 
te bidden zoals hij vroeger deed.     
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WEER NAAR SCHOOL 

 

Voor de jongeren is er weer een  

nieuwe schoolperiode aangebroken. 

Of je nu in de klas zit van de onderbouw 

of de bovenbouw, alles zal toch weer even 

anders gaan dan je gewend was. 

Wanneer je naar een nieuwe school gaat en een vervolgopleiding 

gaat volgen,  zal het vast wel even wennen zijn de eerste weken.  

Jullie gaan, bijna zeker weten, kennismaken met een  dagindeling die 

je niet gewend was, nieuwe  leerkrachten en waarschijnlijk heel veel 

onbekende leerlingen. Best een uitdaging. Als je gewend was lekker 

dicht bij huis op school te zitten, dan is het nu misschien wel zo dat je 

op de fiets een flink stuk mag trappen, windje in de rug of zelfs flinke 

wind tegen.  

 

Eigenlijk is naar school gaan in dat opzicht net zoals in het leven na 

al je studie. Niemand gaat het in zijn hele leven alleen maar voor de 

wind. Soms moet je flink knokken om een periode van je leven goed 

door te komen. Blijf doorzetten. Als het lukt, wees trots op jezelf. En 

als het dan toch is dat je het even niet ziet zitten, vraag hulp. Er zijn 

altijd mensen om je heen die je zullen begrijpen en je willen helpen. 

 

We wensen alle leerlingen, op welke school of opleiding dan ook 

een heel goed en succesvol schooljaar toe. 

 

Ik begrijp niet 

hoe U overal kan zijn God, 

maar ik ben er wel blij om. 

Want het betekent dat U alles ziet 

wat er met mij gebeurt 

of ik nu in een oerwoud zit, 

of in het water van de oceaan, 

of in een drukke stad loop 

of als ik gewoon naar school ga. 

Dank U, dat U overal bent. 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht 

rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, 

kunt u zelf contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299 - 78 04 82 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

URSEM: 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                       072-50 21 360 

Noorddijkerweg 86,    e-mail: waadmiraal@hetnet.nl 

SPIERDIJK: 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

BERKHOUT: 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

AVENHORN: 

mw. C. (Ineke) Weinreich- Verkaik                    0229-70 23 62 
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl 

mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@pg-koggenland.nl       06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

 

 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T’ KOPIJ 

voor NOVEMBER en DECEMBER 2024  

graag vóór 15 oktober a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      
telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Petra La Grouw-Heij,     
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 
 

Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 

  

 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:petraheij@outlook.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 
 

SEPTEMBER - OKTOBER 2024 
 

 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 
 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 
 

OPENHEID 
 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 15 oktober 2024 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 

 

 

 

                      Schuif aan bij de wijklunch in 
                    Woon-Zorgcentrum de Seevanck 
 

Zin in een lekkere en gezellige lunch samen met andere 

wijkbewoners ? 

 

Op woensdag 11 september en woensdag 16 oktober kunt U voor 

een lunch terecht in de Seevanck, Raadhuisstraat 5 te Oosthuizen. 

Tijd :  12.30 -14.00 uur.       Kosten zijn € 10,00 per keer. 

 

Uiterlijk een week van tevoren opgeven in de Seevanck, bij Lia 

Kwakman op woensdag en vrijdag tussen 10.00-13.00 uur.  

Bij aanmelding graag direct contant betalen. 

Riet Koole 
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Openingswoord voor de kerkenraadsvergadering d.d. 9 juli 2024  
 
Deze opening staat bij mij in het licht van het bewandelen van de weg 
naar de fusie met soms wat sporen van spanning tussen de 
fusiepartners. Wellicht kunnen wij elkaar verrijken door in gesprek te 
blijven en te komen tot een gemeenschappelijk inzicht. Bij mijn 
voorbereiding las ik een gedicht op de website van de Gereformeerde 
Kerk “de Bron” - in de plaats Westerhaar - dat mij inspireerde. De 
tekst heb ik iets aangepast en ik sluit mijn opening straks hiermee af  
 
Bij het surfen op de website Theologie punt nl kwam ik uit bij een 
gesprek met Nadine van Hierden die ons bekend is. De titel van het 
artikel luidde: In gesprek over kerkvernieuwing met Nadine van 
Hierden. Tijdens het lezen kwam ik bij een gedeelte uit dat mij boeide 
en hierin ook een raakvlak zag met het begeleiden in ons 
fusieproces. Leuk was haar uitleg over begeleiderschap door te 
zeggen: “Het vereist om in voetbaltermen te spreken, twee-benigheid. 
Je moet de taal van beide plekken spreken. Mijns Inziens doet de 
heer Bernhard Vosselman dat ook. Ik ben blij met zijn recente 
voortgangsnota en zijn visie, begeleiding. In de 3e alinea van het 
onderdeel Terugblik; iets van realisme schrijft hij; Zo heeft elke 
gemeente haar eigen kracht en haar eigen zwakheden. En soms is je 
kracht óók je zwakte. In de verschillen kan iets aanvullend zitten. 
Maar dat vraagt wel om gesprek en de wil om het goede van beide 
kanten te kunnen en willen zien, om de beoogde fusiepartners samen 
te brengen.    
Ik sluit nu mijn opening af met het gedicht  “Een beantwoord gebed.” 
 
Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterker te 
maken. 
Ik vroeg om  wijsheden God gaf me problemen om me te leren ze op 
te lossen. 
Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te 
werken. 
Ik vroeg om moed en God gaf me angsten om die te overwinnen. 
Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen die met mij verschillen van 
mijn mening om  zo in gesprek te gaan met elkaar. 
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.  
Ik kreeg niets waar ik om vroeg, 
Ik kreeg alles wat ik nodig had.        
 
Loes Wijers-Rijken, Ouderling Prot. Gem. Zeevang en Oudendijk 
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TERUGBLIK op de gezamenlijke zomerkerkdienst van 7 juli van 

de Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk en de Protestantse 
Gemeente Koggenland met aansluitend een BBQ-middag. 
 
De voorbereiding met ds. Hans Reedijk voor de zomerkerkdienst 
vond bij mij thuis plaats aan de eetkamertafel. Met veel toewijding en 
plezier werkten we samen aan de inhoud van deze viering. Onze 
inspanningen wierpen goede vruchten af en werden dan ook 
gewaardeerd door de deelnemende kerkbezoekers. 
 
7 juli was de derde zondag in de zomer met als thema: afwijzing en in 
het verlengde hiervan  de focus om wie / wat je bent. 
Schriftlezingen van deze zondag waren Ezechiël 2 1-7 en Marcus 6 
1-6 en werden voorgelezen door ds. Hans Reedijk. Dit keer had ik de 
eer om de overweging te doen. Ik gaf uitleg over beide schriftlezingen 
in samenhang met een eigen ervaring. 
 
Centraal in mijn overweging stonden vragen van gelijke strekking:  
Waarom niet openstaan voor elkaar en afgewezen worden om wie of 
wat je bent.  
Hoe doen we dat in onze tijd.   
Hoe doen we dit met geloof, met omgaan met elkaar in de kracht van 
de Geest. 
 
Ik vat mijn gegeven antwoord samen: Mogen in de kracht van de 
Geest mensen overal ter wereld elkaar respecteren en Gods Woord 
in ons hart doen weerklinken. Maar ook door ons te helpen 
onderscheiden en ons innerlijk te sterken, om met Jezus weerstand 
te bieden tegen mensen die ons willen verhinderen om elke dag te 
werken aan vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid. 
 
Tot dusver mijn terugblik op de zomerkerkdienst en ik kijk dan ook 
even terug op de traditionele BBQ-middag. Het weer liet het niet toe 
dat we buiten gingen zitten en daarom waren er tafels gedekt de kerk 
en dat maakte de sfeer er niet minder om.  We hebben genoten van 
al het gegrilde vlees, dat bereid werd door de grillmasters Rob en 
Bram Koole. Bovendien werden we verwend door Willie Koole die het 
eten klaarzette op de afhaaltafel. We lieten ons dit feestmaal goed 
smaken.  
 
Loes Wijers-Rijken, Ouderling Prot. Gem. Zeevang en Oudendijk 
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DE BRUG 

 
"Breng jij me weg tot aan de brug ? 
Ik ben zo bang om daar alleen te staan. 
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug, 
maar wacht totdat ik overga 
en zwaai me na. 
Dan voel ik me heel veilig en vertrouwd. 
 
Breng jij me weg tot aan de brug ? 
Ik heb geen idee, hoe diep het water is. 
De overkant lijkt mij zo ver: 
je kunt de oever hier niet zien. 
Zover  het oog reikt, zie ik mist 
ik twijfel aan het verder gaan. 
 
De angst voor de dood, 
is als de angst voor het leven. 
Het nieuwe lijkt te groot 
om het oude op te geven. 
In de diepte van het verlangen 
ligt de kennis van het nieuwe leven. 
Zoals een vlinder weet van vliegen 
in haar donkere cocon.  
 
Breng jij me weg tot aan de brug ? 
En ga dan niet te vlug terug. 
Zwaai jij me na als ik erover ga. 
Een heel klein duwtje in de rug 
is alles wat ik nog verlang van jou. 
Dank voor je liefde en je trouw. 
Ik ga nu gauw,  
want het begin is reeds in zicht. 
 
Ik voel de warmte van het licht." 
 
 
Toine Lacet 
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OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 

 
Op 20 juli jl. is overleden Mevrouw Adrie Dijkman-Verhoeven. Zij 
mocht 95 jaar worden. 
Mevrouw woonde sinds een paar jaar in Woon-Zorgcentrum de 
Seevanck.   
Dominee Hans Reedijk en een lid van de Pastoraatsgroep bezochten 
haar met regelmaat. Ze was een vriendelijke vrouw en altijd blij als je 
kwam. Maar in haar gesprekken kwam toch vaak naar voren, dat ze 
het heel moeilijk vond zich hier in deze omgeving aan te passen. Ze  
was afkomstig uit een heel ander deel van het land. 
 
Haar uitvaart heeft, in besloten kring,  plaatsgevonden te Zaandam. 
 
Wij wensen haar naasten veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 26 juli jl. is op 86 jarige leeftijd, onverwachts overleden onze 
"Nan",  mevrouw Swaantje Kalverboer-Slooten. 
Op haar overlijdensbericht was een door haar zelf gemaakt schilderij 
afgedrukt, samen met een bijpassend gedicht. Nan was betrokken bij 
de schildersgroep en de poëziegroep van onze Gemeente. Vanwege 
het steeds slechter zien moest ze noodgedwongen stoppen met 
schilderen, dit heeft ze heel erg gevonden.  
Haar afscheidsdienst heeft plaats gevonden te Monnickendam Het 
thema was verweven met haar schilderij en gedicht  "De brug ".  
Loes heeft tijdens de dienst een woordje gesproken namens de 
schildersgroep. 
 
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel 
kracht om dit verlies te dragen. 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen 
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat 
namen worden voorzien van adressen.  
Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, kunt u dit 
doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in 
de rug te geven. 
 

 

07 juli  Mevr. Groot uit Oudendijk 

21 juli  Mevr. A. Wolthuis uit Oosthuizen 

04 aug.  Fam. Dijkman uit Oosthuizen  

              Fam. Kalverboer uit Oosthuizen  

              Fam. Mol uit Oosthuizen 

18 aug.  Fam. J. Jonker uit Grosthuizen 

 

 

 
 
 

DANK 
 
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor het medeleven 

tijdens mijn ziekteperiode. 

Bloemen, kaarten en goede wensen hebben ons erg goed gedaan. 

 

Met warme groet voor iedereen,  

An Woldhuis 
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 

 
SEPTEMBER 

07 sept. Dhr. A. Mercuur, Winand Staringstraat 28,1447EW  

Purmerend 

10 sept. Dhr. H. van Ark, Edammerdijkje 32 ,1472GD Purmerend 

14 sept. Mevr. K. Kastelein-Lont, Seevanksweg 72, 1474HD  

         Oosthuizen 

24 sept. Dhr. J. Bakels, Oosterstraat 42,1654JL   Benningbroek 

 

 
 
 

OKTOBER 

02 okt.  Mevr. G. v.d. Meer-Kleppe, Raadhuisstraat 25, 1474HH  

                  Oosthuizen 

03 okt. Dhr. A. v.d. Flier, Beets 113, 1475JH   Oosthuizen 

05 okt. Dhr. C. Platteeuw,  Seevancksweg 91, 1474HT  Oosthuizen 

05 okt. Dhr. J. Houtman,  IJsselmeerdijk 5,  1474MX Oosthuizen 

12 okt. Dhr. J. Huiberts, Kwadijk 130, 1471CH  Kwadijk 

18 okt. Mevr. M. Wessels-Vonk, Oosteinde 48,1474MD Oosthuizen 

18 okt. Dhr. A. Burggraaf, Oosteinde 61,1474MD Oosthuizen 
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Ter gelegenheid van de komende vredesweek, 
 
 

Lied tegen de laatste oorlog 
 

Mocht het waar zijn wat gegríft staat 
dat er iemand is die hoort. 
Moge Gij het zijn  die hoort, weet, 
ziet, afdaalt om te bevrijden. 
 

 
Die ons losmaakt uit de strikken 
van de nacht,  de hand der heersers. 
Die ons uitdrijft, zee, woestijn in, 
naar een oord van licht en water. 
 

 
Mocht het waar zijn dat uw liefde 
tot op heden nog  van kracht is- 
dat Gij ons nog in de dood kent, 
ook nog daar.  als dat zou kunnen. 
 

  
Wees als toen een god-bevrijder: 
laat een nieuwe laatste oorlog , 
die gifbeker, ons voorbijgaan. 
Zend uw engel, uw messias, 
 

 
die hem uit de handen van de 
heersers slaat, de afgrond in- 
die ons wenkt uit onze kelders 

 en ons toeroept: vrede nu. 
 
 
 
 
een vredesgedicht  van Huub Oosterhuis 
ingestuurd door Lydeke Vroom 
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VREDESWEEK 2024 

In deze vredesweek, waarin we allemaal bezig zijn met de vreselijke 
berichten die we haast dagelijks uit Gaza horen en zien, is het 
misschien goed om ook eens wat tegenberichten te laten horen. En 
soms ook wat humor.   
        

 
 

Niet geschoten 

is altijd 

Vrede 

 

 

 
 
Breaking  the Silence. 
 
De groep Israëlische veteranen, die met elkaar Breaking the Silence 
vormen, die dus de stilte rond de behandeling van de Palestijnen op 
de Westoever en nu in de oorlog willen doorbreken, ontstond als 
organisatie in 2004. Als gevolg van de manier waarop tijdens en na 
de Intifada opgetreden was tegen de Palestijnse jeugd, die stenen 
gooiden en later tegen gevangenen.  
 
Een optreden dat zij moesten uitvoeren en waarvoor zij zich 
schaamden en dat naar huns inziens in strijd was met het algemene 
oorlogsrecht. Maar belangrijker nog vonden zij de schade die 
toegebracht werd aan de Israëlische maatschappij als geheel, de 
morele prijs die betaald werd. De schade aan jongeren die ten 
gevolge daarvan gevangen genomen werden en vaak mishandeld of 
zelfs zomaar doodgeschoten. Allemaal in strijd met dat zelfde 
oorlogsrecht. 
Zij wilden dat het gedrag van hun eigen leger bekendgemaakt werd, 
zodat de burgers van het land  wisten wat er gebeurde. Erg veel is er 
sindsdien niet verbeterd, maar zo nu en dan lees ik in de krant dat 
Breaking the Silence weer geprotesteerd heeft. 
 
Gelukkig zijn ze er nog. 
 
Lydeke.Vroom 
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ERFENIS 
 
Wat kan je veel erven was mijn eerste gedachte Zowel materiële als 
immateriële zaken vallen je ten deel, of je er wel of niet blij mee bent 
het gebeurt een ieder.  
 
Het uiterlijk 
Dit is het meest zichtbaar in je gezicht:de ogen, de manier van kijken, 
je haren, maar ook de mimiek. Het maken van bepaalde gebaren en 
ook stemmen lijken op elkaar.De lichaamsbouw en manier van lopen. 
Al deze kenmerken kunnen in bepaalde families vele generaties zeer 
dominant aanwezig zijn, wat ik zelf heel fascinerend vind. 
 
De gewoontes en tradities van thuis 
Dat kan zijn. het taalgebruik zoals dialect of eigen bedachte woorden. 
Of hoe vierden jullie thuis de feestdagen? Uitbundig of ingetogen. Zijn 
er in de familie tradities bij overlijden of juist bij trouwerijen of hele-
maal niet? Ging het gezin waarin je opgroeide goed met elkaar om? 
Waren opa's en oma's, ooms en tantes ook onderdeel van jullie 
gezinsleven? Waren zij ook betrokken bij momenten van vreugde en 
verdriet? Dit alles heeft invloed op je “van huis uit” erfenis. 
Was kerkgang belangrijk? Ging je naar de zondagsschool of werd je 
hierin vrijgelaten? Of je uit een niet religieus gerelateerd gezin kwam 
waar goed nabuurschap en vrijwilligerswerk hoog in het vaandel 
stond en je daardoor al vroeg leerde hoe belangrijk dit is. 
Ook de keuze van scholing kan enorme invloed hebben op je latere 
ontwikkeling. Vonden je ouders scholing en studeren noodzakelijk? 
Konden ze daarin adviseren? Of was je hulp nodig om bij te dragen 
aan de dagelijkse kosten. Door armoede en vaak grote gezinnen 
kwam scholing niet op de eerste plaats doordat men op jonge leeftijd 
moest gaan werken om aan de dagelijkse levensonderhoud bij te 
dragen  
 
De emotionele erfenis 
Dit zijn de angsten, de geheimen, onderlinge strijd, onuitgesproken 
zaken binnen het gezin en/of de families. Ook dit kun je al dan niet 
bewust erven. Je weet dat er iets is, maar kunt er niet de vinger 
opleggen. U kunt dit zelf wel aanvullen, wat u heeft “geërfd” en 
misschien ook alweer hebt doorgegeven aan een volgende generatie. 
Begrijp ook heel goed dat onze ouders in een tijd geboren zijn waar 
men meestal niet bewust omging “met ”wat geef ik door”. En 
misschien worstelden ze met vragen als: Wat begrijpen onze 
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kinderen en hoe vertellen wij als ouders aan hen wat ons verdriet is 
en wat onze emoties zijn. 
 
De materiële zaken 
Inboedels, verzamelingen, zolders die vol staan met familie-items uit 
de pronkkasten, meubilair, schilderijen, fotoboeken, dagboeken, alle-
maal persoonlijk verzameld en aangeschaft door de erflater of zelfs 
uit eerdere erfenissen. Huizen en geld zijn vaak geregeld via een 
notaris. Dan hoop je maar dat er geen ruzie komt in de familie. 
Niemand wil toch dat er over deze zaken onenigheid ontstaat.De 
erfenis waar jij blij mee bent en voor jou als erfgenaam waardevol is, 
kan voor de ander een bron van ergernis of belasting zijn. 
Dan is er nog de niet emotionele erfbelasting maar die komt in een 
blauwe enveloppe. 
 

Wij hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, 
maar wij hebben haar van onze kinderen te leen. 

Claus von Amsberg 

 
De belangrijkste erfenis doorgeven 
Het belangrijkste is niet wat wij ontvangen, maar wat wij doorgeven in 
de erfenis. Wat geven wij door aan normen en waarden aan de 
volgende generaties. Of wat voor een voorbeeld ben je als mens in 
de maatschappij? Welke spiegel zet je de ander voor? Wat geef je 
door aan waarden als naaktenzorg, hulpvaardigheid, liefde en barm-
hartigheid? Voor omgang met je medemens is het motto 'ik sta naast 
je'. Het is aan ons om zuiver handelen door te geven. 
In plaats van wetteloosheid, gewetenloosheid, en gewelddadigheid. 
 
Erven staat voor: iets verkrijgen uit het verleden. Dit moeten wij 
beheren op de juiste manier. We kunnen niet anders dan doorgeven. 
Dit stopt nooit zolang er mensen geboren worden. We hoeven niet 
alle materiële dingen te bewaren, maar wel het goede immateriële en 
de goede zorg voor onze woonomgeving. Wees er bewust van wat 
noodzakelijk en heilzaam is om door te geven aan de volgende 
generaties. Zodat zij met vreugde en met een zinvol bestaan hiervan 
de vruchten kunnen plukken en dit weer kunnen doorgeven aan de 
volgende erfgenamen. 
 
Nelleke Stroo 
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ERFENIS 

We beginnen maar weer met ‘van Dale’: “dat wat een overledene 

nalaat, dat wat iemand van een overledene erft”. Het eerste waar we 

uiteraard aan denken is geld of goederen die daartoe te herleiden 

zijn. Heel fout want zo hangt je welstand mede af van tot welke 

familie je behoort. Zo blijven rijke families rijk en arme families arm. 

En dan is een aantal jaren geleden de erfbelasting ook nog eens 

verlaagd. Dat druist uiteraard regelrecht in tegen het delen dat wij 

voorstaan vanuit het Evangelie.  

Als tweede betekenis geeft van Dale: “dat wat een vorige generatie of 
persoon tot stand heeft gebracht”. Ik denk dan met name aan de 
ballast die meegegeven wordt aan de volgende generatie. In Trouw 
van vandaag word ik getroffen door de column van Naeeda 
Aurangzeb. Ze wordt emotioneel als haar arm teder wordt 
aangeraakt. Ze is “terug in dat huis waar zijn vuisten steeds weer mijn 
armen weten te vinden”. Trauma’s gaan tot wel zeven generaties 
mee. We kunnen ons er wel overheen denken, maar ons dna draagt 
de sporen mee. Het lichaam liegt nooit (Ted Troost).  
 
Mijn generatie is opgegroeid met de oorlogstrauma’s van de vorige. 
Vrijwel niemand ontsnapte in die bezettingstijd aan de angst, het 
verdriet en de agressie en die zich vervolgens nestelde in het lijf. Na 
de oorlog was er van verwerking van die trauma’s nauwelijks sprake, 
ook al omdat er niet over gesproken werd. Aurangzeb haalt een 
aantal schokkende voorbeelden aan uit de film ‘Stemmen van 
naoorlogse generaties. Al eerder schreef ik dat mij pas enkele jaren 
geleden bekend werd dat de 19-jarige, joodse, zwangere verloofde 
van mijn vader werd vermoord in Auschwitz. Alle verwarring, 
onveiligheid, angst en haat in ons gezin vielen toen op z’n plek.  
 
Deze geschiedenis herhaalt zich nu voor vele vluchtelingen in ons 
land. Laten we daarom niet oordelen, maar luisteren naar de 
verhalen. Laten we luisteren naar elkaar. Niet naar onze mening, 
maar of we konden wortelen in arme zandgrond of rijke potgrond. 
Misschien kunnen we dan wat van die rijke potgrond aan elkaar 
doorgeven en daarmee “levenslust en een gevuld hart”.  
 
Peter Verschoor 
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ANBI - instellingen 
 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
Activiteiten van de Diaconie. 
 
Een van onze belangrijkste activiteiten is ondersteunen van mensen 
die het financieel moeilijk hebben. Hierom ondersteunen wij veel 
statushouders, het zijn vaak alleenstaande moeders met kinderen, 
gelukkig hebben wij in Nederland goede sociale voorzieningen, maar 
er blijven veel dingen over waar geen dekking voor is. 
 
Zo helpen wij bij het mogelijk maken van Nederlandse taallessen. 
Iedere maand helpen we mee bij het organiseren van een koffie 
ochtend, wat integratie ten goede komt. 
Ook betalen wij jaarlijks een aantal kaartjes voor een kinder-
voorstelling in de Kerk van Beets, 21 september is er weer een 
sprankelende voorstelling. 
Ook geven wij jaarlijks een aantal kleding pakketten weg. 
Dit zijn zo maar een paar activiteiten.  
 
Ik wil U graag oproepen, als U signalen heeft dat ergens mensen in 
de knel zitten, om dat aan ons door te geven, om eventueel hulp te 
kunnen geven vanuit de Diaconie. 
PS onze jaarrekening van 2023 staat op de website van onze kerksite 
www.pknzo.nl  
 
Vriendelijke groet Ted Landaal,  
diaken van nu nog Zeevang/Oudendijk. 
 

http://www.pknzo.nl/
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DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 

 
 
 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. 

Het betekent dienst, dienen. 
 
 

 
 
 

BROODKRUIMEL 

Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid 
 
Francis Bacon 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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COLLECTE ROOSTER SEPTEMBER - OKTOBER 

 
01 september 
Diaconie: Hospice ‘Thuis van Leeghwater’ te Middenbeemster 
Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in de laatste 
levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. 
Het hospice is afhankelijk van giften en vrijwilligers. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op de website of contact opnemen met de 
diaconie. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
   
29 september    
Diaconie: Kinderen in de knel 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 
achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 
leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 
verwaarlozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
13 oktober      
Diaconie: Prinsenstichting 
Deze stichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en 
mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat 
de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon 
als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken.          
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
 
27 oktober   
Diaconie: Stichting Humanitaire Hulpverlening te Weesp 
Dit is een internationaal  samenwerkingsverband van organisaties, 
bedrijven en personen die werken voor slachtoffers van natuur-
rampen en oorlogssituaties en vluchtelingen. Ze zamelt giften in 
natura (goederen) in van bedrijven, levert de logistieke diensten en 
de distributie in de getroffen gebieden. Ze is inmiddels een wereld-
wijde organisatie die voor het grootste deel op vrijwilligers draait en 
die betrokken is bij projecten in 40 verschillende landen. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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COLOFON 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299 780 482  
                                                            e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4          
           1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58

            

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim 
en Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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 Ursem                Berkhout 

 Avenhorn                       Kwadijk 
   
 
              

 
 
 
 

   

 

 

 

 
            Oosthuizen                  Oudendijk 

   
            Beets 

   

 
   

 SEPTEMBER - OKTOBER 2024 editie 5 
 

 
Kerkblad van 

 

                                              /        Protestantse Gemeente 

                                                            Zeevang-Oudendijk 


