
KERKBLAD CONTACT en DE WALVIS 
 

SEPTEMBER en OKTOBER 2023 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Protestantse Gemeente 

         Zeevang - Oudendijk 
 

  en de 

 

          

     
 



2 
 

INHOUD  
pagina    3          Tekst: Wijsheid vaan een boom 

pagina    4 -   5   Kerkdiensten en mededelingen 

pagina    6 -   9    Uit de pastorie: ds. H. Reedijk en diversen  

pagina  10 - 34   PG Koggenland ‘Contact’  

pagina  10 - 12   Nieuws uit de Gemeente 

    In Memoriam en diversen 

pagina  13          Kerkdiensten in de Berkenhof en Rustenburcht 

pagina  14 - 15   Diaconie en diversen  

pagina  16 - 17   Pastoraatgroep 

pagina  18 - 19   Uw gaven worden gevraagd voor. 

pagina  20 - 21   Bloemengroeten en Verjaardagen en Jubilea 

pagina  22 - 25   Diversen en Gemeenteleden schrijven 

pagina  26 - 31   Jeugd van Nu: verhaal en puzzels 

pagina  32 - 34   Colofon PG Koggenland 

pagina  35 - 48   PG Zeevang - Oudendijk ‘De Walvis’    

pagina  36 - 37   Nieuws uit de Gemeente In Memoriam 

pagina  38 - 39   Bloemengroeten, Verjaardagen en Jubilea     

pagina  40 - 41   Tekst en Filmavond in Oudendijk 

pagina  42 - 45   Diaconie Diverse Info, Diaconie en Collecten 

pagina  46 - 47   Colofon PG Zeevang - Oudendijk 

 

 

WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER 

 
 

Redactie De Walvis:  

Willie Koole, Olga Landaal,  

Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

Petra La Grouw-Heij en  

Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 
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WIJSHEID VAN EEN BOOM  

 
Er was eens een mens die een boom wilde zijn, 
die gewoon op één plaats een beetje vrij wilde zijn. 
Niet meer rennen van hot naar her, dat voelde zo verbonden. 
Maar juist stilstaan op één plek, de vrijheid van groeien en gronden. 
 
En het gebeurde, 
de mens werd een boom en werd gelukkig. 
 
Tot het mooiste moment toen hij begreep dat je als boom 
het noorden, het zuiden, ja alles bent. 
Bladeren als ogen kijkend naar het oosten, 
onwetend van het westen en andersom. 
Ieder een eigen blikveld, een visie, een uitzicht, 
uitzichten verenigd, toch samen een boom. 
En de mens was zo gelukkig, z’n wereld ideaal. 
Hij besloot ze nooit meer los te laten, 
want de bladeren gaven hem taal. 
 
En precies op dat moment begon het blad te kleuren. 
En de mens – verward – hield vast wat ie had 
maar de wind liet het gewoon gebeuren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst; Inez van Oord,   
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KERKDIENSTEN    

 

 

  Protestantse Gemeente   

  Zeevang - Oudendijk 
 

 
 

Datum   tijd   plaats  voorganger   organist 
 
03 sept.  10.00 uur Ursem  mevr. M. Kraak  mevr. B. Conijn 
 
10 sept.  10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk   dhr. J. Stens 
     Avondmaal  
                met medewerking van Ars Musica o.l.v. Marcel Settels 
 
17 sept.  10.00 uur Avenhorn dhr. T. Heijboer    mw.D.Schuijtemaker 

 
24 sept.  10.00 uur Oosthuizen   ds.H. Reedijk     mevr. B. Conijn 
     Startzondag; thema “Ga mee” Vredeszondag 
      
01 okt.  10.00 uur Ursem  ds. B. Stobbelaar  dhr. J. Stens 
 
08 okt.  10.00 uur Oudendijk ds. H. Allewijn   dhr. E. Hinfelaar 
 
15 okt.  10.00 uur Berkhout ds. H. Reedijk   dhr. J. Stens 
 
22 okt.  10.00 uur Beets   ds. H. Smit    dhr. E. Hinfelaar 
 
29 okt.  15.30 uur Berkhout ds. H. Reedijk   dhr. J. Stens 
     Allerzielen 
     Geen dienst in de Protestantse Gemeente Zeevang - Oudendijk 

 
05 nov.  10.00 uur RK Oosthuizen  ds. H. Reedijk    nog niet bekend 
                                                           en RK voorganger   
     Gezamenlijke dienst met RK Parochie Oosthuizen 
 
05 nov.    10.00 uur Avenhorn ds. Ole van Dongen mw. D.  
                                                                                     Schuijtemaker 
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Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder 

uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te  

blijven drinken en gezellig na te praten. 

U bent van harte welkom.  

 

 
                                     

 
 

 
 
GEZAMENLIJK  
 
Met de bus naar de Heilige Landstichting en de Cenakelkerk op 
donderdag 31 augustus is helaas niet doorgegaan door te weinig 
belangstelling. Slechts vijftien mensen hadden zich opgegeven. 
 
 
Bij de redactie is helaas niet één inzending binnengekomen voor de 
gezamenlijke zomerpuzzel voor een zomerprijs. 
 
 
Nog steeds ontvangt de redactie oude kaarten en materialen om 
deze een tweede leven te geven. Mocht u dus nog verjaardags-
kaarten hebben liggen waar u zelf niets meer mee doet…  
de redactie is er blij mee. Bij deze alvast ‘Dank U Wel.’ 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
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UIT DE PASTORIE  

TOEVAL OF NIET 
 
Velen van ons hebben dit wel eens meegemaakt. Je denkt aan 
iemand, en de telefoon gaat, en diegene aan wie je dacht, is aan de 
lijn. Je hebt het over iemand, en diegene komt net binnen. Je komt in 
een ver vakantieland iemand tegen die je kent. Of bedenk zelf een 
voorbeeld. Is dat toeval of niet?  
 
Nee, toeval bestaat niet. Want volgens een bepalend protestants 
kerkelijk leerstuk uit 1563, de Heidelbergse Catechismus, bestaat 
toeval niet. In Zondag-10 lees je:  
“De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij 
hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met:  
 
Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en 
droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezond-
heid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, 
maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. ”In die tijd ontwikkelden 
zich godsdiensten, landsgrenzen, scheepvaart en handel, economie, 
wetenschap kunst, mode en gezondheidszorg.  
 
Voor het protestantisme was het leerstuk van de Heidelbergse 
Catechismus een vast baken in deze sterk veranderlijke en roerige 
tijden. Ook in onze moderne tijd hebben velen hun eigen individuele 
gedachten om met hun eigen onzekerheden om te gaan.  
 
We kunnen vaak lastig omgaan met onze eigen onzekerheden. We 
zijn steeds meer gaan geloven in de maakbaarheid van alles. Maar 
niet alles is maakbaar. Dat weten we ook. Veel hebben we niet in de 
hand. Daar kan toeval een mooie verklaring voor zijn.  
 
Hans Reedijk 
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AAN ALLE GEMEENTELEDEN  
van de Protestantse Gemeenten 
 Koggenland en Zeevang – Oudendijk 
 
Onze gemeenten werken op veel gebieden samen. Om enkele 
voorbeelden te noemen: cantorij, kerkblad, schildersgroep, ver-
diepingsochtenden, enzovoort. Ook zijn sinds deze zomer bijna alle 
vieringen gezamenlijk. En jullie delen ook een predikant. Om met de 
woorden van de Classispredikant te spreken: Wat delen we eigenlijk 
nog niet met elkaar? 
 
Als we alle activiteiten bij elkaar gaan optellen, kunnen we vaststellen 
dat er op dit moment al sprake is van een vergaande samenwerking. 
We doen eigenlijk als één gemeente. De logische vraag die daaruit 
volgt, is: zouden de protestantse gemeenten Koggenland en 
Zeevang-Oudendijk ook kunnen samengaan als één gemeente met 
één kerkenraad?  
 
Deze vraag is een aantal keren besproken in de kerkenraden. Het is 
ook een vraag die bij velen van jullie leeft. Ook door gemeenteleden 
is gezegd: Waarom nog wachten? Na een zoektocht om begeleiding, 
zijn we bij Bureau Kerk Vitaal terechtgekomen. Bureau Kerk Vitaal is 
gespecialiseerd in het begeleiden van samengaan van kerkelijke 
gemeenten. 
 
Na gesprek en overleg besloten de kerkenraden om een klein groepje 
van verkenners vooruit te sturen, bestaande uit Greet Hoffman-
Weijtze, Piet Nell, Peter Verschoor en Ted Landaal met mijn 
aanwezigheid voor het goede evenwicht. Zo zijn we in gesprek 
gegaan met Bernhard Vosselman vanuit Bureau Kerk Vitaal die ons 
zeer vakkundig overkomt. 
 
Het eerste wat ons toen te doen stond, is de gemeenteleden via het 
kerkblad bijeen te roepen en een gemeenteochtend te organiseren 
om te kunnen vernemen hoe er over een mogelijk samengaan van 
Zeevang-Oudendijk en Koggenland wordt gedacht. Daarbij was het 
voor ons van belang om iedere aanwezige zich persoonlijk op schrift 
aan het woord te laten. 

 

  >leest u verder op pag. 8 en 9 
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Sommigen praten gemakkelijk in een grote groep. En voor anderen 
ligt dat weer anders. Daarom hebben een werkvorm bedacht, waarin 
de persoonlijke mening van alle aanwezigen wordt gelezen en 
gehoord. We wilden dus niet met een microfoon werken omdat we 
daarmee niet iedereen zouden kunnen horen. Het ging ons om de 
mening van ieder.  
 
Op de gemeenteochtend op zondag 20 augustus 2023, zoals in het 
kerkblad aangekondigd, zijn na de kerkdienst 44 personen gebleven. 
Er zijn 44 werkbladen uitgedeeld waarop een aantal vragen aan de 
aanwezige gemeenteleden zijn voorgelegd. Er zijn 3 formulieren niet 
ingeleverd. De voorgelegde vragen en de aangekruiste uitkomsten 
worden hier opgesomd: 

 

A:  Introductie en onderbouwing 
- We voelen en we doen als één gemeente.  
- Door één gemeente te vormen, bundelen we de krachten.  
- We kunnen het proces gebruiken om nieuw elan en enthousiasme  
  te vinden.  
- Het speelt in op mogelijke krimp o.a. door een kleinere organisatie. 
 
 
Vraag: In hoeverre deelt u deze onderbouwing van ‘samengaan’?  
00 x  Nee, ik deel de onderbouwing in zijn geheel niet. 
03 x  Ik sta neutraal ten opzichte van deze onderbouwing. 
37 x  Ik deel de onderbouwing helemaal. 
 
 
B: Beeldvorming en begripsvorming 
- Eén gemeente, betekent één kerkenraad, met één college van  
  kerkrentmeesters en één college van diakenen. 
- Er is één kerkenraad die samen met werkgroepen en commissie  
  voor een vitaal kerkelijk leven verantwoordelijk is. 
- Eigenheid en lokale gewoonten kunnen behouden worden via  
  aparte  commissies of werkgroepen. 
- Eén kerkenraad betekent ook dat al het geld en goed bij deze éne  
  kerkenraad in beheer komt. 
- Huidige ‘spaarpotjes’ blijven bestaan, nieuwe kunnen gemaakt     
  worden, maar doe dat voor bepaalde tijd, niet voor de eeuwigheid. 
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Vraag: Wat is uw mening? 
00 x Nee, ik zie dit helemaal niet zitten, lijkt me geen haalbaar plan. 
00 x Ik zie dit nog niet helemaal zitten, want ik heb meer inzicht nodig.  
26 x Ik denk dat dit kan, maar het moet wel goed worden uitgewerkt. 
18 x ja, ik vind dit prima en zie (op voorhand) geen belemmeringen. 
  
 
C: Voortgang? 
- De kerkenraden bereiden alles voor en als de kerkenraden eruit zijn,  
  dan wordt u als gemeente geïnformeerd, u kunt u nog reageren,   
  maar de plannen liggen al klaar.  
- Door werkgroepen en commissies inschakelen.  
- Met iedereen nadenken door gemeente-ochtenden te houden.  

 

Vraag: Hoe zou dat proces van samengaan wat u betreft moeten 
verlopen? 
20 x Prima dat de kerkenraad goede voorstellen en plannen zal  
        maken. 
10 x Het gesprek moet ook in commissies en werkgroepen worden  
        gevoerd.  
18 x Als gemeente willen we meedenken op gemeente-ochtenden.  
05 x Ik wil niet betrokken worden en laat dit graag aan anderen over.
  
 
De uitkomsten en de opmerkingen, die gemaakt zijn in de ruimte voor 
Toelichting, Mening en Vragen, gaan we bekijken in de Groep van 
Zes en in beide kerkenraden van waaruit de vervolgstappen volgen. 
Uiteraard komt er ook weer een volgende gemeente-ochtend om met 
jullie als gemeenteleden af te stemmen over de nieuwe stappen die 
we gaan maken. 
 
 
Met hartelijke groeten, namens de Groep van Zes,  
ds. Hans Reedijk 
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
Overleden in onze kerkgemeente  
 
In de Berkenhof is op 17 juli jl. de heer J.-Jetze- Wijnja overleden op 
92 jarige leeftijd. De heer Wijnja werd geboren op 28 januari 1931 in 
het Friese dorpje Allingawier. In de jaren dat hij in Berkhout woonde 
was hij dichter bij zijn kinderen. 
 
Op 10 augustus jl. is de heer A. -Arie- Helder uit  Berkhout overleden 
op 74 jarige leeftijd. Berkhout, de plaats waar hij op 24 november 
1948 ook geboren werd, nam hij afscheid van allen die hem lief en 
dierbaar waren. 
 
Mevr. C. Bom -Vet is 22 augustus jl. overleden op 80 jarige leeftijd. Zij 
woonde al enige jaren bij Warm Thuis in Oterleek. 
 
Wij wensen familie en allen die om hen heen waren veel sterkte toe 
om dit verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie 
herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar 
zodat zij niet vergeten zullen worden.  
 
 
 

 

Mag ik, fluisterde de wind 

en een heel zacht Ja, was het antwoord. 

Toen werd het laatste blad 

zachtjes, o zo zachtjes 

liefdevol op de aarde neergelegd. 

 

 
 
 
Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze  



11 
 

Een dank u wel 
 
Ik wil graag mijn dank uitspreken voor de mooie bloemengroet die ik 
mocht ontvangen. Het was een echte verrassing op een donkere en 
regenachtige zondag. Dus een lichtpuntje op deze donkere dag. Ik 
mocht deze bloemen ontvangen omdat ik mantelzorger ben voor mijn 
man. Dat doe ik met liefde maar de waardering hiervoor vond ik toch 
wel heel erg fijn. Veel dank. 
 
Een vriendelijke groet. 
Wil Dolfing -Kuiper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



12 
 

De Actie Kerkbalans is nog steeds in volle gang. 

 
Toegezegd is er voor 2023 een bedrag     
van  €. 11.184,83. 
De nieuwe tussenstand is  €.10.681,50    
‘We  zijn er bijna’ en houden u op de  
hoogte. 

 
                                              Met vriendelijke groet, Jacquelina Bajema 

 
 
 

 

 WEBSITE NIEUWS  

 
De website kunt u bereiken  
onder de link:  
 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
 
Wanneer u een goede tip hebt voor ons als aanvulling van de website 
dan horen wij dat graag van u. 
 
De website alsook het onderhoud zijn in handen van Luc Carrière 

 

 

 

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  

Als het anders gaat zoals je gehoopt had, in je financiën, in je relatie, 

en zelfs een dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een probleem aan, 

schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting Hulpverlening 

vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen.  

Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-

situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

    

       HWK Hulpverlening p/a Dampten 16,   
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84  

            e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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HERFST BROODKRUIMELS         

 
Genoeg gezwamd,  
zei de ene paddenstoel tegen de andere. 
Willy Pieters 

 

 
In elke wandeling in de natuur krijgt men veel meer dan men zoekt. 
John Muir 

 
KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 20 september is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

Woensdag 18 oktober is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

 

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

  
Donderdag 21 september is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

Donderdag 19 oktober is er een  

dienst om 15.30 uur met pastor Bert Glorie 

 

U bent van harte welkom. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

 

-  
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden  

juni en juli. 

 
  4 juni     Berkhout       € 82,75       Het  vakantiebureau voor  
                                                        ondersteuning van vakantie  
11 juni Ursem € 28,80       De Amazone hospitaal boot  
                                                        voor transport zieken  
25 juni      Avenhorn € 55,05       Perspectief voor jonge  
                                                        vluchtelingen uit Venezuela 
 
  9 juli       Ursem          € 72,40       Vluchtelingen hulp dichtbij,  
                                                        maar ook ver weg 
23 juli       Berkhout € 57,45       Heifer, voor boerinnen een  
                                                        eigen kunnen realiseren. 

             

Hartelijk dank voor uw bijdragen 

 

 
 
 
Toelichting op de jaarrekening Diaconie 2022 van uw bestuur 
 
Allereerst is de jaarrekening 2022 opgesteld door het KKA wat staat 
voor, Kantoor Kerkelijke Administratie, en dus niet meer door boek-
houdbureau van Dok, welke het vele jaren tot volle tevredenheid 
heeft samengesteld, maar aan gaf hiermee te stoppen. Gré alsnog 
dank hier voor. 
Wat de jaarrekening betreft, deze is opgesteld onder de voorwaarden 
vastgesteld in de orde der PKN Kerken, en onder die voorwaarden is 
goedgekeurd door het CCBB en uw bestuur. Opvallend is de hoogte 
van het resultaat wat veroorzaakt is door het niet uitvoeren van het 
verduurzamen van de woningen wat wel in de begroting was opge-
nomen. Dit zal in 2023 worden voltooid. Ook de giften voor regionaal 
en landelijk zijn iets afgenomen. Maar daar tegenover staat een toe-
name uitgave Diaconaal wereldwijd, en is zo op dit punt redelijk in 
evenwicht. 
Mocht U interesse hebben de volledige jaarrekening in te zien  kan dit 
altijd, door contact op te nemen met de penningmeester. 
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Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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Het gebed dat verhoord werd 
 
 

 

Ik vroeg om kracht 

en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. 

 

Ik vroeg om wijsheid 

en God gaf me problemen om me te leren die op te lossen. 

 

Ik vroeg om voorspoed 

en God gaf de hersens en spieren om mee te werken. 

 

Ik vroeg om moed 

en God gaf me angsten te overwinnen, 

 

Ik vroeg om liefde 

en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. 

 

Ik vroeg om gunsten 

en God gaf me kansen. 

 

Ik kreeg niet van wat ik vroeg, 

Ik kreeg alles wat ik nodig had. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Met dank aan mw. A.Koole-Bakker  
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PASTORAATGROEP 

 
Met september en oktober voor ons gaan we al aardig op weg naar 
kortere dagen. ’s Avonds eerder het licht in de kamer aan voor de 
gezelligheid. Van de zon genieten moeten we echt overdag doen. 
Laten we “van licht genieten” vooral blijven doen. Ook al is dat niet 
alle momenten in ons leven mogelijk. 
Wanneer u in een donkere periode zit en behoefte  
heeft aan een gesprek of een steuntje in de rug,  
belt u ons dan alstublieft. 
Onze telefoonnummers vindt u op pagina 30. 

 

Bede voor de kerk 

God, maak de deur van dit bedehuis breed genoeg om allen binnen 
te laten die liefde van mensen en saamhorigheid van node hebben: 
smal genoeg om alle naijver, hoogmoed en twist buiten te sluiten. 
Maak zijn drempel vlak genoeg om geen struikelblok te zijn voor 
kinderen of voor dolende voeten, maar oneffen en sterk genoeg om 
de macht van de verleider terug te wijzen. 
God maak de deur van dit kerkgebouw tot de poort van Uw eeuwige 
koninkrijk. 
 
Dit staat te lezen op de deur van de kerk van St.Stephen in Londen. 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
Joke Admiraal-Haksteen, 
Hermien Weissenbach-Tuls 

Ineke Weinreich-Verkaik en  

Greet Hoffman-Weijtze. 
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UW GAVEN VOOR DE DIACONIE 
WORDEN GEVRAAGD VOOR 
 
 

 
 
 
Zondag 3 september: Jongeren leren meer over mensenrechten 
in Israël.  
Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechten-
organisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s, voor hun 
verplichte diensttijd begint, meer over mensenrechten en welke plek 
deze in het Jodendom hebben.  Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Zij leren zo op  een nieuwe manier naar hun 
landgenoten kijken. 
 
 
 
Zondag 17 september: Jonge mensen verbeteren hun landbouw-
productie in Myanmar.  
Jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van 
gewapende conflicten leren hier landbouwproducten te verwerken tot 
consumenten producten zoals bijvoorbeeld pinda’s en gember. Zo 
leren zij en menswaardig bestaan op te bouwen. 
 
 
 
Zondag 1 oktober: MAX Soresdienst helpt o.a. mensen  die door 
familieomstandigheden in grote problemen komen, doordat ze 
dakloos worden of financieel de mist ingaan. Max helpt deze 
personen de goede weg op door met instanties om tafel te gaan 
zitten en te zorgen dat er goede vangnetten voor hen komen. 
 
 
 
Zondag 15 oktober: Het Liliane Fonds helpt kinderen met beper-
kingen welke ze vanaf hun geboorte, ongelukken of ziekte hebben bij 
te staan door hen te opereren, fysiotherapie of andere zorg te geven, 
zodat deze jongeren weer en menswaardig bestaan kunnen krijgen. 
 



19 
 

Zondag 29 oktober: Kinderhulp Nederland voor o.a. jongeren die 
in financiële problemen komen, doordat ze vaak uit wat zwakkere 
gezinssituaties komen, waardoor er weinig financiële hulp is voor hen 
als ze willen gaan studeren. Met hun bijbaantjes redden ze het lang 
niet altijd om aan hun verplichtingen te voldoen, waardoor ze soms 
stoppen met hun studie maar dan ook weer hun studieschuld moeten 
afbetalen, terwijl ze vaak niet het bestbetaalde werk hebben. 
Daardoor wordt hun situatie vaak uitzichtloos. Hulp kunnen ze dan 
goed gebruiken.  

 

 

 

 

Broodkruimels 
 
Niet omdat het moeilijk is, ‘durven we niet,’ 
omdat we niet durven, ‘is het moeilijk.’ 
 
 

De betekenis van ons leven 
ligt in het verschil dat we maken 

in de levens van anderen 
Nelson Mandela 

 
Zoek geen grote woorden 
als een klein gebaar volstaat. 

 

De wijze mens 
denkt nooit aan eigen grootheid, 

daarom wordt hij groot. 
Mark Twain 

 
Begin met het nodige 
doe daarna het mogelijke, 
en dan ineens doe je zomaar 
het onmogelijke. 
Franciscus 
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BLOEMENGROETEN 

De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn,  
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie. Een bloemen-
groet is een stukje van medeleven en verbondenheid. Maar we horen 
of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt altijd contact 
met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons kunnen laten 
horen. Bij deze dank u wel. 
 

Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?  
Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemen-
groeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet 
Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.  
De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan 
het eind van het CONTACTgedeelte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20  juni   de heer N. Veldhuisen, om snel weer op de been te zijn. 

25  juni      de heer P. Nell voor een goed herstel. 

09  juli    ds. H. de Haan als zondagsgroet. 

21  juli        mevr. E. Bolwijn -Schaaphok voor haar 85ste verjaardag. 

23  juli        de heer A. Andeweg in de Goorn werd 93 jaar. 

01 aug.     mevr. B. Conijn in Grosthuizen als bemoediging. 

06 aug.       mevr.W. Dolfing-Kuiper in Berkhout als steuntje in de rug. 

20 aug. dhr.C.J.Pluim en mw.M.C.Klok als welkom in onze kerk. 

25 aug.  dhr. Ruud Meerveld bij thuiskomst na een herstelperiode. 
25 aug.  mevr. M.I.E.M. van der Hoeven als welkom  in onze kerk. 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  70+  

 
02 sept. Mevr.J.C.Schmalgemeijer, Oosteinde 25, 1647 AB  Berkhout 
05 sept. Mevr. A.J. Versluis -Reedijk, Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem  
08 sept. Mevr. M.W. Veldhuisen-Buijs, Boogfries 13, 1648 HB  

  De Goorn  
08 sept. Dhr. J. Bronder, Ariens 13, 1633 HG Avenhorn  
09 sept. Dhr. J. Jonker, Grosthuizen 40, 1633 EM Avenhorn  
11 sept. Dhr. P.J. Koeman, Oosteinde 73, 1647 AD Berkhout  
13 sept. Mevr. N.T. Knol- Kalverboer, Bobeldijk 98, 1647 CK  

   Berkhout  
13 sept. Dhr. P. Beemsterboer, Veldhuizerweg 6, 1647 CP Berkhout  
13 sept. Dhr. G. van der Roest, Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn  
25 sept. Dhr. C.J.M. Stoop, Reigerlaan 36, 1645 TD Ursem  
26 sept. Mevr. J. Braas- Boot, Westeinde 289, 1647 MP Berkhout 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
02 okt. Mevr. M.G.A. van Loon - van Hilten,  

  De Streektuinen 86, 1624 GP Hoorn  
07 okt. Mevr. G. Piet-van Noord, Kerkebuurt 214, 1647 MJ   Berkhout 
07 okt. Dhr. A. van Doornum,  Reigerlaan 45, 1645 TB Ursem  
13 okt. Mevr. C.M. Groot-Staal, Grosthuizen 129, 1633 ES  Avenhorn 
14 okt. Dhr. S.P.de Jong, West 3, 1633 JA   Avenhorn  
31 okt. Mevr. A.L.Wijtenburg-Rood, Gouwkamp 16, 1647 BP  

   Berkhout 
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Telefoonlijntje met Onze Lieve Heer 
 
Wat zou dat toch mooi zijn. Je loopt naar de telefoon, pakt de hoorn 
op en belt even met Onze Lieve Heer! En dan vertel je Hem gewoon 
even alles wat je dwars zit. Over die vervelende baas van je, je 
echtgeno(o)te die niets van je begrijpt, het feit dat je gezakt bent of 
omdat je je niet zo lekker voelt. Of je bent gewoon in een goed 
humeur en vertelt Hem even dat je heel veel van Hem houdt.  
 
Och was dat maar waar. Wat zou dat mooi zijn. Maar wat is dan het 
telefoonnummer van Onze Lieve Heer? Dat weet je dus niet. Toch 
kan je wel net doen alsof. In gedachten bel je dan op. Maar dan? 
Hoor je dan Onze Lieve Heer? Of hoor je voornamelijk jezelf? Er blijkt 
nogal wat ruis op de lijn te zitten. Gedachten, zinnen, woorden, 
beelden. Van alles blokkeert de lijn. De telefoondienst maar even 
bellen: ‘Hallo, ik kan Onze Lieve Heer niet verstaan. Kunt u de lijn 
vrijmaken?’ 
 
Wat zou dan het antwoord zijn? ‘Daar kunnen wij niets aan doen’, dat 
moet je zelf doen. 
En dan nog. Als je dan de lijn vrij maakt, wat dagen, maanden, jaren 
en een heel leven kan duren, wat hoor je dan nog? Heb je zelf de lijn 
wel vrij gemaakt? 
Antwoordt Hij je dan wel? Wie of wat geeft uiteindelijk de doorslag? 
Weten we wel of Hij het is? Het zal toch niet zo zijn dat we Onze 
Lieve Heer zomaar in onze zak kunnen steken? Toch iets om over na 
te denken. 
 
Monique Bense ( via C.P.) 
 
 
 
 
 
Heer, Gij weet hoe druk wij vandaag bezig moeten zijn: mochten wij 
U vergeten, vergeet Gij ons dan niet. 
 
Sir Jacob Astley 
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 
Hoe klinkt jou kleur vandaag?  
 
 

Ik hoor u denken, wat is dat een rare vraag?? Maar als je erover 
nadenkt, is het best logisch. Een kleur kan je een gevoel geven en als 
die kleur dan ook nog in muziek is verpakt geeft het vaak een heel 
speciaal gevoel. Als ik denk aan de kleur rood, dan geeft mij dat een 
heel speciaal warm en gelukkig gevoel, gelijk denk ik dan terug aan 
onze huwelijksdag, in het mooie kerkje in Ursem met allemaal 
geliefde mensen om ons heen en het lied rood op de achtergrond. 
Dus een rode dag voor mij klinkt geweldig!  
 
Geel geeft mij altijd een vrolijk en blij gevoel, het geel van de bloemen 
als het weer lente wordt, zonnebloemen die op een warme dag staan 
te stralen, dat geeft een vrolijk gevoel. En the yellow submarine op de 
radio.. Tja.. Vrolijk word ik ervan.  
 
Met heel veel kleuren en muziek kun je dus gevoelens opwekken.  
 
Soms is het ook gewoon grijs... Niet het wit van de puurheid of zwart 
van rouw, maar gewoon grijs. Dan zijn er toch zorgen over mensen 
om je heen, je eigen situatie.. Grijs, deprimerend soms, grauw... Maar 
als je dan toch om je heen blijft kijken kan er bij dat grijs zomaar een 
gouden randje komen, omdat je zomaar een mooi gesprek hebt of 
vreselijk moest lachen, of over een paar weken je grijs door het bos 
loopt en geniet van de kleuren van de herfst en de geuren van de 
vallende bladeren, dan kan je kleur zomaar ineens anders klinken!  

 
 
Petra la Grouw-Heij 
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TAO 

Het begrip Dao/Tao staat centraal in het Taoïsme. De Tao is 
'onbenoembaar'. De eeuwige Tao kan niet in woorden worden 
uitgedrukt. De meest gebruikte, simpele 'vertaling' of omschrijving 
voor Tao in de westerse literatuur is ' De Weg'. 

 De Tao is per definitie onbeschrijfbaar, onbenoembaar – hooguit kan 
er uit beschrijvingen een opsomming gemaakt worden van een aantal 
eigenschappen: 

*Het eerste beginsel, bron, oorzaak of oorsprong van al het 
bestaande de oorzaak van de 'omloop van Zon en Maan', van de 
cirkelgang van het Zelf door vele levens.                            
*Voeding of moeder van Hemel en Aarde, van de 10.000 vormen of 
verschijnselen 
*Groot, groots, alomvattend , overvloedig, eindeloos 
*Ontsluit in zich Leegte en Vorm, Yang en Yin, beweging en rust 
*Onbenoembaar, onbeschrijfbaar,  zonder begeerte of streven 
 
 
                           Een symbool dat vaak gebruikt wordt om de    
                           Tao en haar beoefening te symboliseren. 
 
 
 
Maak uzelf leeg van alles. 
Laat uw geest in vrede rusten. 
De tienduizenden dingen komen en gaan terwijl het Zelf toeziet dat ze 
terugkeren. 
Ze groeien en bloeien en keren dan weer terug naar hun bron. 
Terugkeren naar de bron van stilte, wat de weg is van de natuur. 
De weg van de natuur verandert nooit. 
De bestendigheid beseffen betekent inzicht. 
Niet de bestendigheid beseffen betekent rampspoed. 
Beseft u de bestendigheid, dan opent zich uw geest. 
Is uw geest open, dan opent zich uw hart. 
Is uw hart open, dan kunt u zich koninklijk gaan gedragen. 
Bent u koninklijk, dan zult u naar het goddelijke groeien. 
Een zijn met Toa is eeuwig. 
En al sterft het lichaam, Toa zal nooit vergaan. 
 
Tao Te Ching- naar de Engelse vertaling van Gia-Fu Feng en Jane. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dao%C3%AFsme
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HEMELS IS DE AARDE 

               Hemels is de aarde 

voor hen 

die houden 

van de zon 

van de lucht 

van de vlinders 

van de vogels 

van de mensen. 

En de dingen 

die juichen 

en zingen 

en dansen 

om de wonderen 

    van het leven. 

 
HET LEVEN MIJ NABIJ 
 
Het Leven was mij zéér nabij, 
al in mijn prilste leven. 
Het voedde mij, het vormde mij,  
het was met mij verweven. 
 
Het Leven is, ook nu, nabij. 
‘k Wil dit, bewust, beleven. 
Het maakt mij blij en vrijwaart mij 
voor eenzaamheids-beleven. 
 
Het leven zal steeds bij mij zijn, 
Hoe lang ik ook mag leven. 
Dit weten is geweldig fijn: 
Ik houd intèns van ’t leven. 
 
Wie heeft intèns het Leven lief, 
die wijdt zich aan het Leven 
en streeft naar ’t wenkend perspectief 
van alom stralend leven. 
 
J.van der Hee 
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JEUGD VAN NU 

 

Tot nu toe werden fabels mondeling doorgegeven door de grootouder 
en ouders aan hun kinderen en kleinkinderen als zij rond het vuur 
zaten. 
 
Het is één van de fabels uit Oeganda die verzameld en opgeschreven 
zijn door het Cultural Research Center, onder leiding van Pater Piet 
Korse. 
 
Deze fabel leert ons niet te vertrouwen op alles wat er groot en 
machtig uitziet zonder er goed over nagedacht te hebben. 
Het geeft ook een duidelijk beeld over de positie van de vrouw binnen 
de gemeenschap. 
 
 
 
 
 
FABEL: meneer Kat en de Man 
 
Lang geleden was er een meneer Kat, een klein dier uit de bush, die 
toen nog niet bij de mensen in huis leefde. Hij was gewend om in de 
buurt te leven van de grote dieren, zoals meneer Leeuw en meneer 
Luipaard, die altijd op jacht waren. Als zij dan iets hadden gevangen, 
kon hij eten van wat zij over hadden. 
 
Op een dag ging meneer Kat op jacht met meneer Luipaard, toen zij 
meneer Leeuw tegen kwamen die erg hongerig was. Meneer Leeuw 
keek naar meneer Kat en zag dat hij niet groot genoeg was om zijn 
honger te stillen. Dus hij pakte meneer Luipaard, smeet hem op de 
grond, doodde hem en begon te eten. 
 
Toen meneer Kat zag wat er gebeurde, werd hij erg bang en maakte 
zich zorgen. Even later vroeg hij met een heel zacht stemmetje: 
“Meneer Leeuw, mijn vriend, neem mij niet kwalijk; ik dacht dat 
meneer Luipaard die jij zojuist gedood hebt de sterkste was, maar nu 
jij hem gedood en opgegeten heb, vraag ik je of ik voortaan samen 
met jou op mag trekken en mag eten van wat jij eet”. Meneer Leeuw, 
hij was niet slecht, vond het goed. Vanaf dat moment waren meneer 
Kat en meneer Leeuw samen. 
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De volgende dag, terwijl meneer Leeuw rondliep met meneer Kat, 
ontmoetten zij meneer Olifant. Meneer Olifant wilde hen niet 
doorlaten. Meneer Leeuw werd daar kwaad om en een heftig gevecht 
ontstond tussen meneer Leeuw en meneer Olifant. Uiteindelijk gooide 
meneer Olifant een zware stam naar meneer Leeuw, die hem raakte 
en doodde. Meneer Kat zag dat en dacht opnieuw een tijdje na en 
zei: “Mmm, meneer Olifant, ik dacht dat er niemand sterker was dan 
meneer Leeuw, maar mijn vriend, meneer Olifant, ik zal u nu voortaan 
respecteren en bij u blijven”. 
Op hun weg ontmoetten meneer Olifant en meneer Kat een man. Zo 
gauw de man hen zag verborg hij zich en gooide zijn speer.  Zijn 
speer doorboorde de borst van meneer Olifant en hij doodde hem ter 
plaatse. Hij sneed een groot stuk vlees van het karkas van meneer 
Olifant, verpakte het in grote bladeren en nam het met zich mee. 
 
Maar voordat hij ging zei meneer Kat: “Mijn vriend, laat mij hier niet 
alleen achter, geef me toestemming om met je mee te gaan”. De man 
vond het goed en samen gingen ze op weg. 
Toen ze aankwamen bij het huis van de man, verwelkomde zijn 
vrouw hem enthousiast. Ze nam de speren en het pak met vlees van 
de man over en bracht het naar de keuken. Meneer Kat zag dat en 
dacht toen bij zichzelf: “Nu zie ik dat er niemand zo sterk is als de 
vrouw van de man, want zij heeft het voor elkaar gekregen om de 
speer en het vlees van hem af te nemen" 
 
Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag gaat meneer Kat niet 
meer uit de buurt van de vrouw, want zij heeft het vlees. Voortaan 
woonde meneer Kat in het huis van de man, daar waar de vrouw van 
de man woont. 
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Mijn gebed voor Vrede 

 

 

O God, 

waar oorlog is, 

is pijn 

en angst 

en haat 

en verwoesting 

en verlies. 

 

Sommigen verliezen alles, 

hun huis, 

hun geluk, 

hun familieleden, 

hun geliefden, 

hun verstand, 

hun leven. 

 

O God, 

als U ergens nodig bent 

dan is het daar. 

Ontferm U 

geef vrede. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit :Wat ik U nog zeggen wil, gebeden voor kinderen.  
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WIE HEEFT LEF? 

 

Wie heeft lef te werken aan een mooie nieuwe tijd 

waar de mens in vrede leeft, de angst wordt weggeleid, 

waar de honger is verdord,er is gerechtigheid, 

geen schuld meer en geen spijt. 

 

Wie heeft lef om dat te wagen? 

Durf gerust om hulp te vragen. 

Samen werkend zul je weten: 

dit wordt een mooie tijd! 

 

Wie heeft lef te werken aan gelijk verdeelde macht. 

Ieder mens hetzelfde recht bespaart toch heel veel kracht. 

Waar dat gaat gebeuren, komt een einde aan de nacht. 

Wie had dat ooit gedacht! 

 

Wie heeft het lef te werken aan een pesten-vrije klas 

waar de sfeer veel beter wordt dan hij ooit was, 

waar het leren leuker wordt, je bent er in je sas. 

Komt dat nou even goed van pas! 

 

 

Tim van Beek. 
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Quiz vragen 

 
1.Hoeveel vissen had Jezus nodig om de 5000 mensen  
    te voeden? 
 
2. Wat is het totale aantal boeken in het  
     Nieuwe Testament? 
 
3. Wat was het aantal apostelen dat Jezus had? 
 
4. Op welke dag maakte God planten? 
 
5. Hoeveel manden met voedsel bleven er over nadat Jezus de  
     5000 mensen te eten had gegeven? 
 
6. Wat is precies het vijfde gebod van de tien geboden? 
 
7. Waar vind je het Onze Vader in de Bijbel? 
 
8. Hoe heet een Hebreeuwse Bijbel? 
 
9. Wat staat er 365 keer in de Bijbel? 
 
10.Bij welk Bijbelverhaal hoort de regenboog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoorden vindt u op pag. 34 
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Zoek de tien verschillen 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht 

rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, 

kunt u zelf contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299 - 78 04 82 

e-mail: predikant@pg-koggenland.nl 

 

Scriba  

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder         06-47 26 49 66 

Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl 

  

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

URSEM: 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                       072-50 21 360 

Noorddijkerweg 86,    e-mail: waadmiraal@hetnet.nl 

SPIERDIJK: 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

BERKHOUT: 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

AVENHORN: 

mw. C. (Ineke) Weinreich- Verkaik                    0229-70 23 62 
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl 

mailto:predikant@pg-koggenland.nl
mailto:scriba@pg-koggenland.nl
mailto:Piet@4nell.nl
mailto:waadmiraal@hetnet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:c.weinreich@quicknet.nl
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Ledenadministratie 

ledenadministratie@pg-koggenland.nl       06 - 17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, De Goorn           06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwlamp 14, Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL18RABO 0307 6328 06  

Kerkbalans Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL71 RABO 0307 6328 22  

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer NL18 RABO  0307 6328 06 ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
mailto:info@pg-koggenland.nl
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‘C O N T A C T’ KOPIJ 

voor NOVEMBER en DECEMBER 2023  

graag vóór 15 OKTOBER a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem      
telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Petra La Grouw-Heij,     
Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van 
de schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
 
Antwoorden van de quizvragen op pag. 28 
1: 2 vissen / 2: 27 boeken / 3: 12 apostelen / 4: op de 3de dag 

5: 12 manden / 6: eer uw vader en uw moeder / 7: Mattheüs 6. 

8: Thora of Tenach / 9: Wees niet bang / 10: De Ark van Noach. 

 
 

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 

  

 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:petraheij@outlook.com
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

SEPTEMBER –  OKTOBER 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang - Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG - OUDENDIJK 

 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
 
Voor het komende kerkblad 

 
Het thema voor het komende kerkblad:   
 

 

Wat betekent Kerst voor u. 
 

 
Schrijft u mee in uw kerkblad? 

De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 15 oktober 2023 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE. 
 
Na een lang en liefdevol leven is op 14 juli jl. overleden ons aller 
Dina, mevrouw D. Eikenaar-v.d. Kolk. 
Vanuit de Beemster is zij met haar man Berend, naar Oosthuizen 
verhuisd.  De laatste 4 jaar woonde Dina in het Woon-Zorgcentrum 
de Seevanck. 
Na een kort ziekbed is Dina thuis overleden. 
Vanuit de Grote Kerk te Oosthuizen heeft het afscheid van Dina 
plaatsgevonden. 
 
                           Het leven is loslaten en 
                           vasthouden wat je dierbaar is. 
                           Niet in het hier en nu 
                           maar voor altijd in ons hart. 
 
Riet Koole 
 
 
 
 
 
 
Verlies 

 Zoals vogels vliegen in de lucht 
  Zoals de sterren aan de hemel staan 
 Zo blijft mijn har t gevuld met liefde 
  En ga je nooit echt bij mij vandaan 
 
 Zoals de maan het heelal beschijnt 
  Zoals de zon ons steeds weer verwarmt 
 Zo koester ik jou voor eeuwig 
  En blijven wij in samenzijn omarmt 
 
 Ik laat je los en houd je vast 
  ik laat je gaan en verbind mij 
 Aan jouw liefde die altijd blijft 
  Ver weg maar zo nabij. 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 
 
VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
De redactie van Zeevang - Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen 
sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat 
namen worden voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw 
verjaardag wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans 
Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in 
de rug te geven. 

 
 
 
 
 
 
 
02 juli  De heer Ruud Meerveld in De Goorn 
16 juli  Mevr. N. Kalverboer in Oosthuizen 
               Mevr. M. Stolk in Oosthuizen 
30 juli   Familie Eikenaar in Oosthuizen 
13 aug.  Mevr. H.Kuijper in Berkhout 

 
 
 
 
JUBILEA                                         

 
 
 
15 oktober zijn 60 jaar getrouwd: 
De heer en mevr. J. Bakker,  Beets 116a, 1475 JH Beets 
 
26 oktober zijn 50 jaar getrouwd: 
De heer en mevr. W. Honingh, Jacob Hop Erf 3, 1473 PR  Warder 
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Verjaardagen 80 jaar of ouder  
 
7 sept.  Dhr. A. Mercuur,  Winand Staringstraat 28, 1447EW  
                                                                                    Purmerend 
5 okt.    Dhr. J. C. Houtman,  IJsselmerdijk 5, 1474MX,    
                                                                                   Oosthuizen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

WIJ ONTMOETEN MENSEN NIET BIJ TOEVAL, 

ZIJ KRUISEN ONS PAD VOOR EEN REDEN. 

    

 

 

 

Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie 

het resultaat van een blind toeval zou zijn, dan is dat net 

zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en 

alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de 

voltooide en foutloze vorm van het woordenboek.  

Albert Einstein 

https://citaten-en-wijsheden.nl/1461
https://citaten-en-wijsheden.nl/1461
https://citaten-en-wijsheden.nl/1461
https://citaten-en-wijsheden.nl/1461
https://citaten-en-wijsheden.nl/1461
https://citaten-en-wijsheden.nl/naam/albert-einstein
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Ter gelegenheid van de komende vredesweek 
 een vredesgedicht van Huub Oosterhuis 
 
Lied tegen de laatste oorlog 
 
Mocht het waar zijn wat gegríft staat 
dat er iemand is die hoort. 
Moge Gij het zijn  die hoort, weet,  
ziet, afdaalt om te bevrijden. 
 
Die ons losmaakt uit de strikken 
van de nacht,  de hand der heersers. 
Die ons uitdrijft, zee, woestijn in,  
naar een oord van licht en water. 
 
Mocht het waar zijn dat uw liefde 
tot op heden nog  van kracht is- 
dat Gij ons nog in de dood kent, 
ook nog daar.  als dat zou kunnen. 
 
Wees als toen een God-bevrijder: 
laat een nieuwe laatste oorlog, 
die gifbeker, ons voorbijgaan. 
Zend uw engel, uw Messias, 
 
die hem uit de handen van de 
heersers slaat, de afgrond in- 
die ons wenkt uit onze kelders 
en ons toeroept: vrede nu.  
 
 

 

 

 

 

Ingezonden door Lydeke Vroom 
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FILMAVOND IN OUDENDIJK 
 
Om te noteren in uw agenda. 
 
Op 4 oktober a.s. Is er weer een filmavond om 20.00 uur. 
Een uiterst inspirerende en ontroerende documentaire over het waar-
maken van de droom om een duurzame boerderij te runnen.  
 
Op  prachtige, humoristische en persoonlijke wijze wordt om gegaan 
met o.a. de duurzame landbouw en klimaatverandering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cameraman John Chester en zijn vrouw Molly wonen in een klein 
appartement in Los Angeles. Molly is culinair recensent en chef-kok 
en droomt er al jaren van om een duurzame boerderij te beginnen 
waar ze haar eigen producten kan verbouwen. Hun nieuwe 
huisgenoot, de innemende hond Todd, geeft hen een duwtje in de 
goede richting en ze besluiten hun wens te realiseren. Met de hulp 
van investeerders schaffen ze een stuk grond aan buiten de stad. Het 
dorre land wordt volgens een ingenieus systeem bebouwd en met de 
komst van varkens, eenden en kippen wordt hun droom langzaam 
werkelijkheid. 
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DE DIACONIE  - COLLECTEN 
 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  

kerkdiensten verkrijgen bij Ted Landaal of Peter Verschoor. 

Er zijn bonnen t.w.v. € 1 en € 2.  

Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 

dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 

 

 
ANBI-instellingen 
 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de 
vermelding van de naam. 
 
Op onze website www.pknzo.nl kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 
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Collecte Diaconie 2023 
 
Datum  opbrengst  doel 
 
22 jan.  €   71,50  Stichting Huis aan het water 

29 jan.  €   76,05  Missionair werk januari 

05 febr.  €   34,50  KiA werelddiaconaat Pakistan 

12 febr.  €   96,25  Giro 555 Turkije en Syrië 

19 febr.   €   33,25  Binnenlands diaconaat 

05 mrt.  €   79,25  KiA Palistina 

12 mrt.  €   78,85  Kia Straatkinderen Indonesië 

04 april  €   68,80  40-dagentijd collecte Moldavië 

09 april  € 172,70  Beiroet Manara Youth Centre 

16 april  €   52,30  Thuis van Leegwater 

23 april  €   40,00  Kinderen in de Knel 

30 april  €   63,10  KiA Noodhulp Oekraïne 

21 mei  €   41,20  Prinsenstichting locatie Oosthuizen 

28 mei  € 105,92  HRIF  

11 juni  €   41,00  St. Pamoja Kenia 

18 juni  € 103,50  Steunfonds Het Vakantiebureau 

02 juli  € 123,40  Indonesië, hulp voor migranten 

16 juli  € 113,80  Verpleeghuis Lindendael 

30 juli  €   64,50  Rudolphstichting 

13 aug.  €   70,70  De Regenboog 

 

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor collectedoelen of 

projecten ze zijn van harte welkom!! 
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Collecte rooster SEPTEMBER EN OKTOBER 

 
05 sept. Diaconie: Kinderen in de knel 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht. Ze leven op straat, 
achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor 
geweld. Voor veel te veel kinderen is het leven geen feest. Hun jonge 
leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 
verwaarlozing. Zij verdienen onze bijzondere aandacht en steun.  
               Kerkvoogdij: Instandhouding van de eredienst 
 
24 sept. Diaconie: Prinsenstichting 
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en 
mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat 
de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon 
als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken. 
        Kerkvoogdij: Instandhouding van de eredienst 
 
08 okt.   Diaconie: Stichting Humanitaire Hulpverlening in Weesp 
Stichting Humanitaire Hulpverlening in Weesp is een internationaal  
samenwerkingsverband van organisaties, bedrijven en personen dat 
werkt voor slachtoffers van natuurrampen en oorlogssituaties en 
vluchtelingen. Het zamelt giften in natura (goederen) in van bedrijven, 
levert de logistieke diensten en de distributie in de getroffen 
gebieden. Het is inmiddels een wereldwijde organisatie, die voor het 
grootste deel op vrijwilligers draait en betrokken is bij projecten in 40 
landen. 
  Kerkvoogdij:  Instandhouding van de eredienst 
 
22 okt.  Diaconie: kerkgemeenschap op Papoea 
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een 
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen 
gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. 
Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie 
ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen. Zij 
kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabeti-
seringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een 
voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 
               Kerkvoogdij: Instandhouding van de eredienst 
 



45 
 

05 nov. Diaconie: Pamoja Kenia  
De 1.500 inwoners van de dorpen Uyombo Maweni en Roka Maweni 
in Kenia hebben geen toegang tot schoon drinkwater. De collecte is 
bestemd voor de aanleg van een waterput en een watertank.  Dan 
hoeven de inwoners niet meer kilometers te lopen en het zou de 
hygiëne ook een stuk verbeteren, te beginnen bij de twee scholen. De 
scholen zijn een belangrijke plek, omdat de kinderen water krijgen 
tijdens de lunch en soms ook avondeten met water.  Ook worden er 
sanitaire voorzieningen gebouwd. Daar profiteert uiteindelijk iedereen 
van, want in beide dorpen mag iedereen er gebruik van maken. 
  Kerkvoogdij: Instandhouding van de eredienst 
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Colofon 
 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang - Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

 (contact Kerkenraad) 
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk   tel. 0299 780 482  
                                                            dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de 

predikant vervanging kan inschakelen. 

                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4          
           1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters             tel. 06-19 12  47 58 
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis  (penningmeester – contactpersoon) tel. 06-19 12 47 58 
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58

            

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim 
en Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Kwadijk, Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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